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« De huurling heeft geen hart voor de schapen ».
Beste Hans,

Je bent geen huurling, geen rover, maar wel een militair. En een echte militair heeft ook een
hart! Met je diakenwijding word je zelfs een teken van het hart van de Goede Herder, van zijn
liefde en aanwezigheid midden onder ons. Diaken worden, betekent een teken zijn van de
aanwezigheid van Jezus de Goede Herder in onze wereld, die niet gekomen is om gediend te
worden maar om te dienen.

Hoe kun je voor ons dit teken van de aanwezigheid van Christus’ dienaar zijn? Hoe kun je de
Goede Herder navolgen in het leger, in je omgeving, met jouw familie...?

Een eerste kenmerk van de Goede Herder is dat Hij de zijnen kent en de zijnen Hem kennen.
Hij is nooit ver, maar altijd dichtbij de mensen. Je bent diaken vooral door de nabijheid bij alle
mensen, een getuige van "hoe groot de liefde is die de Vader ons betoond heeft!" in Jezus.
Het is geloven in de waardigheid van elke mens, vriend maar ook vijand.

Dit getuigenis begint met een nederige aanwezigheid dichtbij de mensen. Niet altijd met woor-
den, maar ook met concrete daden. De eenvoudige aanwezigheid van een aalmoezenier en
de banden van broederschap zijn al een teken van Gods liefde.

Een tweede kenmerk van de Goede Herder is dat zijn schapen zijn stem kennen en naar Hem
luisteren. Als diaken word je ook een verkondiger van de Blijde Boodschap, het Evangelie. Dit
Evangelie zal je straks ontvangen om het te verkondigen, maar met de voorwaarde dat je het
eerst moet beleven, zoals we zullen horen: “ontvang het evangelie van Christus. Gij moet het
verkondigen door het voor te lezen, door uw geloof en uw onderricht en door zelf te doen wat
gij de mensen voorhoudt.”

Een derde kenmerk van de Goede Herder is dat Hij zijn leven geeft: "Hierom heeft de Vader
Mij lief, omdat Ik mijn leven geef om het later weer terug te nemen." We bevinden ons hier
in het hart van het paasmysterie, het kruis en de verrijzenis van Jezus Christus. Dit vormt ook
het hart van het getuigenis van een diaken. Het diaconaat is geen tijdelijke opdracht, maar
een ambt voor het leven. Niet omdat de diaken dit verdient, maar omdat hij het ontvangt door
een roeping, een genade van God de Vader.

Levenslange inzet is een teken van navolging van Jezus, die zijn leven geeft voor zijn schapen.
Dit vraagt niet noodzakelijkerwijs om grote daden of zelfs getuigenis tot de marteldood. Ge-
lukkig! Het begint met kleine offers in het dagelijkse leven: daden van luisteren en medeleven,
van solidariteit en uitwisseling, van vergeving en verzoening...

Beste Hans, als diaken word je voor ons een teken van het brandende hart van naastenliefde
van Jezus, onze Goede Herder. Je zult Zijn aanwezigheid tonen door je nabijheid bij alle



mensen. Je zult Zijn stem worden door de verkondiging van het Evangelie. En je zult van de
gave van zijn leven getuigen door je trouwe dienstbaarheid in het dagelijkse leven.

Mogen ook wij de stem van de Goede Herder herkennen en het Evangelie navolgen door een
broederlijk en zusterlijk leven te leiden tussen de mensen en onze vreugde te vinden in het

dienen!
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