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In deze tijden toch Pasen vieren?

Stel u voor, een eenvoudig maar charismatisch
mens moet een gruwelijke dood sterven en door
zijn lijden alle mensen redden. Sterker, hij is ook
nog uit de dood opgestaan. Voor de moderne
wetenschappen is zoiets onverteerbaar. De
kruisiging en opstanding van Jezus zijn de kern van
het christelijk geloof, maar niet gemakkelijk uit te
leggen. En toch maakt de ‘toestand” van onze
huidige samenleving het eenvoudiger om te
snappen. Een cultuur van ‘ieder voor zich’, van
verharding en verzuring, waarin ‘de liefde zal
verkillen’, is net een voorspelling van Jezus
(Matthels 24:12). Willen we opkomen voor een
cultuur waar zelfverwerkelijking en opkomen voor
eigen rechten de centrale waarden zijn, of een
cultuur waar, eerst aan de ander denken, de toon
aangeeft? De morele waarde van het respect voor
alle mensen hebben we tenslotte vanuit de Bijbel
meegekregen. Als we Jezus verwijderen uit onze
cultuur, willen we dat dan ook doen met zijn
woorden en waarden? Voor Christenen zijn de
woorden van Pilatus “ Ecce homo” of “zie de
mens” (Johannes 19:5) profetisch. Jezus is
inderdaad de Mens,-niet gebroken door zonde en
zelfzucht-, zoals die van bij de schepping bedoeld
was. Atheisten kunnen zeggen: Wij geloven niet in
God, maar in de mens. Christenen kunnen
repliceren: Wij geloven in de Mensenzoon en
geloven daarom dat God de hoogst menslievende
is.

Soms lijkt het nochtans alsof we ons collectief
ongemakkelijk voelen bij de woorden ‘christelijk’
of ‘God’. Waarom steigert men wanneer in de
publieke sfeer de naam Jezus tevoorschijn komt?
Vooral in de westerse, ‘postchristelijke’” wereld is
er rond hem een taboe komen hangen. Allicht is
hij geen gewone man. Hij doet ons oncomfortabel
voelen, zeker in het paasverhaal. Hij wordt
enerzijds bewonderd, maar anderzijds lijkt het

veiliger hem dood te zwijgen. Nietzsche
bestempelde weliswaar de christelijke moraal als
die van de zwakkelingen, maar van Jezus kan je
toch onmogelijk zeggen dat hij een slappeling
was? Hij heeft zonder twijfel de hoogste morele
normen en radicaalste liefde gepredikt. Jezus
‘gebod “ Heb je naaste lief als jezelf” staat zovele
dimensies hoger dan seculiere rationaliteit. Reeds
in zijn tijd wekte hij controverse op, vooral bij de
leiders, de machtigen, het establishment. Hij
stond boven alle partijen en alle groepsbelangen,
boven alle hokjes, niet bang voor de executie. De
vernederende kruisdood was voor hem geen
lachertje, maar echt. Farizeeérs, koning Herodes,
Pilatus,...allemaal werden zij door hem overklast.
Zijn overwinning van de dood is de overwinning
van het echte leven.




Onze opdracht is klaar en duidelijk. Jezus’
woorden tot zijn eerste boodschappers-en dus
ook tot ons- “Wees niet bang, ga ervoor!”, zijn
meer dan ooit actueel. Zijn boodschap is niet een
mooie ideologie, zij gaat om veel meer dan dat.
Door ons ‘zijn” tussen en met onze naasten
kunnen we richting geven. Warme menselijkheid,
oprechte aandacht, zomaar uit het hart,
belangeloos en gemeend, zijn geen tekenen van
arrogantie. De boodschap van Jezus ter harte
nemen is eigenlijk een antropologisch denken en
handelen, elke dag, met vallen en opstaan. De

De nieuwe Paaskaars

“Waar je ook binnengaat, het eerste woord zal
‘vrede’ zijn.” Zo zingen we in een van onze mooie
liederen. “Vrede”, dat was ook het eerste woord dat
de verrezen Heer tot de mensen sprak. De nieuwe
paaskaars voor onze pastorale zone zal branden voor
de vrede.

De vredesduif is hét symbool van hoop en harmonie
in de wereld. Het staat voor het verlangen naar
wereldvrede, het verlangen naar een wereld waarin
alle mensen in vrede en eenheid samenleven.

De wereldbol symboliseert de universele
verbondenheid van alle mensen, en de wens voor
vrede over de hele wereld.

Samen herinneren deze twee symbolen ons eraan
dat vrede toch zo’n kostbaar goed is, dat we moeten
koesteren en nastreven. Laten we allemaal
samenwerken om vrede te bevorderen en een
wereld te creéren waarin iedereen in harmonie kan
leven.

Want vrede is nodig. Misschien zijn we vandaag
geneigd om te zeggen: “nu meer dan ooit”, maar
vrede is altijd en overal nodig.

En moge de brandende paaskaars ook vrede
brengen in ons eigen hart.

Alvast een zalig paasfeest !

Constant

opgestane Jezus is hierbij de blijvende oerkracht
die ons uit de donkerte beweegt naar licht,
vreugde en vrede. Geloven in het goede en de
wederopstanding uit de dood is geloven in een
kracht die vrij maakt van duisternis en kwaad.

Wij kunnen ons geloof alvast uiten in woorden en
daden en hopen dat het zaad in goede aarde valt.
Laten we goede mensen zijn die inspireren en ons
daarin laten leiden door de Geest van Pasen.
Pasen als kern van goedheid en remedie tegen het
gif geslopen in een doldraaiende wereld.

Ludo Van Assche




Vrijwilligers Hestia

Op uitnodiging van de ploeg van Hestia-
animatoren mochten we , onder deskundige
leiding van Phaedra, de jaarlijkse vergadering
bijwonen van Hestia met zijn vrijwilligers. Dit was
mooi en o zo verfrissend! Inderdaad, aan elke
vrijwilliger werd gevraagd hoe hij/zij de taken met
de ‘gevoelde’ resultaten inschatte gedurende het
afgelopen jaar en hoe men het nog beter kan
doen. Ook konden wij vernemen, ik althans als
‘nog onafhankelijke’, wie van deze dynamische
groep verantwoordelijk was voor wat en voor
wie. De vrijwilligers helpen (of organiseren zelf) in
de cafetaria, de bibliotheek, kinévervoer, scrable,
schilderen, voorlezen, zingen, dansen, koken,
breien, tekenen, kaarten, wandelen,
eucharistieviering, gebed bij de zieke met of
zonder Zalving of gewoon klein bezoek aan de
bewoner, vooral aan diegenen die...geen enkel
bezoek meer krijgen. Voor hen is “even nabij” zijn
een wereld van verschil!

De inzet van de animatoren om te werken aan
verbinding met het verleden, tussen de
bewoners zelf en de vrijwilligers is fenomenaal.
De vrijwilligers voegen aan dit alles een duidelijke
meerwaarde toe, extra aan spiritualiteit
(eucharistie) , aan ontspanning (boeken) ...
Indrukwekkend! Daar in de Zijp zijn er zomaar
even 200 kamers en een 250-tal werknemers;
een écht dorp! En nog meer bemoedigend is de
vaststelling dat veruit de meeste verzorgenden
maar één doel hebben: de bewoners een
aangenaam en warm verblijf bezorgen met heel
veel respect en toewijding. Moedig! Want dit is
alles behalve gemakkelijk. Uiteraard houdt deze
job een groot gedeelte ‘roeping” in...zonder dit
moet men er zelfs niet aan beginnen.

Daarom is ook de taak van het management niet
te onderschatten; zij moeten zowel hun mensen
gemotiveerd houden (de roeping "voeden...”) EN
steeds het financiéle met de zorgcapaciteit in
evenwicht houden. Zij staan daarbij ook in voor
de openheid en de communicatie tussen binnen
en buiten, tussen rusthuisbewoners en de
gemeente/parochie via bestuursvergaderingen,
fototentoonstellingen, conferenties, etc...
Persoonlijk onthoud ik van deze ontmoeting het
dynamisme en het enthousiasme dat van deze

groep uitgaat, en toch blijven zij steeds met de
voetjes op de grond.

Oproep vrijwilligers:

Phaedra doet hier dan een oproep aan allen die
zich ergens geroepen voelen dit toffe en hard
werkend team te vervoegen.

Hestia is op zoek naar nog extra enthousiaste
vrijwilligers die willen bijdragen aan het welzijn
van de bewoners.

Concreet zoeken we vrijwilligers om o.a. onze
gezellige cafetaria open te houden, maar
evengoed mensen die graag eens een bewoner
meenemen om een korte wandeling te doen of
een babbeltje te slaan.

Ben je artistiek, kook of zing je graag? Kom gerust
een activiteit organiseren voor de bewoners zoals
schilderen, voorlezen, zingen, dansen, koken,
tekenen, kaarten,... ALLES is mogelijk !

Deze gouden helpende handen geven zowel aan
ons als aan onze bewoners een extra dimensie.
Wil je graag deel uitmaken van dit warme team?

Neem contact op met
phaedralynn.mourisse@armonea.be met dank
op voorhand !

Phaedra Mourisse
Woonleefbegeleider
T:+32(0)2 460 41 43
Zijp 20 — 1780 Wemmel

Ludo Van Assche
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Dag van de Zorg 2024

Zondag 17 maart was het dag van de zorg. Talrijke
ziekenhuizen, instellingen, woonzorgcentra zetten
hun deuren open. In het nabijgelegen UZ Brussel
kon men op de ‘innovatie-ontdekkingstocht’
tussen 10 uur en 17.30 uur een unieke blik
werpen achter de schermen. Experten van het UZ
Brussel en de VUB namen je mee op
fascinerende rondleidingen “die tonen hoe
innovatie de zorg van vandaag en morgen beter
maakt, van ambulance, operatiezaal, fantoomlab
en Villa Samson tot valdetectie bij patiénten,
patiéntenportaal, de ontrafeling van DNA, en de
productie van geneesmiddelen met radioactieve
stoffen.” (website)
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We kregen enorm verrijkende uitleg in de
Hybride operatiezaal - Centrum voor Hart- en
Vaatziekten, van de Professor hartchirurg himself
en van de (ltaliaanse) cardioloog waarmee hij
dagelijks in team werkt | En ze maakten allebei

tijd voor het beantwoorden van al onze vragen.
“Chapeau” | Vandaag past een woord van
oprechte dank aan allen die in de zorgsector
werken!

© Moniek

Op zondag werden ook de 100 km voor Kom op
tegen Kanker gelopen, in teams van vier, vanuit
gaststad Halle dit jaar. 850 teams stonden aan de
start. Hun inschrijvingen leverden maar liefst
2.125.000 euro op. Zoals Wim De Vilder zei in Het
Journaal “verdient lof en alle aanmoediging!”
Ook een “dank u wel” aan alle lopers (en hun
sponsors) en vrijwilligers bij de organisatie.
En velen onder ons aten zeker een eclair op
zaterdag 16 maart op Eclair Day voor Kick Cancer.
Dank u wel aan alle warme bakkers die aan dit
initiatief deelnamen en ook aan alle kopers van
eclairs! Ze waren lekker!

Moniek



Stilstaan bij het Evangelie

ALS DE GRAANKORREL IN DE AARDE STERFT
VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTID

Evangelie (Johannes 12, 20-33)

Onder de pelgrims die ter gelegenheid van het
Paasfeest aan de eredienst kwamen deelnemen,
waren er ook Grieken. Zij wenden zich tot Filippus,
die afkomstig was uit Betsaida in Galilea, met het
verzoek : “We zouden Jezus willen ontmoeten.”
Filippus ging dit bespreken met Andreas, en
samen gingen ze toen de zaak aan Jezus
voorleggen. Jezus gaf hun ten antwoord : “Het uur
is gekomen dat de Mensenzoon verheerlijkt
wordt. Waarachtig, Ik verzeker jullie : als een
graankorrel niet in de akkergrond sterft, blijft hij
onvruchtbaar (alleen). Maar hij moet sterven,
alleen dan brengt hij rijke vruchten voort. Wie zich
aan zijn leven vastklampt, verliest het; maar wie
zijn leven prijsgeeft in deze wereld, zal het
behouden voor het eeuwige leven. Wie Mij wil
dienen, zal Mij moeten volgen, en waar lk ben,
daar zal ook mijn dienaar zijn : wie Mij dient, zal
erkenning vinden bij de Vader. Nu het zover is, is
mijn ziel ontsteld. Zal Ik dan zeggen : ‘Vader, red
Mij uit dit uur ?’ Nee, want juist daarom ben lk
gekomen : met het oog op dit uur. Vader,
verheerlijk uw Naam !” Toen klonk er een stem uit
de hemel : “’Die heb Ik al verheerlijkt, en ook nu
zal Ik Hem verheerlijken.” De mensen die hadden
staan luisteren, dachten dat het gedonderd had.
Maar sommigen zeiden : “Er heeft een engel tegen
Hem gesproken.” Jezus zei echter: “Niet voor Mij
heeft die stem geklonken, maar voor u. Nu wordt
het oordeel over deze wereld geveld, nu gaat de
vorst van deze wereld onttroond worden. lkzelf
moet van de aarde omhoog geheven worden, en
zo haal Ik allen naar Mij toe.” Hiermee kondigde
Hij aan op welke manier Hij zou sterven.

Een maand geleden zijn de Russische leiders erin
geslaagd Aleksej Navalny definitief uit de weg te
ruimen. De vorige poging om hem te vergiftigen
mislukte.  Ondanks die niet mis te verstane
boodschap, keerde Navalny na zijn herstel in
Duitsland, vrijwillig en bijna direct terug naar
Rusland, goed beseffend dat hij daarmee zijn
eigen doodsvonnis tekende. In een boodschap die
voor zijn dood in Duitsland was opgenomen, voel
je enkel gedrevenheid om zijn missie verder te
zetten, en roept hij ook medestanders daartoe op
met de woorden : “Geef nooit op !” Een mens zou
aarzeling, twijfel en angst verwachten, maar niets
daarvan. Waar haalde de man op dat
kantelmoment in zijn leven de kracht vandaan ?

Door welk innerlijk vuur maakte hij zijn persoonlijk
leven ondergeschikt aan een hoger doel ? Is er
hier sprake van een ‘innerlijk moeten”, omdat de
waarde van het leven zelf op het spel stond ?

Nu wil ik Aleksej Navalny niet op dezelfde hoogte
plaatsen als Jezus Christus. Maar er zijn wel
gelijkenissen in de situatie met het evangelie van
vandaag. Johannes heeft al heel duidelijk laten
verstaan dat de schriftgeleerden en de
hogepriesters Jezus’ dood wilden. Hij had al een
paar keren goed tegen hun schenen gestampt.
Twee weken geleden nog ranselde Hij de
geldwisselaars en de kooplieden uit de tempel. En
nu Hij pas Lazarus uit de dood heeft opgewekt,
krijgt Hij dag na dag meer volgelingen. Hij wordt
gevaarlijk. De hogepriester Kajafas zegt tegen zijn
collega’s : “Gebruik toch uw verstand ! Ziet ge niet
dat het in uw eigen belang is wanneer één man
sterft voor het volk en niet onze hele natie ten
onder gaat ? (11, 49-50) “En vanaf die dag waren
ze vastbesloten om Hem ter dood te brengen.”
(112, 53)

Jezus staat op een kantelmoment in zijn leven :
naar Jeruzalem gaan of niet. In Jeruzalem wacht
Hem gegarandeerd de dood, dat weet Hij. Entoch
zegt Jezus tegen de leerlingen : “Zal ik dan zeggen
:Vader, red Mij uit dit uur ? Nee, want juist daarom
ben Ik gekomen, met het oog op dit uur” En Hij
gaat naar Jeruzalem, en tekent zo zijn eigen
doodsvonnis.

Waar haalt Jezus op zo’n moment die kracht
vandaan? Welk heilig vuur brandde in Hem dat Hij
vrijwillig de weg zonder terugkeer insloeg ?

Jezus heeft inderdaad altijd, zelfs in het hol van de
leeuw, kritiek gehad op de tempelcultus. Maar
Jezus heeft er ook een alternatief voor aangereikt
: niet die tempel, maar Jezus zelf is de ultieme
openbaring van de Vader, de poort van de
godsontmoeting. De godsontmoeting vindt plaats
in het hart van de mens, en niet in de tempel.
Voor de hogepriesters was dat een godslastering
van formaat, maar voor de gemeenschap van
Johannes, rond 100 na Christus, en na de
verwoesting van de tempel, een openbaring.
Zoals op de puinhopen van de ballingschap (eerste
lezing vandaag, Jeremia 31, 31-34), zo kondigt
Jezus op de puinhopen van Jeruzalem een nieuw
Verbond aan, waarbij de wet niet gegrift is in
steen, maar in het hart van de mensen. Van
daaruit zal zijn keuze gegroeid zijn, vanuit een
“innerlijk moeten”, of een “heilig moeten”. En de



bron daarvan is de Vader, zijn Vader en onze Vader.
Dat maakt Hem gehoorzaam, of bereid, om
openbaring te zijn van God onder de mensen, om
plaats van godsontmoeting te worden. Jezus heeft
zijn kruis opgenomen zonder dat een uiterlijke wet
of een tempel Hem daartoe gedwongen heeft.
Jezus stelt het vandaag wel op het scherp van de
snee. Luisteren naar de stem van ons innerlijk

OVERLEDENEN
OSSEL SINT-JAN-DE-DOPER

Lea Corijn, weduwe van Maurice Eggermont.

moeten, soms van ons heilig moeten, luisteren
naar de stem van de Vader : ons christen-zijn zet
ons op pad om daaraan gehoor te geven, in onze
tijd, in onze huidige situaties, en ook in alle
vrijheid.

Constant
(naar Jef Schoenaerts)

Geboren te Zeveren op 16 december 1930, en overleden te Merchtem op 22 februari 2024.

Moge zij rusten in Gods vrede.

WEMMEL SINT-SERVAAS

Eveline Charlier, weduwe van Hendrik De Jonge, geboren te Schaarbeek op 31 mei 1927 en
overleden op 7 maart 2024, wonende Dorekensveld 17,

dat Gods eeuwig licht haar mag verschijnen...



Welkom

Pastorale zone Wemmel

VIERINGEN TIJDENS DE GOEDE WEEK EN OP PASEN 2024

PALMZONDAG

Zaterdag 23 maart

17.30 uur Wemmel, St.-Engelbert, palmwijding en eucharistie (NL)

Zondag 24 maart

09.00 uur Ossel, St.-Jan, palmprocessie en palmwijding

10.30 uur Relegem, St.-Jan, palmpasen-bezinningswandeling met palmritueel
en een creatieve verwerking voor de jongeren

10.30 uur Wemmel, St.-Servaas, palmwijding en eucharistie

11.00 uur Wemmel, St.-Engelbert (FR) , palmwijding en eucharistie

Woensdag 27 maart
18.30 uur Wemmel, St-Engelbert, stille aanbidding en gelegenheid tot persoonlijke biecht tot 20 uur.

WITTE DONDERDAG

Donderdag 28 maart
19.00 uur Wemmel, St-Eng. Laatste Avondmaalviering en aanbidding tot 20.30 uur (NL/FR)
19.30 uur Ossel, St.-Jan, Laatste Avondmaalviering

GOEDE VRIJDAG

Vrijdag 29 maart

19.00 uur Wemmel, St.-Engelbert, Avonddienst en communie NL/FR
19.30 uur Relegem, St.-Jan, Kruishulde met verhaal van Godly play

Vi

PAASZATERDAG - STILLE ZATERDAG
Zaterdag 30 maart

Paaswake, wijding van licht en water, hernieuwing van de doopbeloften en euchgristie,
20.30 uur Wemmel, St.- Servaas

20.30 uur Wemmel, St.- Engelbert NL/F

PASEN

Zondag 31 maart

09.00 uur Ossel, St-Jan

10.30 uur Relegem, St.-Jan, opgeluisterd door het koor
11.00 uur Wemmel, St.-Engelbert (NL/FR)

PAASMAANDAG - TWEEDE PAASDAG -1 APRIL
09.30 uur Brussegem, St.-Stefanus




