
 
In Catacombe van Marcellinus en Petrus in Rome zijn 4de-eeuwse fresco’s te vinden die het verhaal van Jona 
afbeelden. 
Deze fresco verbeeldt het moment dat de zeevaarders Jona in de zee werpen (Jona 1,15). 
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Deze 3de-eeuwse sarcofaag is te vinden in het ‘Museo Pio Cristiano’ één van de Vaticaanse Musea. Er staan 
verschillende Bijbelverhalen op, maar heel centraal zijn verschillende elementen uit het boek Jona duidelijk 
afgebeeld (de boot, de grote vis die Jona opslokt en uitspuwt, de wonderboom). 
© Musei Vaticani 


