ruimte voor hoop

We dromen van een school
waar iedereen kan leven
vanuit het hoopvol perspectief
op een meer rechtvaardige

en duurzame wereld.

de directeur als ZINGEVER

Zingeving is het zoeken naar betekenis
en de behoefte ervaren

dat wat we doen in het leven een waarde heeft.

“Eris geen dialoog tussen mensen die geen eigen identiteit hebben.

Je dialogeert niet met iemand die "niets” is, noch mossel noch vis.

Dialoog veronderstelt dus niet dat ik mijn eigen identiteit onder de stolp zet.
Integendeel.

En ik ben ervan overtuigd dat we als katholiek — als gelovige —

echt wel iets te bieden hebben aan onze maatschappij vandaag.

Het verregaande pessimisme

—en zelfs een steeds maar ruimere wanhoop —

heeft ook (en vooral!) te maken met het ontbreken van een spirituele bron.

We brengen hoop en die hoop is vandaag levensnoodzakelijk.”

19 september 2022: Ledencongres Katholiek Onderwijs, Gent (Citadelle), toespraak Lode Mgr. Lode Van Hecke

EEN HOOPVOLLE BLIK OP DE WERELD

The wall of hopefulness

In onze informatiesamenleving worden we overspoeld met berichtgeving allerhande.

Een grote gemene deler van de nieuwsberichtgeving is dat er weinig hoopvolle berichten in staan.

Slecht nieuws verkoopt nu eenmaal beter dan goed nieuws.
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Een mens zou nog denken dat onze wereld een verdorven plek is.

Bouwen aan een Rijk Gods wordt dan wel heel erg moeilijk — waar beginnen we?!
Misschien kunnen we het proberen via een andere berichtgeving.

Want als je goed zoekt, vind je hier en daar hoopvolle berichten.

Berichten over mensen die een stem geven aan de stemlozen,

die bomen planten uit zorg voor ons gemeenschappelijk huis,

die in hun vrije tijd rondrijden met een bakfiets om vuilnis langs te straat op te ruimen
en zo van onze omgeving opnieuw een mooie plek te maken,

die ...

Hoe mooi zou het zijn als we deze verhalen een plek kunnen geven in onze school?
Een simpele wall of hopefulness waar de krant geen versiering is,

maar waar ruimte gecreéerd wordt voor hoopvolle berichten.

Want hoop doet leven!

Extra verbindingen https://www.goednieuws.be/ https://www.nieuwsindeklas.be/

https://vIpidentiteit.weebly.com/uploads/1/2/0/3/120367741/fiche_actua.pdf

Hoop
Zelfs in de meest vitdagende dagen
wanneer niets meer lijkt te kloppen.
Zelfs wanneer alles moeilijk blijkt
en de ene frustratie zich stapelt op de andere.
Zelfs dan gaat de natuur haar weg.
De planten bloeien en verdorren
en bereiden zich voor op een nieuw begin.
De golven rollen op en af, hoogtij en laagtij.
Ongestoord.
Het ritme van het leven zet zich verder
en nodigt ons uit niet op te geven.
Het beste in onszelf naar boven te halen.
We kunnen een verschil maken elke dag weer opnieuw.

De kracht van de schepping in ons gelegd laat zich niet kisten.

Anne Vandenhoeck
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https://www.nieuwsindeklas.be/

Carl Snoecx aan het woord over hoop

Bijbelse inspiratiebronnen.

Aan het begin van die Bijbel lezen we verhalen van aartsvaders, die het woord van God hoorden. Abra-
hams ‘horen’is een fysiek, intellectueel en emotioneel gebeuren, een allesomvattende ervaring die hem
als mens raakt. Hoop en vertrouwen vormen de kern van die ervaring die de aartsvaders aanzetten tot
een zoekend nomadenbestaan op zoek naar het nieuwe, het onvoorziene, het hoopvolle.

De Bijbelse hoop die aan de basis ligt van die oude verhalen, is het bestaan van een altijddurend liefdes-
verbond tussen God en mens. Zoals mensen elkaar trouw beloven en hopen dat zij er in de toekomst nooit
alleen voor staan, zo zegde God de mens blijvende trouw toe. Die hoop op Gods vertrouwen verdween
niet bij tegenslag, in tijden van verlatenheid of crisis. Zij kreeg tijdens een van de meest droevige perioden
in de Joodse geschiedenis, de ballingschap in Babylonié, een diepere dimensie. "Dat is mijn verbond ... ik
zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven”, zei God (Jeremia, 31, 33-34).

Sindsdien moest niemand aan de gelovigen nog komen uitleggen wat *hoop’ was. Zij leefde verder in het
diepst van hun ziel.

De verrijzenis van Jezus is het verhaal van de teruggevonden hoop van de eerste christenen. Paulus drukt
in zijn brieven de vaste overtuiging uit dat God door Christus zijn eertijds gedane belofte zal nakomen.
Jezus is voor ons gestorven en leeft onder ons. De Bijbel spreekt nooit over de opstanding van Jezus als
een abstract en onwerelds gebeuren.

Verrijzenis verbindt ons met het wel en wee van het concrete lichaam en het leven van Jezus. Waar jonge
mensen gekwetst worden en tot wanhoop gedreven, verzetten christenen zich en spiegelen ze zich aan
Jezus. Ze komen in het verweer tegen de onvermijdelijkheid van lijden en onrecht. Het verrijzenisgeloof
vormt een fundamentele bron van vorming als teken van hoop.

De ruimte om te hopen

De ruimte om te hopen toont zich bij uitstek waar jonge mensen naar een nieuwe wereld verlangen. In
taal en religie ontsluit zich een andere, onbekende en onvoorziene wereld waar jonge mensen dromen
van een beter bestaan, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Mensen dragen de ruimte voor hoop in zichzelf. Jonge mensen strekken hun handen uit naar die toe-
komst, naar wat hen toe-komt. Zij krijgen vleugels en vliegen als ruimtevaarders de ruimte in. Hoop doet
hen leven, leven op de vleugels van die hoop.

Mensen die leven in de ruimte van de hoop tonen voldoende mildheid en geduld voor alles wat onverbe-
terlijk lijkt, creéren voldoende openheid voor het ontdekken van onverwachte mogelijkheden.

Maatschappelijke betekenis

Doemdenkers en onheilsprofeten zorgen ervoor dat velen in onze samenleving wanhopig worden. We
hebben dan ook nood aan een verandering van taal in onze samenleving. We moeten onze ogen en oren
op een andere manier de kost geven om zo te ontdekken dat de hoop nooit definitief weg is, maar zich
enkel schuil houdt. Die hoop verbergt zich in een cynische en geestdodende taal die mensen beschrijftin
termen van deficit en functionaliteit.

Ruimte voor hoop creéren is op een nieuwe manier leren ‘zien’. Hoop is het vaste geloof dat het goede dat
we doen zinvol blijft en dat onafgezien van de directe afloop of het voorspelbare resultaat. Hoop terugvin-
den in de maatschappij is een andere bril opzetten om te kunnen kijken naar wat er werkelijk aan goede
dingen gebeurt. Kijken met een blik die niet vertroebeld wordt door de bijziendheid van de courante taal.

Hoop is dan ook geen naief en onwerelds optimisme. Een hoopvol uitzicht op de samenleving is gericht
op zich laten inspireren door wat aan verbondenheid in goedheid en liefde in de wereld gebeurt, is verlan-
gen naar en werken aan het nieuwe Jeruzalem.

Via deze link kan je de tekst van ‘Carl Snoecx aan het woord over hoop’ beluisteren.
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https://www.youtube.com/watch?v=BC3QLhhYhqU


