veilige ruimte

We dromen van een school

als een warm nest

waar iedereen

de zorg en het vertrouwen krijgt
om te groeien

naar zelfstandigheid.

de directeur als LUISTERAAR

Maak van luisteren één van je grondhoudingen.

Je school zal des te meer aanvoelen als een veilige ruimte.

Macht dwingt.
Gezag luistert.

Er bestaat een wezenlijk verschil
tussen macht en gezag.

Het eerste, macht, kun je desnoods afdwingen,
bijvoorbeeld met harde hand,
gezag moet je verwerven.

Gezag wordt je door anderen verleend
op grond van overtuigend handelen
gedurende een langere tijd.

Gezag gaat bijna altijd samen met vertrouwen.
Over dat laatste wordt wel gezegd:
‘vertrouwen komt te voet en gaat te paard.’

Het verwerven van gezag en vertrouwen
IS een moeizaam proces,
het verspelen ervan is zo gebeurd.

Jezus trad gezagvol op door wat Hij leerde
en door hoe Hij met mensen omging.

Sinds midden oktober 2023 worden pelgrims in de stad Melide, op 5o kilometer van Santiago de Compostella,
begroet door een beeld van een engel. Het werk is van de bekende Canadese kunstenaar Timothy Schmalz, die
wereldbekend is met onder meer beelden van de dakloze Jezus. Hij gaf het kunstwerk de naam ‘Wees gastvrij’
Het hoofd van de engel is naar een lege plek op de bank gewend, als vitnodiging voor pelgrims om er naast te
komen zitten. Gastvrijheid is de grote hoop van al degenen die om welke reden dan ook op reis gaan.
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Be Welcoming,Timothy Schmalz, kunstenaar -bronzen beeld voor de Capela de San Roque, Melide, 50 km van Santiago de Compostela
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uitleg over het kunstwerk door de kunstenaar, Thimothy Schmalz.
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https://www.youtube.com/watch?v=VIWB2xrEpqw

een luisterrijk leven

In onze samenleving is er ontzettend veel lawaai.
Zoveel dat stilteatlassen nodig zijn,
om mensen de weg te wijzen naar schaarse stille plekken.
Zoveel dat we nauwelijks nog lawaai kunnen onderscheiden van muziek,
van het gejoel van spelende kinderen,
van het gezang van de lijster
of het geruis van de wind.
Zoveel dat we verleerd zijn
te luisteren naar het verhaal van mensen,
hun pijn,
hun vreugde,
hun hoop,
hun verdriet...

Luisteren,
beluisterd worden:
het is van vitaal belang.

Want luisteren is zoveel meer dan je oren openzetten.
Het is jezelf bevrijden van beslommeringen, bezigheden, zorgen.
Het is jezelf openstellen voor de ander,
de ander bij je binnenlaten, omarmen, verwarmen.
Het is aandacht hebben voor de grote en kleine dingen
die mensen gelukkig maken of kwetsen.
Luisteren is zeggen:
ik ben ervoor jou.

Luisteren,
beluisterd worden:
het is voor de samenleving van vitaal belang.
Want luisteren is zoveel meer dan aanhoren.
Het is de noden,
verlangens en verzuchtingen van mensen ernstig nemen.
Het is de frustratie en het ongenoegen niet zomaar verketteren.
Het is het verhaal van wie anders is, niet uit de weg gaan.
Luisteren is de eerste stap naar vrede.

Tweeduizend jaar geleden
kwam een mens op aarde
om ons te leren luisteren.
Zijn naam was:
Ik ben er voor jou.’
Hij wordt ook genoemd: Vredevorst.
Na twee millennia blijft zijn verhaal onverwoestbaar,
het beluisteren waard
en een gids voor het luisteren.

Wensen we mekaar
een luisterrijk leven!

Peter Peene

Via deze link kan je bovenstaande tekst ‘een luisterrijk leven’ beluisteren.
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https://www.youtube.com/watch?v=ztz5fuYkiwE

