
de kracht van verbinden 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen – veertigdagentijd 2022, bij het evangelie van de eerste zondag  

 

 
6 – 12  maart 2022 

  
Onze katholieke dialoogorganisatie nodigt 

-vanuit haar verbondenheid  
met een katholieke dialoogkerk- 

ook jou uit 
om in te zetten 

op een drievoudige VERBONDENHEID 
tijdens de veertigdagentijd. 

 
VERBONDENDENHEID met de ANDER(E). 

VERBONDENHEID met de SCHEPPING. 
VERBONDENHEID met DE MENS DIE IK BEN. 

 

 

Jezus kiest radicaal voor mensen, niet voor de macht. 
In die tijd ging Jezus, vervuld van de heilige Geest, weg van de Jordaan. Hij werd door de Geest naar de 
woestijn gevoerd, waar Hij veertig dagen verbleef en door de duivel op de proef werd gesteld. Gedurende 
die dagen at Hij niets en toen ze voorbij waren kreeg Hij honger. De duivel zei nu tot Hem: 
"Als Gij de zoon van God zijt, beveel dan aan die steen daar dat hij in brood verandert." Jezus gaf hem ten 
antwoord: "Er staat geschreven: De mens leeft niet van brood alleen." Daarop voerde de duivel Hem omhoog 
en toonde Hem in een oogwenk alle koninkrijken der wereld. En de duivel sprak tot Hem: "Ik zal U alle 
macht geven over deze heerlijke gebieden want ze zijn mij geschonken, en ik geef ze aan wie ik wil. Als Gij 
dus in aanbidding voor mij neervalt, zal dat alles van U zijn." Toen antwoordde Jezus hem: 
"Er staat geschreven: De Heer uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen." Daarna bracht de duivel 
Hem naar Jeruzalem, plaatste Hem op de bovenbouw van een tempelpoort en sprak tot Hem: 
"Als Gij de zoon van God zijt, werp U dan vanaf deze plaats naar beneden; want er staat geschreven: 
Aan zijn engelen zal Hij omtrent U het bevel geven U te beschermen en zij zullen U op de handen nemen 
opdat ge uw voet niet zult stoten aan een steen." Maar Jezus gaf hem ten antwoord: "Er is gezegd: Gij zult 
de Heer, uw God, niet op de proef stellen." Toen gaf de duivel al zijn pogingen om Hem te verleiden op en 
hij verwijderde zich van Hem tot de vastgestelde tijd. 
Lucas 4, 1-13 
 

-Wat treft je in dit bekoringsverhaal? 
-Leven met genoeg betekent voor mij? 

-De Geest gaat met je de veertigdagentijd in. Waaraan wil Hij je doen werken? 
-De verleider wil Jezus losmaken van God? Wanneer maak jij je soms los van God? 

-Wat betekent de veertigdagentijd voor je? Wat betekenen soberheid, solidariteit en stilte voor je? 
-‘God aanbidden is een grootse kracht in de mens.’ Zegt deze uitspraak je iets? 

-‘Wie God erkent, erkent de ernst van het mensenleven.’  Wat denk je van deze uitspraak? 
 

Jezus, 
wie was Jij toch? 

 

Was het voor Jou van in het begin duidelijk 
wat Jij hier op aarde kwam doen? 

Of heb Jij je eigen bestemming 
ook gaandeweg moeten ontdekken? 

Heb Jij ook telkens weer moeten kiezen? 
 

Help ons om onze eigen identiteit te ontdekken. 
 

Leer ons om God te zien als een vader 
die ons niet graag ten onder ziet gaan 

aan luxe, ambitie en macht. 
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Welk verband zie je tussen deze afbeeldingen en het evangelie van de eerste zondag van de veertigdagentijd? 
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De antwoordpsalm voor de eerste zondag in de veertigdagentijd is psalm 91 – beluister in dit verband 
 
Sta mij bij Heer, in iedere nood. 
 

Gij die de bescherming geniet van de Allerhoogste en die in de schaduw van de Almachtige 
woont, voor u is de Heer: mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw.  

Het kwaad zal u niet bereiken, de ramp blijft ver van uw tent. Hij heeft zijn engelen last gegeven, 
op al uw wegen u te bewaken.  

Zij zullen u op hun handen dragen, geen steen zal uw voet kwetsen. Gij kunt op slangen en adders 
trappen, leeuwen en draken trotseren.  

Wie op Mij rekent zal Ik verlossen, beschermen zal Ik wie Mij erkent. Wanneer hij Mij aanroept zal 
Ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood, hem redden en aanzien schenken. 

De woordelijke ingezongen versie tref je hier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja aan de liefde! 
Nadat Jezus bij de doop zijn zending van de Vader ontvangen heeft, trekt Hij zich terug in de woestijn. Hij 
kiest voor een persoonlijke bezinningstijd vooraleer Hij aan zijn opdracht begint. Daar, in de stilte en de 
afzondering, ziet Hij scherper wie Hij is en wat Hij met zijn leven wil doen. Hij kiest ervoor om de stem van 
God, zijn Vader, te volgen. 
 
Maar hoe kan Hij die onderscheiden? Want daar in de stilte hoort Hij ook een andere stem. Ze roept Hem 
toe: ‘Je hebt veel talenten. Laat de mensen zien wat je kan! Je hebt macht. Waarom gebruik je ze niet? Je 
bent een belangrijke persoon. Laat de mensen zien wie je bent!’ 
 
Hoe verleidelijk klinken deze mogelijkheden. Ook voor ons zijn ze herkenbaar. Onze samenleving lijkt 
gebouwd op een genadeloze concurrentiestrijd. Openlijk of meer gecamoufleerd roepen we elkaar toe: 
‘Kijk eens wat ik kan! Kijk eens wat ik heb! Kijk eens wie ik ben!’ 
 
Hoe gaan we om met dit opbod? 
 
Jezus gaat niet in op de stem die Hem wil vervreemden van zijn diepere verlangen. Hij kiest ervoor om zijn 
talenten volop in te zetten om mensen te genezen en weer toekomst te geven, maar verwijst daarbij 
onmiddellijk naar zijn Vader. Hij weet dat Hij macht heeft gekregen maar zal die niet gebruiken om zichzelf 
te redden. Hij kiest ervoor zijn leven uit handen te geven en het geluk van anderen te dienen. Hij sterft een 
schandelijke dood aan het kruis waardoor zijn zending mislukt lijkt. De vele keuzes die Hij dag in dag uit in 
zijn leven maakt, worden gedragen door wat Hij ontdekt heeft in die 40 dagen in de woestijn. Hij laat er 
zich inspireren door Gods Geest en geeft zijn jawoord aan de Liefde. 

Carine Devogelaere – vasten 2022 – veertigdagenkalender Broederlijk Delen 

https://www.youtube.com/watch?v=i-kgW_gdKwI
https://www.youtube.com/watch?v=MaQaATHIL8E
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Broederlijk Delen roept op tot revolutie!  
Jawel, je leest het goed.  
 
De nood aan verandering was nooit eerder zo urgent. Oneindige economische groei vernielt onze planeet 
en leidt tot onomkeerbare klimaatveranderingen in heel de wereld. Oneindige economische groei voedt 
ook sociale ongelijkheid: de kloof tussen arm en rijk blijft groeien en steeds meer mensen vallen uit de 
boot. 
 
De ecologische en sociale crisissen dwingen ons tot alternatieven. Het antwoord van Broederlijk Delen 
blijft, al meer dan zestig jaar, overeind: delen en herverdelen. We blijven zeggen dat er genoeg is voor 
iedereen, maar ook dat niet iedereen een eerlijk aandeel in handen heeft. 
 
Wij pleiten voor een omwenteling van economie en samenleving, zodat huidige en toekomstige 
generaties, overal ter wereld, een goed leven kunnen uitbouwen binnen de grenzen van onze planeet. 
 
Hoe doen we dat? Door samen te werken, overal ter wereld. Wist je dat als 25% van de mensen ervoor 
kiest om te delen en te herverdelen, het 100% anders kan? 25%, zo groot of zo klein moet een minderheid 
zijn om de samenleving te veranderen en het tij te keren.  Tot die conclusie kwam een onderzoeker van 
de universiteit van Pennsylvania enkele jaren geleden. 
 
Een ambitieus plan maar geen onhaalbare kaart. In Afrika, Latijns-Amerika en hier bij ons timmeren velen 
vandaag al aan de weg. Ze zijn deel van de 25%-revolutie. 
 
De veertigdagentijd is voor christenen de tijd bij uitstek om terug te keren naar de bron van waaruit wij 
leven en een nieuwe adem te vinden voor ons engagement. In het spoor van Jezus blijven we dromen van 
een samenleving waar iedereen waardig kan leven met respect voor de grenzen van onze planeet. 
Daarom durven we uitnodigen om deel uit te maken van de 25%-revolutie, om delend en herverdelend 
het tij te keren, om op te staan en mee te bouwen aan deze samenleving. 
 
 

Broederlijk Delen roept op om mee te doen aan een 25%-revolutie. Wat ze ermee bedoelen en wat we 
ermee willen bereiken lees je in dit manifest. Lees het hier even door. Doe jij mee met de 25%-revolutie? 
Onderteken het manifest! 

 
 
 

25% van een doel realiseren, 
25% van de punten halen/krijgen, 
25% van een takenlijstje afwerken 

… 
‘k zou niet tevreden zijn met zo’n resultaat. 

Blijkbaar volstaat 25% van een groep om de rest mee te krijgen. 
Dat klinkt helemaal niet onhaalbaar. 

Het begin is niet terug te draaien. 
Els Van Doren 

 
 
 
Als je denkt dat je te klein bent om het verschil te maken, probeer dan eens te slapen met een mug in je kamer. 
Elke bijdrage is betekenisvol. Elke stap kan iets in beweging zetten en anderen inspireren. De campagne van 
Broederlijk Delen 2022 toont dat verandering mogelijk is, dat mensen samen bergen kunnen verzetten en het 
verschil maken. 

https://broederlijkdelen.be/admin/storage/broederlijkdelen/25-procent-manifest-a4-online.pdf
https://broederlijkdelen.be/nl/over-ons/revolutie/manifest

