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30 augustus – 03 september 

  

 

De vreugde en hoop van het werken aan 

vorming in een katholieke dialoogschool, 

zoals we dat doen aan de hand van onze 

Bijbelse wegwijzers, leiden tot/scheppen 

krachtige ervaringen van verbinding 

-verpakt in bomen die vertellen- 

 

 

Uit de verbinding van een vrouw en een man kan een kind geboren worden. De foetus groeit negen 
maanden in de moederschoot, verbonden door de navelstreng. Levenslang zal een mensenkind blijven 
hunkeren naar verbondenheid. Met medemensen, de kosmos en de natuur, met het Mysterie dat hem 
overstijgt. Levenslang zoekt een mens naar een balans tussen afstand en nabijheid, naar attitudes en een 
taal om te communiceren. Hij wil een brug slaan tussen gisteren en morgen en een  wereldwijd netwerk 
uitbouwen. Hij wil verbroken relaties herstellen. 
 

Christenen spiegelen zich aan Jezus van Nazareth en in zijn spoor zorgen ze extra voor kansarme mensen. 
Hoe gaan andere culturen en godsdiensten om met verbinden? Het Afrikaanse ubuntu kan een 
inspiratiebron zijn. 
 

Verbondenheid is een KRACHT die je als mens rijker maakt. Je wordt diep vanbinnen uitgenodigd om 
erin te groeien, met vallen en opstaan. 
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VERBONDENHEID wordt kracht 
die niet te breken is 
 

Zo gaan mensen ook 
vandaag met elkaar op weg. 
 

Niets bijzonders, 
niets speciaals. 
Doodgewone mensen, 
alledaagse gebeurtenissen: 
lief en leed, 
geluk en ongeluk, 
angst en twijfel... 
 

Doodgewone mensen 
die klagen en hopen, 
die elkaar vertellen 
wat hen bezig houdt. 
 

 
 

 

 

VERBINDING 
 

Wat ons bindt 
 

wat ons bindt 
is het vermogen om te luisteren 

voorbij het anders zijn 
kijken, waar de ander staat 

 

wat ons bindt 
is tijd nemen voor 

niet weten, ongemak 
uithoudend stil zijn 

 

wat ons bindt 
is zien en zien 

dat je wordt gezien 
 

wat ons bindt 
is wat ons niet 

scheidt 
Maarten Rienks

VERBONDENHEID VANUIT DE BIJBEL 
Jezus zei tegen zijn leerlingen: ‘Ik ben de stam van Gods druivenplant, en jullie zijn de takken. God zelf 
is de tuinman. Hij haalt de takken weg waar niets aan groeit. En de takken waaraan druiven groeien, 
maakt hij kort. Want dan komen er in het volgende jaar nog meer druiven aan.’ 

Bijbel in gewone taal 
Meer dan een les tuinbouw. 
De gelijkenis in het evangelie van de wijnstok en de ranken drukt de verbondenheid uit. Het klinkt echter tegendraads. We zijn zo gaarne onszelf en 
van niemand afhankelijk. De beeldspraak van Jezus lijkt eenvoudig. Het sap van de stam geeft leven aan de ranken. Maar Jezus geeft méér dan 
zomaar een les in tuinbouw. Hij (de wijnstok) wil doorstoten tot de verbondenheid van hemzelf en zijn leerlingen, die berust op zijn verbondenheid 
met de Wijnbouwer zelf. Het leven van een christen zweeft niet als een losse tak door het bos. Het staat geënt op een vruchtbare stam waaruit het 
zijn levenskracht en vruchtbaarheid put. 
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Filosofie van ontbinden naar verbinden 
Verbinding, verbondenheid... we leven juist in een tijd van steeds meer nadruk op het individu: mijn 
waarde, mijn rechten, mijn ontplooiing, mijn leven. Dit spoor van individualisatie gaf aanleiding tot het 
uiteenvallen van oude verbanden, tot vereenzaming, respectloos gedrag, crisis in de relaties, er alleen 
voor staan, enorme druk op ieder om het waar te maken, zich te profileren tot radeloosheid of scepticisme 
in verband met de levensvragen: Wie ben ik? Wat doe ik hier? Waar ga ik naartoe?  
 
Verbinding, verbondenheid... ontbreekt duidelijk in een wereld van individuen. Individuen zonder 
verbondenheid zijn vuurtorens in de nacht die af en toe vluchtig hun stralen kruisen. 
Verbinding, verbondenheid... zoeken naar verbinding... Het lijkt er wel op alsof we voor een enorme 
opgave staan, een gigantisch werk om al die verbindingen tot stand te brengen, te herstellen, te 
onderhouden. Het wordt tijd dat we zien dat we verbonden zijn! We zijn verbonden met elkaar en met 
alles om ons heen. Verbondenheid is een levenshouding: jezelf en anderen benaderen met openheid en 
waardering, eerbied voor alles wat is. Een wereld waarin leven en dood hun plaats hebben, waarin licht 
en donker een eenheid vormen, waarin het leven gedragen wordt door vertrouwen en besef dat alles 
zijn plaats heeft en zijn betekenis... een wereld van geborgenheid. 
 
Wat met de aarde gebeurt, gebeurt ook met de kinderen van de aarde: alle dingen hangen samen. Dit 
weten wij: alles hangt samen als het bloed dat een familie verbindt. Alles hangt met alles samen. De 
mens heeft het web van het leven niet geweven. Hij is slechts een draad ervan. 
 
 

Mensen die verbindingen leggen, 
mensen samen brengen en samen houden 
vanuit een grote bezorgdheid om elkaar, 

om toekomst te maken voor mensen 
overal ter wereld. 

 
Mensen die verbindingen leggen, 

verbanden die genezen 
of op zijn minst de pijn wat verzachten. 

Zij verwarmen wat koud 
en levenloos is geworden. 

 
Mensen die zichzelf verbinden 

met het lot van een ander 
en van hieruit in beweging komen 
en stappen zetten in engagement. 

 

Verbondenheid is in. Steeds luider klinkt in coronatijden de roep om ze meer op de voorgrond te 
plaatsen. Zeker als sociaal isolement en vereenzaming op de loer liggen.  
 
Al ben je een mens uit één stuk, je hebt vele kenmerken en facetten. Zo ben je eigenlijk vele iemanden, 
soms zelfs een vat vol tegenstellingen.  
 
Van kleins af aan groei je op in een netwerk van relaties. Met de ene mens voel je al meer raakpunten 
dan met een andere. Het is als met magneten die elkaar aantrekken en afstoten. Dagelijks kom je in 
contact met  je levenspartner, je gezin, de leden van je gemeenschap, buren, vrienden, collega’s, 
geloofsgenoten, andere hobbyisten ... 
 
In elk van die relaties gaat het meervoudige ik verbindingen aan met meervoudige jij’s. Zoekend naar 
een balans tussen afstand en nabijheid die levensvreugde geeft. 
 
Het is belangrijk dat kinderen en jongeren proeven van al die ervaringen. Ook dat die belevenissen 
helder geduid worden. Verbindingen kunnen maken is immers een kracht in het leven! 
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