Gelukkig de mens die niet meegaat met wie
kwaad doen, die de weg van zondaars niet
betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar
vreugde vindt in de wet van de HEER en zich
verdiept in zijn wet, dag en nacht.

Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend
water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren

verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei.
psalm 1-3NBV

18 oktober — 22 oktober

‘als bomen vertellen’
-zegengebed bij het planten van een boom-

We planten een boom,
een boom die diep wortelt in de grond,
een boom voor spelende kinderen,
een boom met een sterke stam
die gul schaduw spreidt met zijn takken.
Een boom voor alle mensen!
Een boom die groeit en gedijt
als Gods liefde, hier en overal.

Moge God u allen beschermen
zoals een boom
met zijn kruin zon en regen afschermt.
God schenke u kracht en sterkte,
zoals een boom met een forse stam.
God geve u vaste grond onder de voeten,
zoals een boom geworteld staat in de aarde.

En zoals wij pas geplante bomen verzorgen,
mag God u geven:
bescherming en verzorging,
voedsel en licht op uw wegen,
alles wat nodig is om te leven.

Zegene u daartoe God, Vader, Zoon en heilige Geest.
Amen.

"Hij zal zijn als een boom,

die bij water geplant is

en die zijn wortels laat vitlopen bij een
waterloop.

Geplant aan waterstromen.
Jeremia 17:8 Hij merkt het niet als er hitte komt,

zijn blad blijft groen.

Een jaar van droogte deert hem niet
en hij houdt niet op vrucht te dragen".

de kracht van verbinden
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De kracht van verbinden!

Mensen samen brengen en samen houden Verbonden
vanuit een grote bezorgdheid om elkaar, met het lot van een ander,
om toekomst te maken voor mensen met de Ander,
in de hele wereld. en van hieruit in beweging komen

en stappen zetten in engagement.
De kracht van

verbanden die genezen Dat is de kracht van verbinden
of op zijn minst de pijn wat verzachten. die je rijker maakt.
ZlJ verwarmen Wat koud SG Sint-Michiel Roeselare

en somber is geworden.

is Jezus daarbij een inspiratiebron.
Hij deed niets anders dan bruggen bouwen en netwerken opzetten.
Hij raakte mensen en was met hen begaan.
Een ontmoeting met Hem liet sporen na.

In dat spoor willen wij ons ook met anderen verbinden,
in dialoog gaan met alles wat en al wie op onze weg komt,
want verschillen dagen uit om te groeien in wie we zijn en kunnen worden,
en onbekend is onbemind.

Daarom ook het beeld van de wijnrank en de boom.
Of zoals Jack Johnson zingt:
‘Er is een wijnstok die door het raam van mijn leven
probeert te klimmen, en ik vind het niet erg.
Het is zoals wijn die de weg in mijn geest probeert te vinden.’

Een belangrijke voorwaarde om tot verbinding te komen is vertrouwen. Je kan niet verwachten dat je tot
zinvolle verbinding komt, zelfs niet met een dier, als er geen vertrouwen is. Vertrouwen betekent op zijn
minst dat je verwacht dat de andere je geen kwaad zal doen, dat hij het goed met je voor heeft.

Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Durven loslaten en de controle delen met iemand anders is niet
gemakkelijk. Nochtans is het een basisvoorwaarde voor verbinding. Zonder vertrouwen blijf je proberen
om je voordeel na te jagen, en dat is net wat verbinden niet mag zijn.

Zolang er sprake is van winnaars en verliezers, is er geen echte verbinding. Denk maar aan vele
internationale onderhandelingen en conflicten. Maar denk ook aan situaties in ons dagelijks leven, waarin
we zo dikwijls vooral de inschatting maken van wat er voor ons inzit, met andere woorden of we er zelf
iets aan hebben.

Op die manier komen we niet tot verbinding. Hoogstens ontstaat er een soort van gewapende vrede.
Denk maar aan deliberaties, aan gesprekken over fusies, aan vergaderingen van vakwerkgroepen over het
verdelen van klassen. Nietiedereen rond de tafel wil tot echte verbinding komen. Dan is het belangrijk zelf

de eerste stap te zetten en te tonen dat het ook anders kan.
Leeftocht oktober 2021
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