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WAT DE RUPS 
HET EINDE NOEMT, 

NOEMT DE REST VAN DE WERELD 
EEN VLINDER. 

         Chinese filosoof Lao Tse     

                                        25 oktober – 29 oktober 

Tot een welbepaalde dienst 
hebt Gij mij, God, geschapen. 
Een taak mij toevertrouwd 
die Gij een ander niet kunt geven: 
mijn zending. 
 
Wellicht zal ik die zending  
hier op aarde 
nooit heel duidelijk zien. 
 
Maar na dit leven legt Gij alles uit. 
Ik ben een schakel in de ketting, Heer, 
die alle mensen met elkaar verbindt. 
 
Gij hebt mij niet voor niets gemaakt. 
 
Waar Gij mij zendt 
zal ik het goede doen, 
vrede stichten en waarheid verspreiden 
- al besef ik het zelf maar half – 
als ik Uw gebod maar onderhoud. 
 
Daarom, mijn God, vertrouw ik op U. 
Wat ik ook word, 
waar ik ook ben, 
wat mij mag overkomen, 
niets kan mij van U scheiden. 
 
En Gij, die Vader zijt en Vriend, 
weet goed waarheen Gij met mij wilt. 
Ik ben een schakel in Uw ketting, Heer, 
al wat Gij doet heeft zin. 
John Henry Newman (1801 - 1890) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verbinding is  
waar hemel en aarde elkaar raken,  

daar waar het water oplost in de verte van de 
horizon,  

het punt waar de werkelijkheid verdwijnt  
en steeds opnieuw de dag verschijnt. 

 
Verbinding zoals de avond en de nacht  

door vriendschap en vertrouwen,  
zachtheid en kracht,  

eenvoud in van elkaar houden. 
 

Verbinding is draadloos contact  
in gedachten aanwezig blijven  

in vertrouwen en vriendschap… 
 

Verbinding is een onzichtbare koord  
die verbanden legt  

tussen geest, hand en hart,  
zoals een verbond tussen 

leraar en leerlingen, 
leerlingen met elkaar 

leraren en directie als collega’s van elkaar 
 

Verbinding slechts één woord:  
eenmaal gevonden,  

onverbrekelijk verbonden… 
naar een gedicht van Willy Vittali, 2005 
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Bondgenoten zoek ik  
 

Bondgenoten zoek ik, vrienden en vriendinnen,  
mensen die zich niet neerleggen bij onrecht en geweld,  
mensen die werken en hopen en bidden.  
 

Moge een geest van vertrouwen ons verbinden,  
tegen alles wat een mens onmachtig en onmondig maakt,  
tegen alle krachten die ons stom tevreden houden,  
tegen elk regime dat armen verzwijgt of verdrukt.  
 

Moge de moed om te spreken en te handelen ons verbinden,  
tegen alles wat ons gevangen houdt in angst,  
tegen alle krachten die ons ontmoedigen,  
tegen alles in wat mensen in slaap sust of gescheiden houdt.  
 

Moge de hoop ons verbinden,  
met allen die niets te verliezen hebben,  
met allen die proberen op te staan,  
met allen die uit zijn op het allerbeste voor de allerminsten.  
 

Bondgenoten zoek ik, vrienden en vriendinnen,  
mensen van hier en overal, waar ook in de wereld,  
mensen van vlees en bloed die de weg van Jezus durven gaan.  
Marinus van den Berg 

 
Laat ons vandaag  

 

Laat ons vandaag niet verzanden  
in de zogenaamde nuchterheid  

van ‘reeds geprobeerd’,  
in het remmende realisme  
van ‘wie zal dat nog doen?’  

 

Laat ons vandaag zelfs dromen,  
vooral hopen en geloven  

dat er meer mogelijk is.  
Laat ons dromen van weleer opfrissen.  

Laat ons vandaag bezield zijn en gedreven,  
optimistisch en creatief.  

 

Laat ons vandaag durven, proberen en zoeken.  
Laat ons vandaag vooral samenwerken,  

alle gedachten bijeen leggen,  
alle talenten inbrengen.  

Laat ons luisteren, begrip en respect opbrengen.  
Laat ons doorgaan, volhouden, moed hebben.  

 

Laat ons leren uit ervaring  
en toch eigentijds waarmaken  

wat mensen vandaag verlangen.  
Laat ons liefhebben en werk maken  

van onze gezamenlijke idealen.  
Luc Vandenabeele 
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hooglied van ons engagement 
 

Al woon ik veel vergaderingen bij, 
al kan ik overal zeggen dat ik het druk heb, 

als ik dit niet met liefde doe, dan betekent dit niets. 
 

Al heb ik sterke en sociale overtuigingen, 
al ken ik de vurigheid om die te verdedigen, 

als ik dit niet met liefde doe, dan betekent dit niets. 
 

Al heb ik heel veel activiteiten, 
al roep ik op heel veel manieren op tot actie, 

als ik dit niet met liefde doe, dan betekent dit niets. 
 

Al heb ik heel veel contacten, 
al verklaar ik steeds open te staan voor andere mensen, 

als ik dit niet met liefde doe, dan betekent dit niets. 
 

Al ontvang ik dagelijks veel berichten, 
al doe ik moeite om evenveel te antwoorden, 

als ik dit niet met liefde doe, dan betekent dit niets. 
 

De liefde vergeeft. 
De liefde weet om te gaan met conflicten. 
De liefde wakkert mijn mogelijkheden aan. 

De liefde verdraagt mijn kwetsbaarheid. 
De liefde geeft rust, kracht… 

 
De liefde raakt je diep vanbinnen 

en doet je stappen zetten naar anderen. 
naar Luc Vandenabeele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
draden van verbondenheid 

 

De draad van de liefde 
verbindt mij met jou. 

De draad van het gemis 
verbindt mij met jou. 

Zoveel draden verbinden mij 
met zoveel mensen. 

 

Maar altijd is er die draad met jou, 
hij doorkruist alle andere draden. 
Hij geeft betekenis aan alle levensdraden. 
 

De draad van de liefde 
verbindt ons voor altijd, 
en de draad van ’t gemis 
verweeft zich met die van de liefde. 
Marinus Van den Berg 

 


