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07 – 11 februari 

  
Alles is met elkaar verbonden  

en wij, mensen, zijn samen  
als broeders en zusters op pelgrimstocht, 
met elkaar vervlochten door Gods liefde 

voor elk van zijn schepselen  
en in tedere genegenheid  

ook verenigd met broeder zon, 
 zuster maan, zuster rivier en moeder aarde.  

Paus Franciscus in zijn encycliek Geprezen zijt Gij! Laudato 
Si', § 92 

 

 
Laat ons samen werken aan de ontwikkeling van onze meest natuurlijke rijkdom, de geesten en de harten 
van onze kinderen en jongeren. Het zijn hun nieuwsgierigheid, hun gretigheid om te leren, hun 
vaardigheid om moeilijke en complexe keuzes te maken, die zullen beslissen over de toekomst van onze 
wereld. We hebben de hulp nodig van al onze jongsten - de wanhopige, vervreemde jongeren van het 
getto, de doelloze, welgestelde jongeren, de ernstige, bedachtzame kinderen, het grootste deel van onze 
jonge mensen - als we deze fragiele planeet willen behouden en een menswaardige toekomst willen 
bouwen. De enige manier om verzekerd te zijn van deze hulp, is om jongeren te ondersteunen in het leren, 
diep en breed, en bovenal, hoe te leven en waarachtig lief te hebben. 

Carl Ransom Rogers. 

 
Heer, leer mij minder te praten en meer te zeggen; 

minder bezorgd te zijn en meer te hopen; 
minder verstard te zijn om meer te geloven; 

minder te haten om meer te beminnen; 
minder te discussiëren om meer te getuigen; 

minder gesloten te zijn om mij meer te openen; 
minder af te breken om meer op te bouwen; 

minder geïsoleerd te zijn om beter te communiceren; 
minder gejaagd te zijn om meer rust te brengen; 

minder mijzelf te zoeken om meer anderen te vinden. 
Amen. 

Vrij naar Franciscus van Assisi 

 
 

Broeders en zusters, 
u bent geroepen om vrij te zijn. 

Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, 
maar dien elkaar in liefde, 

want de hele wet is vervuld in één uitspraak: 
‘Heb uw naaste lief als uzelf’. 

Galaten 5, 13-14 

 
 

Vader van alle leven, sterk in ons het vertrouwen dat ons leven verbonden is met heel uw schepping. Geef 
ons de kracht om mee zorg te dragen voor uw schepping, om mee te bouwen aan een nieuwe hemel en 
een nieuwe aarde zoals Gij die hebt voorzien. Gij die liefde zijt, in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

Leeftocht februari 2022 
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faiblesse et promesse 
 

In een bijbels perspectief 
verschijnt de mens 

als ‘faiblesse et promesse’. 
Mensen zijn tezelfdertijd 

‘eindig onvolkomen’ en ‘oneindig beloftevol’. 
 

Beperkt, kwetsbaar, 
wel het goede willen maar niet kunnen, 

onmachtig … 
maar ook tot zoveel grote dingen in staat, 

als ze de kans krijgen. 
 

Daarom is het beeld 
van de mens in de bijbel niet horizontaal: 

iemand die vooruit gaat 
en af en toe door tegenslag 

een stap achteruit moet zetten. 
 

De beweging van de mens in de bijbel is verticaal: 
het is vallen en opstaan. 

De klemtoon ligt trouwens niet op het vallen: 
grenzen ervaren, 

mislukken of fouten maken 
is niet het kernprobleem in de bijbel. 

 
Alle klemtoon ligt op het opstaan. 

Verrijzenis. 
 

Een fout maken en niet herbeginnen, 
dat is pas echt zonde. 

 
Geloven in de verrijzenis betekent 

dat geen enkele situatie, 
geen enkele mens 

ooit nog zonder hoop is. 
 

Gods liefde en trouw is sterker dan de dood, 
die de sterkste uitdrukking van wanhoop en menselijke onmacht is. 

 
Het betekent geloven dat er altijd perspectief mogelijk is 

over alle dode punten heen, 
omdat de Liefde zelf ons nooit loslaat. 

 
Er is geen uithoek van het menselijk bestaan 

die te ver, te donker of teveel gekwetst is 
om te kunnen groeien 

om tot leven gewekt te worden. 
 


