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Samen aan iets werken, is niet altijd gemakkelijk.  
Wij zijn allemaal anders, hebben elk ons eigen karakter,  
eigen mogelijkheden en eigen onhebbelijkheden.  
En toch is samengaan de enige weg om toekomst op te bouwen.  
Een toekomst waar ruimte is om onszelf te zijn,  
waar plaats is om samen te zijn,  
ongedwongen, met vertrouwen en geloof in elkaar.  
Laat ons verder werken in die geest.  
Dan zullen wij ons ook in de komende maanden geven  
aan onze groep met enthousiaste inzet.  
En zo brengen wij tot stand wat nu nog niet is.  
Frank Bogers 

 

evangeliewoorden van de eerste zondag in de veertigdagentijd - Jezus in de woestijn 
1 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef gesteld te worden. 
2 Nadat Hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had Hij grote honger.  
3 Toen kwam de beproever naar Hem toe en zei: ‘Als U de Zoon van God bent, beveel die stenen dan in broden te 
veranderen.’ 
4 Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder 
woord dat klinkt uit de mond van God.”’  
5 Vervolgens nam de duivel Hem mee naar de heilige stad, zette Hem op het hoogste punt van de tempel  
6 en zei tegen Hem: ‘Als U de Zoon van God bent, spring dan naar beneden. Want er staat geschreven: “Zijn engelen 
zal Hij opdracht geven om U op hun handen te dragen, zodat U uw voet niet zult stoten aan een steen.”’  
7 Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven: “Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’  
8 De duivel nam Hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg. Hij toonde Hem alle koninkrijken van de wereld in 
al hun pracht  
9 en zei: ‘Dit alles zal ik U geven als U zich voor mij neerwerpt en mij aanbidt.’  
10 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan! Want er staat geschreven: “Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen 
Hem.”’  
11 Daarna liet de duivel Hem met rust, en meteen kwamen er engelen om Hem te dienen.                             Matteüs 4,1-11 

 

woord dat verbeeldt: wat roept deze illustratie op? 
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woorden die raken 
❖ Wat treft je in dit bekoringsverhaal? 
❖ Welke betekenis hecht je aan de veertigdagentijd? 
❖ Kiezen voor God in alle omstandigheden van het leven: valt dit mee? 
❖ Waaraan doen de verschillende bekoringen van Jezus je denken? 
❖ ‘De mens leeft van het Woord van God’: welke betekenis geef je hieraan? 
❖ ‘God niet op de proef stellen’: welke boodschap hoor je hierin? 
❖ ‘God aanbidden’: welke ervaring heb je hieromtrent? 
❖ De duivel probeert mensen los te maken van het Woord van God, van de tempel en van de aarde. Wat roept 

dit bij je op? 
❖ Hoe probeer je korter bij God / Jezus te komen? 
 

woorden om van de leven: innerlijk kompas  (Mt 4, 1-11)  
We zien in het evangelie van deze zondag hoe Jezus zich laat leiden door een innerlijk kompas. De tekst zegt dat Hij 
door de Geest van God naar de woestijn wordt geleid. Daar neemt Hij tijd om te luisteren naar zijn diepere verlangen 
en krijgt zijn roeping vorm. Hij zal zich inzetten om Gods liefde zichtbaar te maken door te werken aan een wereld 
waarin alle mensen meetellen en gelukkig kunnen worden. Dan klinkt opeens de verleidelijke vraag of Hij snel succes 
wil. Of Hij als held en redder wil erkend worden. Hij beseft dat Hij kan kiezen om zijn kracht en macht te gebruiken 
om spectaculaire dingen te doen en de aandacht op zichzelf te richten. Maar Hij kan haar ook inzetten voor een 
groter doel: de komst van een nieuwe, inclusieve wereld.  
 

Ook wij moeten voortdurend keuzes maken. We worden soms verleid om te kiezen voor de snelste of gemakkelijkste 
oplossing, waar we zelf het meeste voordeel aan hebben. Maar die heeft dikwijls een keerzijde, een prijs die anderen 
dan moeten betalen. Niet alles wat mogelijk is, is goed om te kiezen. De vragen die op ons afkomen, zijn talrijk. Koop 
ik elk seizoen nieuwe kleren die in mensonwaardige omstandigheden gemaakt zijn? Ben ik bereid mijn levenswijze 
te veranderen om iets te doen aan de ecologische crisis? Draag ik mijn steentje bij om oorlogs- en 
klimaatvluchtelingen te verwelkomen?  
 

De vastentijd nodigt ons uit aandachtig te luisteren naar ons innerlijk kompas en ons meer bewust te worden van de 
gevolgen van onze dagelijkse keuzes. Omdat we als enkeling vaak niet verder komen dan machteloos toezien, 
worden we ook uitgedaagd om samen op zoek te gaan naar antwoorden. Het innerlijk kompas dat Jezus’ leven 
richting gaf, werd gevoed door de Geest die Hem bezielde. Vandaag vraagt diezelfde Geest om ook in ons hart en 
in onze gemeenschappen te mogen spreken. 

Zr. Carine Devogelaere, kalender ‘40 dagen solidair en revolutionair’, vasten 2023 
 

woord dat verbeeldt 
kortfilm over de dynamiek van de bekoring 

https://www.youtube.com/watch?v=P5_Msrdg3Hk&t=145s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P5_Msrdg3Hk&t=145s
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woord dat verbindt 
Voor de catechumenen, bijzonder uit het onderwijs: 
leerlingen en of personeelsleden 
die beginnen aan de laatste etappe 
op hun weg naar het doopsel op Pasen: 
om vertrouwen in de leiding van de Heilige Geest. 
 
Voor Burkina Faso waar de gevolgen van de klimaatontregeling 
de levenskansen beperken. 
Waar landbouwers, ondersteund door Inades-Formation, 
kiezen voor agro-ecologie 
en zo opnieuw hun gezinnen kunnen voeden 
omdat het land meer opbrengt. 
Dat hun toekomst en die van hun kinderen beter wordt. 
 
(bij het evangelie van de eerste zondag in de veertigdagentijd) 

Voor mensen -jong en oud- die verstrikt zijn 
in hun streven naar macht, eer en rijkdom, 
dat Gods erbarmen hen helpt 
om concrete stappen te zetten naar bevrijding. 
 
 
 
 
 
 

woord dat bidt 
Heer,  

maak ons hart waakzaam  
voor al wat  

en al wie  
ons van U  

wil verwijderen. 
 

Laat ons toe  
met U  

de woestijn in te gaan,  
om van U  

te leren  
hoe wij moeten leven  

van uw Woord;  
om van U  

te zien  
hoe wij kunnen vertrouwen  

op de Vader;  
om van U  

te horen  
hoe wij God  

en God alleen  
kunnen aanbidden  

en dienen. 

 
 
Heer Jezus,  
om te dienen  
bent U  
onder ons  
komen wonen. 
 
 
Om te weten  
wat dienstbaarheid is  
bent U  
de woestijn in gegaan. 
 
Vorm ons hart,  
veertig dagen en nachten lang,  
alsof wij  
in de woestijn waren  
opdat wij uw Vader  
met heel ons hart  
en heel onze ziel  
zouden aanbidden  
en dienen. 
Iny Driessen 
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woord dat verbeeldt 
affiche bij Leeftocht – veertigdagentijd 2023 – Katholiek Onderwijs Vlaanderen 

 

 
Samen staan we sterk 

 
Iedere dag opnieuw gaan we op weg met jongeren en collega’s. Samen met hen leggen we een stukje van hun weg 
in persoonlijke groei af. In die relatie proberen we een vertrouwensband op te bouwen.  
 
Geïnspireerd door Gods woord en gedragen door Gods liefde proberen we de ander te beminnen, graag te zien, 
zoals hij of zij is, zoals hij of zij het kan, met zijn of haar beperkingen. Onze liefde is beperkt en werelds. Gods liefde 
is ten volle. Het is de liefde die ons bindt.  
 
Liefde beschermt de vrijheid. Die vrijheid schept ruimte voor autonomie, openheid op de wereld en nieuwe 
ervaringen.  
 
In deze veertigdagentijd worden we vanuit onze relatie met anderen en met de Andere uitgenodigd om ons verder 
te engageren in en voor onze samenleving. Klaag de onrechtvaardigheid aan en durf de ontmoeting aan te gaan met 
de mensen dichtbij en veraf die ons pad kruisen. 
Leeftocht, maart 2023 

 

Wat een vreugde, wat een kracht, 
wat een blije samenhorigheid 

als horen luisteren wordt, 
kijken zien en dromen doen. 

 
Lachend de krachten bundelen, 

de hielen schrap in het zand, 
aan hetzelfde zeel trekken, 

een touw dat verbindt 
met de kleinsten het meest. 

 
Vier of vijf op een rij 

misschien met een zesde erbij 
die de ogen laat schitteren, 

opgewekt doet opstaan en gaan 
voor Zijn droom van deze wereld, 

recht en vrede en heel veel vertrouwen. 
 


