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Samen op weg. 
Als school hebben we een belangrijke taak.  
We mogen mee de weg wijzen.  
Het mag mee de weg van het evangelie zijn,  
met Jezus als Gids en zijn Woord als leidraad.  
Samen op weg.  
Als katholieke dialoogschool  
kunnen we een ‘warme’ betekenis hebben,  
als het om ‘samen’ gaat.  
Samen wil zeggen:  
‘met iedereen’, zonder uitzondering.  
Zeker met zij die dreigen niet mee te kunnen,  
maar ook met zij die menen het alleen te kunnen.  
We gaan de weg van verbondenheid.  
We gaan samen die weg,  
omdat we geloven dat juist zo DE HOOP het haalt. 
 

evangeliewoorden van de tweede zondag in de veertigdagentijd - een stem uit de hemel 
1 Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze alleen 
waren.  
2 Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht.  
3 Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. 
4 Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als U wilt zal ik hier drie tenten maken, 
een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.’  
5 Hij was nog niet uitgesproken of een stralende wolk overdekte hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn 
geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde. Luister naar Hem!’  
6 Toen de leerlingen dit hoorden, werden ze overvallen door een hevige angst en wierpen ze zich ter aarde.  
7 Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei: ‘Sta op, wees niet bang.’  
8 Ze keken op en zagen niemand meer, Jezus was alleen. 
9 Toen ze de berg afdaalden, gebood Jezus hun: ‘Praat met niemand over wat jullie hebben gezien voordat de 
Mensenzoon uit de dood is opgewekt.’                 Matteüs 17, 1-9 
 

woord dat verbeeldt: wat roept deze illustratie op? 
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woorden die raken 
❖ Wat treft je in dit Bijbelverhaal? 
❖ Wanneer of op welke momenten ga jij de berg op om met God te spreken? 
❖ Jezus spreekt tot God over zijn leven. Herken je je daarin? 
❖ God zegt tegen ieder gedoopte: “Jij bent mijn kind, mijn welbeminde”. Wat hoor je in deze woorden? 
❖ “Luister naar Jezus”. Wat is volgens jou zijn boodschap? 
❖ “Christenen leven van een geheim”. Wat roept dit bij jou op? 
❖ Verandert het geloof in de verrijzenis jouw leven? Kan je daarover iets zeggen? 
 
 
woorden om van te leven: een woord van bemoediging (Mt 17, 1-9)  
Op weg naar Jeruzalem heeft Jezus nood aan een pauze. Hij heeft juist aan zijn leerlingen gezegd dat Hem daar 
lijden en dood te wachten staan. Hij trekt naar een hoge berg, een plek waar hemel en aarde elkaar raken en waar 
Hij zijn Vader hoopt te ontmoeten. Elke godsdienst kent zo zijn heilige plaatsen. God is wel overal maar de mens 
heeft blijkbaar herkenbare plekken nodig om gemakkelijker in contact te treden met wat hem overstijgt. Wat is jouw 
favoriete plaats?  
 
Op de berg zijn Petrus, Jakobus en Johannes getuige van iets wat hen te boven gaat. Het evangelie spreekt over licht, 
de verschijning van Mozes en Elia en een Stem. Ook als lezer worden we meegenomen in deze godservaring die 
tegelijk een bemoediging inhoudt. Mozes en Elia spreken met Jezus over hun ervaring van Gods nabijheid in de 
geschiedenis. Zij zijn getuigen van God als bevrijder uit lijden en dood en lijken Jezus te steunen op zijn weg. De Stem 
uit de wolken duidt Jezus aan als Gods geliefde Zoon, een betrouwbare Gids voor de leerlingen.  
 
‘Sta op en wees niet bang’, zegt Jezus. Doorheen de leerlingen spreekt Hij ook ons aan. Net zoals zij hebben wij af en 
toe bemoediging nodig om vol te houden, om niet bij de pakken te gaan zitten. Af en toe hebben we tijd nodig en 
een plek waar de droom van vrede en gerechtigheid weer oplicht. Een groep of gemeenschap waar mensen elkaar 
dragen en moed geven om altijd opnieuw op te staan en ongebaande wegen te gaan. Samen op weg naar een wereld 
zoals God die heeft bedoeld. Dat is geen gemakkelijke weg. Maar als bemoediging krijgen we tochtgenoten die 
getuigen van het licht dat ze gezien hebben en de Stem die ze hoorden. 

Zr. Carine Devogelaere, kalender ‘40 dagen solidair en revolutionair’, vasten 2023 

 
 

woord dat zingt 
Underneath the Stars – Voces8 

https://www.youtube.com/watch?v=DvmU-ppORGM&t=102s 

 
Zie ook: kate rusby underneath the stars songteksten 

https://www.youtube.com/watch?v=DvmU-ppORGM&t=102s
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woord dat verbindt 

Voor de mensen in de dertien landen waar Broederlijk Delen actief is. 
Dat het verhaal van hun levenswijze ons verrijkt 

en voor ons een wegwijzer is hoe ook wij duurzamer kunnen leven. 
 

Voor allen uit onze school(gemeenschap)die in ziekteverlof zijn.  
Dat zij zich kunnen toevertrouwen aan menselijke en professionele bijstand. 

Dat alle overleden leerlingen, personeelsleden, directies, begeleiders en bestuursleden  
nu geborgen mogen zijn in Gods liefde en onze gedachtenis.  

 
(bij het evangelie van de tweede zondag in de veertigdagentijd) 

Voor leerlingen of collega’s die gepest worden. 
Dat er mensen zijn die voor hen durven opkomen. 

Dat zij zo mogen ervaren dat ook zij ‘geliefden’ zijn in Gods ogen. 
Geef ons genoeg liefde en genegenheid voor elkaar,  

zoals Jezus ook liefde en genegenheid uitstraalde, 
vooral voor hen die dagelijks  

in een donkere wereld van onbegrip en eenzaamheid moeten leven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

woord dat bidt 
Heer, 

neem ons mee 
naar een hoge berg, 

open daar onze verblinde ogen 
opdat wij weer zouden zien 

dat U de Heer van het leven bent. 
 

Neem ons mee 
naar een hoge berg, 

open daar onze gesloten oren 
opdat wij zouden horen 

wat de Vader vraagt: 
‘Luister naar Hem’! 

 
Neem ons mee 

naar een hoge berg, 
open daar onze versteende harten 

opdat wij zouden begrijpen 
dat in het dal 

de liefde op ons wacht 
en soms ook het lijden. 

 
En spreek vandaag 

tot ons uw woord 
van alle tijden: 

‘Wees niet bang! Ik ben met je!’ 
Iny Driessen 
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woord dat getuigt 
Toen ik intrad bij de broeders-dominicanen, heb ik een paar ‘wittebroodsweken’ meegemaakt. Een periode vol 
jeugdig enthousiasme over de ingeslagen weg. Hierna volgde echter een dip. De meeste medebroeders zijn een stuk 
ouder dan ik. Theologisch en liturgisch houden ze er vaak andere opvattingen op na. Bij een bezoek aan een aantal 
Franse kloosters viel het contrast op met de Belgische situatie: de broeders daar hebben meer jongeren, en ik voelde 
me meteen ‘thuis’ in hun manier van vieren. Ik ging me de vraag stellen: zou ik niet beter elders mijn Dominicaanse 
roeping beleven? Of ook: ben ik wel echt geroepen tot een leven in St-Dominicus’ orde? Twijfel leek me te 
verlammen. Van een broeder had ik voor mijn intrede een CD gekregen van met trappistenabdij, met daarop het 
officie van het feest van de gedaanteverandering van de Heer. Eén zin uit het evangelie kwam opeens met een 
ongekende kracht bij mij binnen: “Heer, het is goed dat wij hier zijn”. Een moment van overgave en rust. Het is goed 
om HIER te zijn, waar we NU zijn, want hier en nu wil de Heer ons ontmoeten, “stralend als de zon, met kleren wit als 
licht”.  Onze huidige tijd lijkt soms op een woest en desolaat berglandschap, maar het evangelie houdt ons voor dat 
het juist daar is dat we Jezus kunnen ontmoeten als “Gods geliefde Zoon, in wie Hij zijn vreugde vindt”.  

Anton-Marie Milh, 27 jaar, broeder-dominicaan 
uit: ‘Woorden die raken”, werkschrift bij de evangelielezingen op zondag, vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen 

 
 

 
woord dat oproept: een topervaring van geloven! 
De Wereldjongerendagen (WJD) zijn een driejaarlijkse meerdaagse internationale jongerenbijeenkomst. De paus 
nodigt jongeren van de hele wereld uit om samen hun geloof te delen en te vieren! In 2023 zullen de 
Wereldjongerendagen plaatsvinden in de Portugese hoofdstad Lissabon van 1 tot 6 augustus. 
 
VIJFDAAGSE WERELDJONGERENDAGEN -SPECIFIEK VOOR LERAREN-  
DOOR JE LEERLINGEN GEZIEN WORDEN ALS EEN BEZIELEND EN INSPIREREND IEMAND. WIE WIL DAT NIET?  
 
 

VOOR WIE?  
Leraren in spe, en iedereen onder 30, actief in het katholiek onderwijs, die hun zoektocht naar betekenisvol onderwijs 
met elkaar willen delen.  
 
 

WAT KAN JE VERWACHTEN?  
Om je persoonlijke en professionele bezieling op het spoor te komen heb je tijd en ruimte nodig. We willen jou die 
tijd geven om die ruimte te ontdekken. We scheppen samen ruimten om te verdiepen, om te verschillen, om 
opnieuw te beginnen en te veranderen, om in dialoog te gaan, om religieuze en filosofische bronnen te leren kennen, 
om zin te geven aan je leven en aan dat van je leerlingen.  
 

Deze week voorbereiding op de wereldjongerendagen wordt een boeiende reis van je hoofd naar je hart en weer 
terug… of misschien wel omgekeerd: van je hart naar je hoofd en dan weer terug. Het is die reis die we samen met 
jou willen maken. De uitkomst ervan is onvoorspelbaar maar de tocht zal meer dan de moeite waard zijn. 
 

 
ENKELE PRACTICA 
Week van 24 tot 31 juli 2023 in Porto,  
waarna de eigenlijke wereldjongerendagen van 1 tot 6 augustus 
Richtprijs all-in: 950 euro  
 
 

MEER INFO of INSCHRIJVEN kan via de identiteitsbegeleiders van elke regio. 
rik.depre@katholiekondewijs.vlaanderen - 0490 11 36 13 
scan ook eens de QR-code op de affiche 
 
 

GA JIJ OOK MEE? 
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