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05 - 09 september 

 
 
 

Geloven is 
erop vertrouwen 

dat datgene wat je hoopt waar is. 
Fons Jansen 

 

 
Maria: een lichtbaken (in de nacht) 

 
Maria, 

jij bent doorgegaan 
met eindeloos vertrouwen, 

toen je Zoon bij God wou zijn. 
Je wist dat Hij wou bidden 
om diep en echt te leven. 

Doe ook ons doorgaan, steeds weer  
vertrouwen en volhouden. 

 
Maria, 

jij bent doorgegaan 
met eindeloos vertrouwen, 
toen je de lege kruiken zag. 

Je wist dat Hij een antwoord wou zijn 
op de diepe dorst van mensen.  

Doe ook ons doorgaan, steeds weer 
vertrouwen en volhouden. 

 
 

 
Maria, 

jij bent doorgegaan 
met eindeloos vertrouwen, 

toen je je Zoon zag op het kruis. 
Je wist dat Hij zou verder leven 
vanuit liefde voor de mensen, 

liefde ook door God. 
Doe ook ons doorgaan, steeds weer  

vertrouwen en volhouden. 
 

Maria, 
jij bent doorgegaan 

met eindeloos vertrouwen, 
toen de deuren uit angst gesloten bleven. 

Je wist van een hemels vuur, een Geest 
die samen krachtig maakt. 

Doe ook ons doorgaan, steeds weer  
vertrouwen en volhouden. 

Luc Vandenabeele 

 
 
 

Wij bidden dat het licht en de warmte van Jezus in het nieuwe schooljaar 
alle leerlingen en personeelsleden in onze scholen zouden vergezellen. 

 
Wij hopen dat het licht vooral daar schijnt waar leerlingen dreigen in de kou te geraken. 

 
Wij hopen dat in het nieuwe schooljaar alles tot groei en tot bloei komt wat daartoe bestemd is 

en dat niets verdort of niemand doodgaat aan vereenzaming. 
 

Wij smeken om een school als een tweede thuis. 
 

Wij roepen om kracht en vertrouwen voor allen die moeten leven met barsten in hun leven. 
 

Wij wensen dat leerlingen en personeel samen op weg gaan, dag in dag uit, in een school zonder grenzen, 
 

een school waarin iedereen mens kan zijn en worden. 
 

Wij wensen allen een goed en gelukkig schooljaar. 
Dat is dan bedoeld als een opdracht om in naam van God het nieuwe schooljaar voor elkaar zalig te maken. 

Zo wordt het schooljaar ’22- ’23 een feestelijk jaar! 
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Vertrouwen 
  

Verwondering en verlangen hebben veel te maken met het besef van menselijke beperktheid en 
kwetsbaarheid. Het leven is niet vanzelfsprekend, maar eerder een brekelijk wonder. Er is veel dat we niet 
doorgronden, niet begrijpen of niet weten. Vertrouwen is, denk ik, die fragiliteit aandurven, ze te laten zijn en 
ze niet te vervangen door valse zekerheden. Vertrouwen houdt hart en geest geopend en zoekt geen goden 
om op te steunen, om veilig te zijn. Het is duidelijk dat zo gezien geloven ook pijn met zich meebrengt en moed 
vraagt. Het impliceert niet-weten, niet-kennen en onzekerheid. Openheid is onbestaanbaar zonder er 
voortdurend over te waken dat men zichzelf niet gaat zien als het middelpunt van alles. Geloof ontwapent 
omdat het de fragiliteit van het bestaan positief weet te integreren. Het is goed ‘maar’ mens te zijn. 

Jos Wouters en Leo Fijen – God neemt de tijd (900 jaar Norbertijnen) 

 
 
 
Vertrouwen is in onze samenleving flink in crisis. Niet dat we er niet naar verlangen. Integendeel. De meesten onder 
ons vinden het belangrijk om mensen om zich heen te hebben op wie ze kunnen vertrouwen. Toch hebben velen het 
steeds moeilijker om te vertrouwen in mensen en, ruimer, in het leven. Hoezeer ze ook verlangen om te kunnen 
vertrouwen, het is de argwaan die de bovenhand heeft. De enige die je echt kan vertrouwen ben jezelf, hoor je vaak. 
Toch heb je mensen die opmerkelijk vertrouwvol in het leven staan. Is het dan zo dat vertrouwen voorbehouden is 
voor een klein groepje geluksvogels? 
 
Ik denk dat je als mens niet of nauwelijks kan leven zonder vertrouwen. Positief uitgedrukt, dat het echt zinvol en 
soms gewoon nodig is om te vertrouwen. Ruimer, dat een bewuste en doordachte keuze voor vertrouwen je kan 
helpen om een meer vervullend en rijk leven te leiden. 
 
Om te leven in onze wereld  -  die ruimer is dan jezelf - moet je uit je zelf leren treden. Mens worden heeft veel te 
maken met contact leren leggen met de wereld buiten jou. Het kleine kind staat voor de uitdaging om het veilige en 
besloten cocon van het ik te verlaten om naar de ruimere wereld toe te gaan. In het bijzonder naar de andere mens. 
 
Dit kan maar als je het aandurft om te vertrouwen in iets of iemand die je niet volledig kunt controleren, die je 
ontsnapt, die je te boven gaat. Maar waar je toch op rekent. 
 
Kijk naar je eigen ervaring. Als je de eerste keer fietste zonder zijwieltjes, toen je voor het eerst zwom zonder 
armbandjes, voor het eerst bewust je intimiteit opende voor een vriend of vriendin enz. Daar komt steeds een 
belangrijke dosis onzekerheid aan te pas; een onbekende en ongrijpbare factor die je erbij moet nemen. Het gaat 
hier niet over weten met zekerheid dat je niet zal vallen, dat de ander je zal respecteren. Er is steeds een deel sprong 
in het onbekende: vertrouwen. Volledige zekerheid heb je nooit. Wie deze sprong niet of moeilijk durft te wagen zal 
het moeilijk hebben om zich ten volle te kunnen ontplooien als mens. 

Nikolaas Sintobin sj 

 
 

Vertrouwen is de diepste band die mensen bindt. 
Vertrouwen is de moed van de geest 

De kracht van het vertrouwen maakt onrust tot rust, maakt angst tot hoop en matheid tot vitaliteit. 
Wie waarlijk sterk is, vertrouwt. 

Vertrouwen is zelfrespect. 
Vertrouwen is de basis van elke opvoeding. 

Vertrouwen verheft mensen. 
Vertrouwen breekt muren. 

Vertrouwen mobiliseert. 
Vertrouwen trotseert. 

Vertrouwen verzacht, vertedert en verwezenlijkt. 
Vertrouwen is geen blinde volgzaamheid. 

Vertrouwen is elkaar vinden in mekaars diepste mooiste. 
Vertrouwen antwoordt luisterend. 

 


