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26 – 30 september 

 
 

Als je vertrouwen hebt, 
hoef je niet de gehele trap te zien 

om de eerste stap te zetten. 
Een stap tegelijk. 

Martin Luther King 

 

Het is geen toeval dat in het Latijn het woord vertrouwen en geloof hetzelfde woord is: fides. Het geloof is vertrouwen, 
vertrouwen is geloof. Het ongelooflijke van ons christelijk geloof is dat we geloven dat God liefde is. Niet enkel een 
scheppende liefde, liefde die zichzelf geeft en die nieuw leven mogelijk maakt. Dat is niet enkel gebeurd zolang 
geleden bij het begin van de schepping. God blijft scheppen, blijft leven geven, hij blijft zorgen voor ons, voor elk van 
ons, voor jou en mij.” 
Er wordt ons veel geleerd om op onszelf te vertrouwen. “Je mag op jezelf vertrouwen, je kan op jezelf vertrouwen, 
omdat God in jou vertrouwen heeft en omdat God voor jou zorgt. Daarom wordt het zinvol om jezelf ernstig te 
nemen, want God houdt van jou. Als God van je houdt, dan wordt het ook mogelijk om van jezelf te houden. Als God 
in je spreekt en je doet openbloeien, dan mag je ook vertrouwen hebben in datgene wat Hij je geeft. Daarin ligt het 
vertrouwen dat de weg die Jezus – God zelf – je aanwijst, een weg is van leven. En daarom mag ik erin vertrouwen.” 
“Het is altijd een sprong in het onzekere, maar ik geloof erin, ik heb er vertrouwen in. Vandaar dat Jezus ook 
voortdurend zegt: wees niet bang mensen. Wees niet bang, je hoeft geen angst te hebben, want Ik ben er.” 

https://gnr2.grootnieuwsradio.nl/geloofsverdieping/nikolaas-sintobin-geloof-is-vertrouwen-vertrouwen-is-geloof/ 
 
 

Wij hernieuwen 
als team van leraren, opvoeders en personeelsleden 

ons vertrouwen in elkaar. 
 

Wij engageren ons om jullie vertrouwen, 
-beste jongeren- niet te beschamen. 

 

Wij nemen ons voor ieder van jullie als een unieke mens én persoonlijkheid te benaderen. 
 

God, 
-op wie we mogen vertrouwen-, 

we vragen daartoe Uw kracht en zegen. 
 
 

Ik ken een familie waar angst loert om elke hoek. Moeder waarschuwt voortdurend voor gevaren, ongerust dat er 
haar man en kinderen iets overkomt. Waakzaamheid viert er hoogtij! Je voelt dat er de angst is voor het leven zelf. 
Er is geen vertrouwen in mensen en geen aanvoelen van de liefdevolle – maar meestal verscholen - dimensie in de 
werkelijkheid die wij God noemen. 
In een ander gezin voert vertrouwen de boventoon. Wat er ook gebeurt, ‘het zal allemaal wel goed aflopen’. Dit 
vertrouwen vindt  deze familie in hun verbondenheid bij elkaar en in hun onbewust aanvoelen dat er een groot en 
liefdevol Geheim in het leven schuilt. Ze voelen zich hierin geborgen en veilig. Daarom durven ze de dingen op zich 
af laten komen; ze geloven dat het goede het altijd zal halen op het kwade. Het zijn hoopvolle mensen. 
Angst is één van de diepste menselijke gevoelens. Iedereen kent angst. Een kind heeft angst voor het donker, voor 
water, dieren … Als we wat ouder worden leren we ook  een andere en dieperliggende angst kennen: angst om niet 
‘graag gezien’ te worden, om ‘niet goed genoeg’ te zijn, om verkeerde keuzes te maken. 
Angst brengt ons in de war, maakt ons onzeker en doet ons twijfelen aan onszelf. Hoe moeten we daarmee om gaan? 
Kunnen we die angst onder controle krijgen? 
Vertrouwen geeft ons – in tegenstelling tot angst - rust en innerlijke kalmte. Vertrouwen geeft ons zekerheid, 
levensvreugde en openheid naar anderen. In vertrouwen kunnen we anderen pas echt ontmoeten. 
Hoe je met angst en vertrouwen omgaat hangt af van je aanleg, je aard en je karakter. Ook van het voorbeeld dat je 
krijgt in je gezin, de school, jeugdbeweging. Omgaan met angst en vertrouwen leer je en bouw je op, een leven lang. 

bron onbekend 

https://gnr2.grootnieuwsradio.nl/geloofsverdieping/nikolaas-sintobin-geloof-is-vertrouwen-vertrouwen-is-geloof/


 

vertrouwen uitstralen 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Vicariaat Onderwijs Bisdom Brugge – september  2022, week 05 

 

Laten we bidden… 
 

In deze dagen een nieuw schooljaar aanvangen 
is opnieuw de mogelijkheid creëren 

om verder werk te maken van 
kwaliteitsvol onderwijzen en opvoeden. 

 
De basis aanbieden 

opdat kinderen en jongeren zich bekwamen 
om in de steeds complexere wereld 

aan de slag te gaan 
met engagement, kritische zin en creativiteit. 

 
Zorg dragen voor de unieke talenten 

van elk kind en iedere jongere, 
met bijzondere aandacht voor wie het moeilijk heeft. 

 
Onze scholen zijn echter geen ‘neutrale scholen’: 

ze bouwen verder 
op wat behoort tot de fundamenten 
van hun genese, hun geschiedenis. 

 
Als katholieke scholen 

zullen ze daarom 
op een verbindende en geïntegreerde manier 

werk maken van hun levensbeschouwelijke taak. 
 

In het vertrouwen 
dat het diepste mysterie van de werkelijkheid 

de liefde is 
neemt een katholieke school deze liefde 

– zoals de Bijbel verhaalt en Jezus die voorleeft – 
als richtsnoer voor opvoeden, leven en samenleven. 

 
Daartoe willen we bidden 

en hierin willen we ons laten zegenen: 
 

God, 
Zegen daartoe onze scholen 

en onze katholieke dialoogorganisatie 
opdat 

de christelijke hoop, 
het geloof 

en de liefde van Jezus 
onze scholen en onze organisatie mag 
oriënteren in haar doelen en werking: 

in de naam van  + de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 

 
 

Begin september 
Dat er niets mooier is dan een leerkracht begin september, klaar om het beste van zichzelf. Dat er niets fijner is dan 
ouders begin september die weten dat er niets mooier is dan een leerkracht die het beste geeft van zichzelf. Dat er 
niets geruststellender is voor een kind begin september dan ouders die zeggen dat er niets mooier is dan een 
leerkracht die het beste geeft van zichzelf. Dat er dus niets mooier is voor een leerkracht begin september dan zo’n 
ouders. 

Geert De Kockere, maandagtekst 02/09/2019 - www.symposion.be 

 

http://www.symposion.be/

