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Lichtpuntjes… 

…soms zijn ze groot 
soms zijn ze klein 

je hoeft ze niet te zoeken 
je kunt ze ook zijn! 

 

 

 
vertrouwvol 

 
Heer 

U kent mijn zorgen 
van gisteren, vandaag en morgen 

 
Heer 

laat mij nooit vergeten 
laat mij bewaren 

in een zeker weten: 
ik was en ben en blijf 

met mijn zorgen 
van gisteren, vandaag en morgen 

veilig bij U geborgen 
Oeke Kruythof 

 
 

In de opvoeding wordt beslist of wij genoeg van de wereld houden om er verantwoordelijkheid voor op te nemen en 
haar meteen ook te redden van de ondergang die, zonder die vernieuwing, zonder de komst van de nieuwen en de 
jongeren, onvermijdelijk zou zijn. In de opvoeding beslissen we ook of we onze kinderen genoeg liefhebben om hen 
niet uit onze wereld te verbannen en hen aan henzelf over te laten, noch hen de kans te ontnemen om iets nieuws - 
iets wat niet door ons te voorzien valt - te ondernemen, maar hen integendeel nu al voor te bereiden op hun opgave: 
het vernieuwen van de gemeenschappelijke wereld.  

Hanna Arendt 

 
 

missiemaand  
 

Wat baat het 
om woorden van liefde te spreken 

als je daden koud en hard zijn? 
 

Wat baat het 
om te vertellen dat God ons bemint 

als je zijn liefde niet laat voelen? 
 

Wat baat het 
te geloven in een God van leven en liefde 

als je dood en haat zaait?. 
 

 
Laten we daarom niet enkel spreken, 
maar ook doen: 
naastenliefde uit zich in daden. 
 
Laten we daarom onze levens verbinden, 
elkaar opnemen in ons gebed 
en onze rijkdom delen. 
 
Dan zal Gods liefde zichtbaar worden, 
groter worden, zich verspreiden 
en de wereld verwarmen als een deken.

 
Alle christenen zijn geroepen om missionarissen te zijn. 

Dit betekent op het meest basale niveau dat je op zo'n manier leeft dat andere mensen je vragen 
wat jouw liefde en bezorgdheid motiveert. 

paus Franciscus 
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Missionaris zijn is een rijke opdracht. 
 

Missionaris zijn en missionaris worden: 
is kwetsbaar dagelijks je jawoord herhalen op de vraag van Jezus, 

is alles riskeren, 
zoals Abraham, doorheen de woestijn, 

is mee de weg zoeken naar het beloofde land, zoals Mozes, 
is blij geloven zoals Maria. 

 
Missionaris zijn en worden: 

is één hartstocht hebben: 'Jezus achterna', 
is met eerbied voor de eigen aard van mensen  

het unieke van Jezus' evangelie niet verzwijgen,  
is om het even welke mens helpen zichzelf te overstijgen 

in de kracht van Jezus. 
 

Missionaris zijn en worden: 
is geroepen en gezonden, 

voorlopig hier, tijdelijk daar,  
anderen samenroepen en zenden, 

is het avontuur van Jezus ingaan 
van woestijnbekoring tot Pasen. 

 
Missionaris zijn en worden 

is je eigen hart bekeren, 
is de vader- en moedernaam van God doorgeven 

en Kerk opbouwen in dienst van alle mensen,  
is met het evangelie uitdagen en bemoedigen. 

 
Missionaris zijn en worden 

is vreemdeling zijn bij een ander volk 
en nooit meer voorgoed thuis zijn in je eigen ras, 
is onmisbaar zijn en toch gemist kunnen worden, 

is anderen in je hart en vlees laten proeven van God,  
zodat zij nooit meer de smaak van 

de God van Jezus zullen kwijt geraken. 
 
 
 

Tussen alle verwording van menselijke verhoudingen 
houdt de goedheid stand. 

Ze blijft mogelijk 
ook al kan ze nooit  

een systeem of sociaal regime worden. 
Elke poging om het menselijke  

helemaal te organiseren 
is tot mislukken gedoemd. 

Het enige wat levendig overeind blijft 
is de kleine goedheid van het dagelijks leven. 

 
Ze is fragiel en voorlopig. 

Ze is een goedheid zonder getuigen, 
in stilte voltrokken, 

bescheiden, zonder triomf. 
Ze is gratuit en juist daardoor eeuwig. 

 
 

 
Het zijn gewone mensen, ‘simpele zielen’, 
die haar verdedigen en ervoor zorgen 
dat ze zich telkens weer herpakt, 
ook al is ze volstrekt weerloos 
tegenover de machten van het kwaad. 
 
De kleine goedheid kruipt overeind, 
zoals een platgetrapt grassprietjes zich weer opricht. 
Ze is misschien wel ‘gek’ – een ‘dwaze goedheid’ , 
maar ze is tegelijk het meest menselijke in de mens, 
Ze wint nooit, maar wordt ook nooit overwonnen! 
 
Emmanuel Levinas (Uit: Altérité et transcendance) 

 
 


