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07-11 november 2022 

beste leraar 
 

open ogen 
kijken ons aan 

vol verwachting 
naar gedeelde visie 

 
open oren 
luisteren 

vol aandacht 
naar ons verhaal 

 
open handen 

reiken naar ons 
vol hoop 

voor de toekomst 

 

Er is niets zo vervelend als speelgoed dat ‘af’ is: 
een zo mooi aangeklede pop 

dat je er alleen maar naar kunt kijken. 
 

Er is niets zo dodend als een leven dat ‘af’ is. 
Alles hebben: 

een tot in de puntjes uitgeruste keuken, 
een zitkamer met ingebouwde multimedia-apparatuur 

een voorgeprogrammeerde dagtaak 
en een vaste jaarlijkse vakantiebestemming. 

 

Er is niets zo ongelovig als een geloof dat ‘af’ is: 
gestoffeerd met perfect geformuleerde geloofspunten, 

ingebed in onveranderlijke praktijken en geplogenheden, 
automatisch beleefd en automatisch beleden. 

 

Ooit werden christenen ‘mensen van de weg’ genoemd 
omdat hun gedachten niet opgesloten zaten 

in het systeem van de keizerscultus. 
Omdat zij mensen waren die geen last hadden van traditie 

van vastgelopen gebruiken en rituelen. 
Omdat zij het altijd hadden 
over een nieuwe toekomst, 

over een droom van een wereld 
die zij beetje bij beetje wilden realiseren. 

 

Mensen van de weg, 
stappend in de mist, 

schuilend in de storm, 
maar met de thuiskomst, 

dat visioen van vrede, 
reeds in het hart. 

Manu Verhulst 

Als ge maar  
 
Als ge maar gezond moogt zijn.  
Als ge maar met passie bezig moogt zijn.  
Als ge maar ontdekt waarvoor dat ge geboren zijt.  
Als ge uwe medemens maar een duwke in de rug geeft.  
Als ge maar een beetje chance moogt hebben.  
Als ge ook maar een beetje met uw handen moogt werken  
en al uw verbeelding bot vieren!  
Ja, dan zal ’t wel lukken.  
Willem Vermandere 
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Bidden wij 
in goed vertrouwen 

om Gods zegen 
over hen die nooit 

echte kansen krijgen, 
mensen die door hun 

verleden getekend zijn, 
mannen, vrouwen en kinderen 

die nooit 
zichzelf kunnen zijn. 
Dat ze stem krijgen,  

gehoor vinden, 
beluisterd worden, 

zodat ze tot hun recht komen 
en weer met het hoofd rechtop 

door het leven kunnen gaan. 
 
 

Bidden wij 
in goed vertrouwen 

dat we de spanningen 
in deze dagen 
niet vergroten 

en de tegenstellingen 
niet opschroeven, 

maar dat wij elkaar 
trachten te begrijpen 

en leren leven 
met de verscheidenheid 

van meningen en gedragingen. 
Laat ons 

de grond klaarmaken 
en voeding geven 
aan onze dialoog. 

 
 

Bidden wij 
in goed vertrouwen 

voor allen die 
hun verantwoordelijkheid 

niet ontvluchten. 
Voor mensen die 

zich jarenlang inzetten 
zonder resultaat te zien; 

voor mensen die 
niet kiezen 

voor eigen rust; 
voor mensen die 

hoe dan ook 
blijven vechten 

tegen mistoestanden; 
dat hun hart 

niet verhardt, 
hun woorden 

niet fundamentalistisch worden. 
 

 


