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22 mei  – 26 mei 

 
Pasen is geen feest om naar te kijken. 

Pasen moet je voelen en beleven: 
zelf verrijzen uit de donkere put  

waarin je bent verstrikt en 
met de ogen knipperend in het morgenlicht,  

getuigen dat Hij in jou verrezen is. 
Dat Hij leeft, dat jij leeft. 

 
 
 

 

wat mij raakt 
 

Men moet de dingen 
hun eigen, stille, 
ongestoorde ontwikkeling laten 
die diep van binnen komt 
en die  door niets opgejaagd 
of versneld kan worden. 
Alles moet rijpen –  
tot de  
geboorte… 
 

Rijpen als een boom die zijn sap niet stuwt 
en die rustig in de stormen 
van het voorjaar staat 
zonder angst, 
dat er straks geen zomer 
zal komen. 
Die komt er toch. 
 

Maar hij komt alleen  
voor geduldige mensen 
die leven 
alsof de eeuwigheid voor hen ligt, 
als zorgeloos stil en wijds… 
 

Men moet geduld hebben 
met de onopgeloste zaken van ons hart 
en proberen de vragen zelf lief te hebben, 
als gesloten kamers, 
en als boeken die in een zeer vreemde taal 
geschreven zijn. 
Het komt er op aan alles te leven. 
Als je de vragen leeft, 
dan leef je misschien langzaam maar zeker 
zonder het te merken 
op een goede dag 
het antwoord in. 
Rainer Maria Rilke 
Vertaling: Arie van der Krogt 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
metafoor: levende liefde 
 
“Ik versta onder de liefde: die duizenden nuances van 
vriendelijkheid, van hartstocht en hoofsheid, van tact 
en geduld, van bedachtzame eerbied en mededogen, 
van lange trouw en spontaneïteit, waarmee mensen 
elkaar bejegenen. 
 
Ik versta onder de liefde ook: de denkkracht en de 
intuïtiekracht, de wijsheid en de wetenschap, en alle 
fantasie en volharding en optimisme waarmee de 
aarde wordt opgebouwd, steeds opnieuw, tegen alle 
afbraak in. 
 
Alles wat ten goede is, alles wat zingt en in vervoering 
brengt, alles wat troost en tot bezinning leidt, en alles 
wat bijdraagt tot iets meer recht en vrede voor zo veel 
mogelijk mensen, noem ik liefde. 
 
Er is in onze samenleving behoefte aan plaatsen waar 
die ‘liefde’ wordt geleerd en aangemoedigd. Zonder 
liefde valt een samenleving uit elkaar en raken 
mensen ontheemd.”  
H. Oosterhuis, Ik versta onder de liefde, Baarn (Ten Have), 2011, 
p.12-13. 
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met Maria  
 

We zijn volop in de meimaand, de maand van Maria. Dat is gezonde volksvroomheid. Geen kwaad woord daarover. 
Integendeel. Dat Maria op de brug mag staan van Hemelvaart naar Pinksteren, maakt alles alleen maar mooier. Het 
geeft diepte en wijsheid aan de vroomheid van het volk. Zo hoort het.  
 

Maria is een grote vrouw. Op het laatste avondmaal waren er twaalf mannen. In de bovenzaal na de verrijzenis waren 
er elf mannen plus één vrouw, Maria. Waarom staat Maria in die kring? Ze was daar aanwezig omdat ze intussen 
thuis was geraakt bij de mensen. Zo staat het letterlijk in het Johannesevangelie. Zij was en is de vrouw die Jezus aan 
de wereld geeft. Nu Jezus zichtbaar afwezig is, mag zij zeggen dat Hij onzichtbaar aanwezig is. Dat is sterk.  
 

Met een sterk woord als dit gaat de Jezusbeweging door. Zij staat er borg voor dat het Woord geschiedenis mag 
maken onder de mensen. Altijd opnieuw. Opdat dit altijd mogelijk moge zijn, stelt zij grote daden. Zij zorgt voor 
geboorte, voor leven. Groot werk. Een grote vrouw.  
 

Nu staan wij op een boogscheut van het Pinksterfeest. De overschaduwing zit dus in de wolken. Dat is volle bijbelse 
taal. Wolk en schaduw, dat is symbool voor leven onder Gods nabijheid. Hij drijft als een wolk boven het volk, met 
het volk mee. Hij overschaduwt ons. Hij is om mensen begaan. En Maria mocht dat van zeer nabij ervaren, tot in haar 
schoot. Zij heeft geweten wat het betekent vanuit Gods droom te leven. Ze heeft dat gewild maar niet meteen 
begrepen. Ook voor haar was de godsvraag een mysterie, een waagstuk, een avontuur. Wellicht is dat haar 
uiteindelijke grootheid?  
 

Het was in ieder geval haar gerechtvaardigde nederigheid. De echt nederige mens is geen schaapachtig, tam en 
braaf mensje. De echt nederige mens is een actief gehoorzaam luisterend mens. De echt ‘nederige’ dienstmaagd 
wil een grote zaak dienen, zichzelf vergeten om dienstbaar te zijn voor wat deugd doet aan de wereld. Zo was Maria.  
 

Sommige bevrijdingstheologen noemen haar daarom een gepassioneerde (een passionaria) voor het recht. Niet 
onterecht. Zij had Gods beloften begrepen en dat was veel meer dan brave vroomheid. Dat was bewogen worden 
tot in de eigen schoot voor wat de wereld echt nodig heeft: gerechtigheid en vrede.  
 

Weesgegroet Maria. 
Frans De Maeseneer  

 
Geprezen ben jij 

Moeder aller moeders, 
jij, de meest ontvankelijke, 

jij, de trouwe tot onder het kruis. 
 

Geprezen ben jij, 
moeder aller moeders, 

die haar dode kind droeg 
in naam van alle moeders. 

 

Geprezen ben jij, 
moeder aller moeders, 

die luistert zonder uitsluiting, 
die geen machtigen vreest. 

 

Geprezen ben jij, 
moeder aller moeders, 

die door jouw zijn ons bijstaat, 
die ons nieuwe geestkracht geeft. 

 

Geprezen ben jij, 
moeder aller moeders, 

die de Liefde aller Liefde droeg 
die door die liefde ons vernieuwt. 

Marinus van den Berg – Leeftocht mei 2023 

http://korbeek-dijle.blogspot.be/2012/05/met-maria.html

