
IN HET GRAF

Zo kon Jezus daar op Pasen
toch niet blijven hangen,
dood en verlaten op een kruis.
Ik trok mijn stoute schoenen aan,
ging naar Pilatus en vroeg 
om het lichaam van Jezus.
We legden het neer in een graf,
nieuw gehouwen in de rots,
en namen onze herinneringen 
als aandenken mee naar huis.
Niets bewoog en achter de bomen 
hoorden we het zachte balken 
van een jonge ezel.
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