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TE LAAT VOOR NIEUWJAARSWENSEN?

Voor nieuwjaarswensen zijn we misschien al wat te laat, maar om Gods zegen te vragen is het nooit te laat:
Zegen voor jullie families, voor jullie verenigingen, voor jullie parochies en andere geloofsgemeenschappen!
Gods zegen zullen we ook voor onze pastorale eenheid in haar eerste levensjaar goed kunnen gebruiken.

Laten we een goede portie van Zijn Geest vragen: Onderscheiding van wat we als pastorale eenheid
werkelijk nodig hebben, Durf om nieuwe wegen te gaan, Kracht om te volharden als het moeilijk gaat,
Profetie om de dingen bij naam te durven noemen, Wijsheid om op een fijne en respectvolle manier met
elkaar om te gaan, ..., en vul zelf maar aan... Met andere woorden: alles wat ons als gelovige personen en
gemeenschappen sterk en gelukkig maakt.

Dit kleine tijdschriftje wil hiervoor zijn steentje bijdragen. Stilaan krijgt het vorm en enkele vaste rubrieken
zagen reeds het licht.

In de rubriek “Wie is Wie in het team” willen we telkens een teamlid een beetje meer voorstellen, zodat
elke naam ook een gezicht en een verhaal krijgt.

De rubriek “Levende Geloofskernen” wil telkens een parochie of andere geloofsgemeenschap van onze
pastorale eenheid wat meer in het licht zetten.

In “Onze Lezers Schrijven” willen we onze lezers aan het woord laten over de uitdagingen van onze
pastorale eenheid en over de inhoud van dit tijdschriftje.

En in “Echo’s uit het leven van Oscar Romero” laten we de patroonheilige van onze pastorale eenheid zelf

aan het woord of belichten we één of ander aspect van zijn leven.

In “Jouw Pagina’s” tenslotte geven we het woord aan plaatselijke verenigingen of parochies voor
uitnodigingen voor, of verslagen van activiteiten die ons toelaten om over de grenzen van onze parochies

heen te kijken en elkaar wederzijds te verrijken.

De redactie

VERNIEUWING VAN HET CATECHUMENAAT AVOND VAN DE SOLIDARITEIT

Het “catechumenaat” is een groep volwassenen die zich voorbereid op . .
We willen in onze pastorale

het doopsel, het vormsel en de eucharistie. eenheid een “Avond van de
Solidariteit” organiseren. Het
wordt een avond waar zoveel

mogelijk  (kerkelijke en niet
pastorale eenheid samenkomsten met catechumenen of geloofs- kerkelijke) sociale initiatieven uit

Omdat alles niet meer in elke parochie apart kan worden aangeboden,
organiseert de werkgroep “Catechese en Verkondiging” in onze

leerlingen om samen te spreken over het geloof. het grondgebied van onze
pastorale eenheid zichzelf voor-
stellen en onderling banden

Momenteel zijn er binnen onze pastorale eenheid vier dames en één smeden of versterken.

Aansluitend nemen ze dan deel aan een viering.

man die voorbereid worden. Drie van hen zijn reeds gedoopt en ze )
Zo hopen we in de geest van de

Heilige Oscar Romero en van
Paus Franciscus mee te bouwen
initiatiesacramenten (doop, vormsel en eucharistie) ontvangen in de aan een kerk waar de armen

Zondagskerk. centraal staan.

ontvangen op Pinksteren de Eucharistie en het Vormsel in de
Kathedraal. De andere twee zullen tijdens de paaswake de drie




ONZE VERANTWOORDELUKHEID VOOR DE SCHEPPING

Energiegebruik in onze gebouwen

Tegen het einde van 2023, toen de energieprijzen de pan
uitswingden bleef ook de kerk niet gespaard van gepeperde
rekeningen. We zullen er iets moeten aan gaan doen was een
veelgehoorde reactie op vergaderingen van Kerkfabrieken (dit
zijn teams die zich bezig houden met de materiéle zaken in de
kerkgebouwen in elke parochie).

Maar tegelijkertijd herinnerden andere mensen ons eraan dat
Paus Franciscus al langere tijd oproept om verantwoord om te
gaan met de schepping. In zijn pauselijk schrijven “Laudato si”
(Geprezen zijt Gij) waarschuwde hij ons reeds voor de gevolgen
van de klimaatsverandering. Bewust energiegebruik is één van de
uitdagingen om respectvol met de schepping om te gaan.

Concrete stappen.

Vanuit deze 2 hoeken, de economische en de ecologische
stuurden we als Team 2 documenten door naar alle parochies
van onze pastorale eenheid: een korte bevraging vanuit het
Bisdom over het energiegebruik in onze kerken en andere
parochiéle gebouwen en een veel gedetailleerdere Checklist, ons
toegestuurd door Ecokerk om te evalueren hoe wij in onze
parochies, gezinnen, verenigingen, scholen en andere
gemeenschappen of groepen omgaan met de zorg voor de
schepping.

De bedoeling of de hoop was dat de parochies hiermee aan de
slag zouden gaan en andere groepen zouden aanzetten om
hetzelfde te doen en dat ze het resultaat hiervan met ons zouden
delen.

We vonden het dan ook een beetje jammer dat er heel weinig
antwoorden bij ons binnenkwamen: misschien hadden we het
wat onhandig aangepakt en niet genoeg gemotiveerd, misschien
kwam het terecht in een te drukke periode. Maar het zou ook
kunnen dat er nog een lange weg te gaan is op dit vlak en dat
vele groepen en parochies nog niet echt wakker liggen van de
ecologische uitdagingen.

Geen nood. Als de teksten niet bij jullie terecht zijn gekomen of
ergens uit het oog verloren gegaan zijn kunnen jullie ze nog altijd
bekomen door een simpel mailtje naar de redactie van dit
tijdschriftje via peechos.oscarromero@gmail.com .

Het is meer dan een ambetante vragenlijst “van bovenuit”. Laten
we er enthousiast werk van maken en zo ons steentje bijdragen
om onze toekomst en de toekomst van onze kinderen te redden.

HUWELIJKSVOORBEREIDING

Sinds de start van de pastorale eenheid
zijn we met enkele gelovige vrijwilligers
gestart met het begeleiden en geven
van huwelijksvoorbereiding in onze
pastorale eenheid. Wat beter dan
Wouter, één van de begeleiders, zelf
aan het woord te laten:

“Deze huwelijksvoorbereiding bestaat
er in om koppeltjes die voor de kerk
willen trouwen in twee vormings-
avonden wegwijs te maken doorheen
het/hun geloof en wat dit vandaag zoal
voor hen kan betekenen.

De 2de avond gaat dieper in over het
christelijk huwelijks- en gezinsleven.
Eén van de onderdelen die aanbod
komen is bijvoorbeeld, wat s
vruchtbaar zijn voor u? Dit gaat
natuurlijk veel verder dan kinderen
willen/krijgen als koppel.

Aan de hand van teksten, liedjes en
animatiefilmpjes gaan we samen in-
houdelijk aan de slag, we denken
hierover na en wisselen hierover
gedachten uit.

De sfeer tijdens zo’n avond is heel
gemoedelijk, eerst moeten de koppels
nog loskomen maar naar het einde van
de avond en zeker de 2de avond doen
ze allemaal enthousiast mee.

Wij getuigen vanuit onze eigen
ervaringen over gelovig in het leven
staan en wat een kerkelijk huwelijk
voor ons belangrijk maakt. Het koppel
wisselt met elkaar gedachten uit over
de verschillende thema's daarna doen
ze dit met de andere koppels.

Als laatste hebben we nog wat
feedback gekregen om de volgende
sessies nog meer op maat van de
koppels af te stemmen.

Kortom zo’n avond is leerrijk voor de
koppels maar ook voor ons als
begeleiders.”

Wouter
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Soms  krijgen we als
teamleden te horen: “We
kennen jullie namen, maar
we weten niet wie jullie zijn.
Daarom dachten we dat het
interessant zou zijn om in de
eerste 5 echo’s telkens
iemand van het team aan
jullie voor te stellen. Hopelijk
worden ondertussen de twee
ontbrekende teamleden
(vertegenwoordigers van de
werkgroepen “Diaconie en
Solidariteit” en “Gemeen-
schapsvorming”) ook gevon-
den en kunnen we jullie
dezen ook meteen voor-

stellen.

ENKELE PENSEELSTREKEN UIT HET LEVEN VAN ERIK
Beroepshalve

Erik Van Tricht is gehuwd met Martine De Peuter. Samen hebben zij 4 kinderen. Professioneel is Erik
notaris geweest te Merksem, plaatsvervangend vrederechter te Merksem, en gastprofessor in het
notariaat aan de U.Gent. Binnen de notariaat heeft hij verschillende functies bekleed waaronder
voorzitter van de studiekring te Antwerpen, voorzitter van de tuchtkamer van de provincie
Antwerpen, bestuurder van de Verzekeringen van het notariaat, woordvoerder van het Vlaamse
notariaat en voorzitter van de Federatie van het Belgisch notariaat.

Sociale activiteiten

Onder de niet-professionele activiteiten maakt Erik melding van het bestuursmandaat bij het Lieven
Gevaertfonds en sedert kort is hij lid van de raad van bestuur in de Sint-Ludgardisschool te
Merksem. Sedert jaren is hij lid van Logia, een christelijk geinspireerde denktank en vereniging die
zich inzet voor bekendmaking van christelijke waarden in de media.

Kerkelijk engagement

Kerkelijk is Erik verbonden aan de Sint-Jozefparochie te Merksem, waar hij jarenlang gebedsleider is
geweest en mee de getuigenissen heeft verzorgd. Hij is lid van de kerkfabriek van Sint-Bartholomeus
en voorzitter van de kerkfabriek van Sint-Franciscus, allebei te Merksem. Sedert jaren is hij lid van
de kapel van het Allerheiligste Sacrament in de kathedraal te Antwerpen. Sedert 25 september 2022
maakt hij deel uit van het team dat leiding moet geven aan de nieuwe Pastorale Eenheid ‘Heilige

(Vervolgt op blz. 4) m

Oscar Romero’.




(Vervolg van blz. 3 : WIE IS WIE IN HET TEAM)

LATEN WE NU EVEN ERIK ZELF AAN HET WOORD OVER ZIJN ENGAGEMENT ALS TEAMLID:

ECHO’S: Erik, hoe ben je hiertoe gekomen, en waarom heb je deze taak aangenomen?

ERIK: Het antwoord op deze eerste vraag is vrij simpel: men wordt gevraagd; zie jij het
zitten om deze nieuwe pastorale eenheid mee te leiden ?

Om een afweging te kunnen maken heb ik mij eerst bevraagd, vooral bij de verantwoordelijke
voor de opstart in het Bisschopshuis. |k heb dit trouwens samen met mijn echtgenote gedaan
omdat zulk engagement sowieso een weerslag zou hebben op ons gezamenlijk leven. In het
verleden heb ik reeds (te) veel alleen beslist en/of gedaan.

Mijn echtgenote kon instemmen met dit engagement maar stelde duidelijk dat ik andere taken,
voornamelijk de voorbereiding en het doen van getuigenissen in de week-endvieringen en het
voorgaan in deze vieringen, zou moeten stopzetten.

Ten eerste is er dan de vraag voor uzelf, hoever men in zijn engagementen kan en wil gaan.
Geloven is doen. Een christelijk engagement gaat anno 2022 m.i. verder dan het regelmatig
bijwonen van de zondagsmissen. Dit wil echter niet zeggen dat men alles kan doen dat op het pad
komt of alles wil (blijven) doen. Zoals al gezegd heb ik in de parochie een en ander ‘on hold’
gezet.

Een tweede element waar ik heb over nagedacht is of ik, naar mijn eigen oordeel, over voldoende
capaciteiten zou beschikken om op de vraag in te gaan en misschien ook iets beter dan die van
anderen die daar ook voor in aanmerking zouden kunnen komen ? Ik was van oordeel dat mijn
ervaringen uit mijn beroepsleven mij zouden van pas kunnen komen en dat ik op dit vlak even
goed of misschien beter zou geplaatst zijn dan anderen.

Tot slot heb ik ook naar mijn parochie gekeken. Daar worden nog steeds vieringen gedaan en
getuigenissen verzorgd. Ik liet dus geen leeg gat achter.

ECHO’S: Wat zijn jouw verwachtingen ?

ERIK: Voor het ogenblik is dit nog moeilijk in te schatten: de nieuwe pastorale eenheid is
immers nog maar pas opgestart. Een ding heb ik al wel ervaren: het wordt geen gewone
opdracht.

Ik las onlangs het boek ‘Wie wij waren; een gesprek’ met Herman Van Rompuy en Rik Van
Cauwelaert (Davindsfonds 2022). Herman Van Rompuy heeft het daar over het overleven van de
Kerk in het Westen. ‘We zullen aan de gewone man, die een normaal leven leidt waarin de Kerk
geen noemenswaardige rol speelt, moeten vragen wat hij nog verwacht van de kerk, van het
christendom, van het geloof. En dan, misschien, van daaruit een soort heropbouw doen.’

Dat zal dus zeker al een deel van de opdracht worden: proberen na te gaan wat de Kerk binnen
het gebied van de pastorale eenheid nog te bieden heeft.

@ (Vervolgt op blz. 5)



(Vervolg van blz 4: Wie is wie in het team)

Anderzijds is het zo dat de Kerk nog steeds iets betekent voor een (helaas krimpende) groep
mensen. Zij verwachten terecht dat het aanbod van diensten kan behouden blijven en, zo
mogelijk ook verbeterd kan worden.

Als we naar het recente verleden kijken is het echter zeer twijfelachtig dat beide samen zullen
kunnen, én het behoud én de verbetering van de dienstverlening. Een reorganisatie zal zich dus
sowieso opdringen en we zullen dit dus anders moeten aanpakken dan in het verleden is
gebeurd: de loutere schaalvergroting van een federatie naar een pastorale eenheid zal de
beleving in de kerk niet wijzigen ... Dit vereist dus toch wel het inbrengen van algemeen geldende
praktijken uit het verenigings- of zelfs ondernemingsleven in het bestuur van een pastorale
eenheid.

Het zal dus zeker een evenwichtsoefening worden, waarbij we zeker zullen botsen op de schrik
voor verandering én bij de betrokken gelovigen én bij het bisdom.

ECHO’S: Nog een slotboodschap voor onze lezers?

ERIK: Ik hoop dat het een boeiende tocht wordt voor mezelf, maar vooral voor zij die
mogelijk zullen kunnen genieten van wat ik samen met de mensen van het team en met vele
andere gelovige en bereidwillige mensen hopelijk hier zal kunnen organiseren voor en binnen de
Kerk van vandaag. Als God het belieft, hoop ik te kunnen zeggen dat ik mee een steentje heb
kunnen verleggen.

ONZE LEZERS SCHRIJIVEN: GEZOCHT:
ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS,
J.M. uit Merksem schrijft ons: MEDEWERKERS VOOR WERKGROEPEN

Deze uitgave in het kader van de PE vind ik niet zo'n goed
idee | Weerom het zoveelste blaadje bij ? Geldverspilling ?
Er bestaat een geéigend blad. Waarom niet voor gelovigen
en zoekenden de lokale bladzijden van K&L omvormen naar
de PE Oscar Romero en dat vanaf de start van het nieuw
Liturgisch Jaar A binnen enkele weken. Deze lokale
bladzijden kunnen ook digitaal aangeboden worden voor
wie dit wil en op grotere schaal verspreid bij bepaalde
gelegenheden. Bovendien krijgen de gebruikers van K&L
wekelijks in dit blad ook nieuws over het bisdom Antwerpen,
over de wereldkerk, de zondagslezingen met commentaar
enz...enz...

Antwoord van Echo’s: Vooral voor de werkgroepen “Diaconie

Geen probleem J.M., we schrappen je uit de lijst, maar we | | en Solidariteit” en “Gemeenschaps-
gaan toch door met ons tijdschriftie omdat we van vele opbouw” zoeken we nog enthousiaste
mensen al positieve reacties gekregen hebben. Een mensen.

meerkost brengt het tijdschrift niet met zich mee omdat het
enkel elektronisch is en in Kerk en Leven is de beschikbare
ruimte wat klein om er alles in te zetten.

Heb jij zin om mee je schouders te
zetten onder het project van de
pastorale eenheid in één van de
werkgroepen, of kan jij iemand waarvan
je zegt dat die dit zeer goed zou doen?

Heb je zin om mee te werken aan de
levende kerk van de toekomst in onze
streek. Wil jij ook niet dat de jarenlange
inzet van zovele mensen uit onze
geloofsgemeenschappen verloren gaat?

Reageren kan via ons e-mailadres:
peteam.oscarromero@gmail.com of
nog beter persoonlijk bij één van onze
teamleden.
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: Levende ageloofskernen

In deze rubriek zetten we elke keer een levende geloofskern in de kijker:

groepen die mee de puzzel van onze Pastorale Eenheid

Heilige Oscar Romero volledig maken.

Vandaag: Gemeenschap Dag zus, dag broer - Merksem

Deze gemeenschap heeft haar wortels in het einde van de jaren 50 en de jaren 60 van de
vorige eeuw. Ze heeft ook veel bijgedragen aan het denkwerk in de pre-stuurgroep van onze
Pastorale Eenheid Heilige Oscar Romero en verschillende leden gaven ook mee stem aan het
gelegenheidskoor tijdens de startviering van de pastorale eenheid op 25 september van dit
jaar. Jammer genoeg vergaten we ze hiervoor te bedanken tijdens ons dankwoordje na de
viering en om deze jammerlijke vergetelheid goed te maken komen ze nu als eerste aan bod
in deze reeks “Levende geloofskernen” van dit tijdschrift.

Wie zijn we, wat doen we?

‘Met een kleine groep mensen uit de regio Antwerpen, koppels,
alleenstaanden, twee minderbroeders en zusters Clarissen uit
Stabroek, komen we twee maal per week samen: op
donderdagavond wisselen we uit over de lezingen van de
zondagsliturgie, we bereiden de vieringen voor, kiezen thema’s
voor advent, vasten en kamp.

Op zaterdagnamiddag komen de praktische zaken aan bod:
onderhoud van de kapel en de tuin, alles klaar zetten voor de
eucharistie, en alles wat onze aandacht vraagt. Op de
broodmaaltijd van zaterdagavond is iedereen welkom en na het
opruimen maken we ons klaar voor de eucharistie.

De avond wordt afgesloten met een tas koffie of thee en een soms
lang uitlopend ontmoetingsmoment.

Eten voor de mis

Bredere verbondenheid

Sinds vele jaren vinden migrantenfamilies ook de weg naar
het huis van pater Silvain waar wij samen komen. Zij zijn
gevlucht voor oorlog armoede en ellende. Vele van hen
dragen een mooi geloof mee vanuit hun thuisland en zijn
op zoek naar een plaats om daarmee thuis te komen.

Onze kapel in de advent

Anderen ontdekken de rijkdom van het christelijk geloof en
maken in de gemeenschap kennis met de onvoor-
waardelijke liefde van God. Zo hebben 2 gezinnen uit
voormalig Joegoslavié op een kamp in Stabroek het
sacrament van het doopsel ontvangen en de eerste
communie, omringd door broers en zussen van de
gemeenschap. (Vervolgt op blz. 7)




(Vervolg van blz. 6: Gemeenschap Dag zus, Dag broer)

Wat voor ons Gemeenschap betekent

In onze gezamenlijke inzet mochten we ervaren hoe God binnenkwam en zo mochten we mekaar
ontvangen uit zijn hand. Wij dromen van een samenleven waarin geloof en leven als één geheel beleefd
worden. Daar willen we persoonlijk en samen heel concreet werk van maken. Want geloof kan enkel
groeien in een dialoog met Christus, in gebed, bezinning en beschikbaarheid, in bekommernis en gegeven

zijn.

Het leven dat uit deze overgave vorm krijgt, ontvangt zijn dynamiek uit de betrokkenheid op God en op
mekaar. Het leven doet ons bidden en het bidden laat ons leven. Gemeenschap zo heel concreet beleefd

geeft ons een diepe vrijheid van hart en geest.

Het evangelie als bron van inspiratie...

Vanaf het begin hebben we ervaren dat het
evangelie, Gods woord, ons inspireert als geen
ander.

Elke bijeenkomst start met een eucharistie
waarbij we heel lang stilstaan bij de woorden
van het Schrift: wat zeggen ze tot ons, hoe
spreken ze tot ons in ons eigen leven, hoe
kunnen we de woorden van het Evangelie
toepassen op ons dagelijks doen en laten?
Daarover wisselen we lang uit, omdat ook
mekaars ervaringen, aanvoelen, en interpre-
teren van het Woord inspirerend kunnen
werken.

We luisteren naar elkaars verhalen die hiermee
verband houden, en moedigen mekaar aan om
de woorden van het Evangelie te aanvaarden als
bron van leven, ook al ervaren we stuk voor stuk
dat het niet evident is om ze altijd weer na te
volgen. We hebben mekaar regelmatig nodig
om door te gaan en vol te houden.

Maar toch weten we: Gods Evangelie is een
blijde Booschap die ons bemoedigt en steunt.

Franciscus en Clara

De heiligen Franciscus en Clara van Assisi zijn
personen die onze gemeenschap steeds blijven
inspireren. De manier waarop zij Christus navolgden
was zeer eenvoudig, concreet en in volledige over-
gave en gehoorzaamheid aan het Evangelie:
Franciscus en Clara hebben het Evangelie geleefd.
Arm zoals Christus en steeds zoekend naar de wil van
de Vader om te antwoorden op de Liefde “die niet
wordt bemind.” Arm worden om zich helemaal te
laten vullen door die Liefde die héél en één maakt.
Vertrekkend, zoals Franciscus en Clara, vanuit gebed
en eucharistie, proberen wij die Liefde te beleven in
onze gemeenschap: die gratuite liefde die niemand of
niets uitsluit, die mindere wordt van God in ieder
mens.

Daarbij komt dat wij gezegend zijn met twee minder-
broeders als priester en vijf “minderzusters”(Clarissen
van Stabroek).

Deze weg is een gezegende weg, weliswaar met val-
len en opstaan. Maar dat was ook zo voor Franciscus
en Clara.

We sluiten ons niet op.

De gemeenschap omvat ook de
kring van mensen die heel geva-
rieerd is en die zich, in meer of
minder mate, engageren om deel te
nemen aan de vieringen en aan alles
wat onze gemeenschap aanbiedt.
Met vele van hen hebben we een
traditie van jarenlange verbonden-
heid, anderen hebben recent
kennisgemaakt met het gebeuren.
Allen zien we als één grote familie
van broers en zussen.

L
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Koffie en thee na de mis




De katholieke universiteit van
Leuven bezorgde hem op 2 februari
1980 het eredoctoraat. Uit de
inleiding van zijn toespraak in
Leuven onhouden we het volgende:

‘De kerk is er om solidair te worden
met de verwachtingen en de
vreugden, de angsten en het verdriet
van de mensen. Ze is er, zoals Jezus,
om aan armen de blijde boodschap
te brengen en om verdrukten te
helpen, om te zoeken en te redden
wat verloren was. Mijn inbreng zal
nu zijn om deze mooie bepalingen
concreet te illustreren vanuit de
situatie van een klein Latijns-

Echo’s uit het leven van Oscar Romero

Amerikaans land. Om het kort en ‘Voor ons is de wereld

goed in één zin te stellen: voor onsis  in wiens dienst de kerk moet staan,
de wereld in wiens dienst de kerk de wereld van de armen.’
moet staan, de wereld van de

armen.’

JOUW PAGINA'S

Vanaf de volgende pagina’s zijn jullie de redacteurs:
Wat?

Op deze bladzijden kan komen wat JULLIE belangrijk vinden zoals bijvoorbeeld aankondigingen en verslagen
van activiteiten van onze parochies, geloofsgemeenschappen of verenigingen.

Voorwaarden en beperkingen:

M De teksten mogen niet te lang zijn om iedereen aan bod te kunnen laten komen.

M De aankondigingen of verslagen moeten gaan over activiteiten die interessant of boeiend kunnen
zijn voor de hele pastorale eenheid.

M Bijvoorbeeld:

o Wel: activiteiten die andere parochies of verenigingen kunnen inspireren of waar mensen van
buiten de parochie of geloofsgemeenschap kunnen aan deelnemen.

o Niet: aankondigingen of verslagen van interne activiteiten van plaatselijke groepen zoals
bijvoorbeeld teamvergaderingen of wekelijks terugkerende activiteiten voor leden van de
verenigingen.

M De tijdige publicatie van ingezonden uitnodigingen of aankondigingen kunnen niet verzekerd worden
omdat ons tijdschriftje (nog) geen vaste verschijningsdata heeft.

Onze wens: We hopen dat deze bladzijden aan alle nieuwsgierigen in de pastorale eenheid de kans mag
geven om elkaar beter te leren kennen over de grenzen van parochies, verenigingen en

geloofsgemeenschappen heen.
Hoe: Artikels kunnen ingezonden worden naar peechos.oscarromero@gmail.com
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Christus Koning wordt traditiegetrouw door heel wat
Chirogroepen gevierd. Vroeger een zeer uitbundig
Chirofeest, met veel trommelgeroffel, optochten, een
eucharistieviering, een dag al of niet vol activiteiten en
s’middags warme chocomelk met koffiekoeken.

Ook Chiro Kristal van Stabroek houdt deze traditie in ere, zodat onze
parochie hen op zondag 20 november 2022 mocht verwelkomen in de eucharistie.

Onder begeleiding van pater Marc had de leiding van Chiro Kristal een eigentijdse viering uitgewerkt,
rond het thema “Opkomen voor elkaar” want “Pesten is niet cool”. Een zeer actueel thema dat met
tekst en muziek op een begrijpelijke manier was uitgewerkt voor de jongeren.

De viering werd voorgegaan door Pater Marc die, een goed gevulde kerk met chiroleden, vormelingen,
ouders en sympathisanten onmiddellijk in de juiste stemming bracht door iedere afdeling en groep op te
roepen om hun aanwezigheid luidkeels kenbaar te maken. Hierna werd de viering ingezet met het
bivaklied begeleid door enkele muzikanten van Chiro Kristal. Tijdens de viering werden teksten rond het
thema “pesten is niet cool” voorgelezen door de jongeren van chiro Kristal. (Vervolgt op blz. 10)



(Vervolg van blz 9: Christus-Koningviering St.-Catharina)

Een opmerkelijk moment in de viering was de verwerking van het evangelieverhaal, in een
aanschouwelijke aanbreng van wat de gevolgen zijn voor slachtoffers van pesten. Aan alle aanwezigen
werd gevraagd een blad te scheuren uit het vieringboekje, dit te verschrompelen en daarna proberen
het blad terug glad te strijken, wat uiteraard maar gedeeltelijk lukte omdat kreukels in het blad
achterbleven. Dit is, zei de leiding, wat er gebeurt met slachtoffers van pesten, hun littekens blijven, ook
al zeggen wij achteraf ‘sorry’. Daarom gaan wij elkaar niet pesten.

Tot slot werden alle afdelingen en de vormelingen bedankt voor hun enthousiast meevieren met een
daverend applaus. En toen ... was er chocomelk.



Vanuit onze vergaderingen werd de vraag gesteld
hoe we met Kerstmis meer (jonge) mensen naar de
kerk kunnen krijgen om samen te vieren.

De eerste communicantjes van 2023 zouden we aanschrijven
om samen met hun ouders aanwezig te zijn. Het was even
bang afwachten wie er zou op afkomen.

Maar op kerstdag waren er liefst tweeéntwintig kinderen met ouders, broers
of zussen, grootouders aanwezig. Sommigen gekleed als Moeder Maria, St.-
Jozef, engelen, herders of moderne getuigen bij het gebeuren.

Bij de aanvang van de viering brachten de kinderen in processie het kindje Jezus, de schapen, en de
herders naar voor. Je voelde onmiddellijk dat de warmte van het samenzijn rond dit kind onder de
tonen van Stille nacht, Heilige nacht de aanloop werd naar een feestelijke en muzikale viering, waarin
Eddy Van Waelderen als priester voorging.

De eerste lezing werd een verhaal hoe zelfs met veel tegenslag mensen toch nog Kerstmis kunnen
vieren, als we maar gedragen worden door anderen. ledereen droeg zijn steentje bij. Een heuse namaak
Kerstboom met lichtjes en al werd opgebouwd rond het verhaal en zorgde voor sfeer. De Homilie riep
allen op om het Kerstgebeuren in eigen kring gestalte te geven?

(Vervolgt op blz. 12)



(Vervolg van blz. 11: Kerstviering O.L.V. van Smarten)

Het Onze Vader werd met de kinderen en de priester gezongen, en de vredewens werd door de
kinderen uitgedragen naar al wie aanwezig was.

De eeuwenoude kerstliederen werden vlot meegezongen, en vooral de ingetogen houding van de
aanwezigen maakten er een zinvolle blijde viering van.

De kinderen kregen na de viering een kerststukje om in hun eigen boom te hangen, en er werden aan de
mooie kerststal nog heel wat gezinsfoto’s genomen.

Door het PT en de Kerkraad werd na de viering nog een glaasje aangeboden, waar we uit verschillende
hoeken alleen maar positieve reacties hoorden.

Als we de handen in elkaar slaan kunnen we veel bereiken. Dat werd duidelijk in deze Kerstviering.

Bedankt Eddy, Elly, Big Muziness en alle mensen die voor of achter de schermen hun schouders hebben
gezet om er een zinvolle en warme viering van te maken... maar vooral dank aan de vele gezinnen en
kinderen die er bij waren.

Blije en dankbare catechisten.



Op 8 januari vierden wij het feest van de Openbaring.
In de volksmond ”Driekoningen”. De komst van Jezus
in de wereld wordt kenbaar gemaakt aan iedereen
buiten Palestina. De wijzen staan symbool voor de
mensen over heel de wereld.

Vandaag is het ook Afrikadag. “De Ster” bleef stille staan in onze kerk. De
viering wordt opgeluisterd door het koor “De Ster”. Een aantal Rwuandese
vrouwen en mannen, waarvan de meesten al meer dan 25 jaar in ons land
wonen en werken, vormen dit koor. Niet enkel vandaag, maar één keer per
maand luisteren zij de liturgie op.

Rustig, achteraan in de kerk, hadden ook een 15-tal dames van de Ahmadiyya moslimgemeenschap
plaats genomen. Dit is een internationale religieuze organisatie in 206 landen in Afrika, Noord en Zuid
Amerika, Azié, Oceanié en Europa. Het hoofdkwartier bevindt zich in Londen.

Zij verwerpen elke vorm van terreur en terrorisme. Zij voeren geen “Jihad met het zwaard”, maar een
“Jihad met de pen” Zij verdedigen de universele rechten van de mens en pleiten voor bescherming van
religieuze en andere minderheden. Zij zijn voorstander van opleiding en emancipatie van de vrouw.

In Belgié werd de gemeenschap in 1985 opgericht. Tot op vandaag zijn er 15 vestigingen en ongeveer
2000 leden over heel Belgié. Hun moskee dit is hun gebedshuis bevindt zich op de Bredabaan schuin
tegenover de St Bartholomeuskerk.

Op 1 januari houden de jongeren in heel Belgié een
opruimactie van alles wat is achtergebleven in de straten na
de jaarwende. Zij brachten, zoals elk jaar, voor ons hun
wensen voor het nieuwe jaar en een kleine attentie mee.
Geen goud, wierook of mirre, maar zelf gebakken cakejes en
mooie roosjes. Zelf wilden zij niet graag op de foto, maar voor
hun attenties kon dat wel.

Het was een fijne viering waarin Stanny ons vertelde dat God
ons “vraagt”’. Gaan wij mee net zoals in het kaartspel
“wiezen”? Durven wij in Gods spoor ons leven oriénteren of
“passen” wij nog te vaak????

Marie Therese




Vele sympathisanten van 11 11 11 kwamen zondag, 13
november voor de laatste keer samen in zaal ‘de Kring’
in Merksem voor de maaltijd ten voordele van deze
NGO.

Dit initiatief werd 40 jaar geleden voor het eerst georganiseerd door de
gemeenschap ‘dag zus dag broer samen met enkele trouwe
medewerkers. Die jaarlijkse traditie werd even onderbroken omwille
van corona maar kon dit jaar weer doorgaan.

Het is telkens een mooi gebeuren, niet alleen
omwille van de heerlijike pompoensoep,
pistolets en desserts, maar zeker ook omwille
van het warme samenzijn en de vele
ontmoetingen. Ook dit jaar weer een
aangename sfeer dankzij al de bezoekers en de
medewerkers die na zo vele jaren enorm op
elkaar ingespeeld zijn.

De wereldwinkel van Merksem is ook altijd present met
talrijke producten uit hun groot gamma van eerlijke handel.

En toch zien we dat het aantal geinteresseerden van de
beginjaren is afgenomen: de mensen worden ouder, velen zijn
al overleden, onze eigen rangen zijn wat uitgedund en nieuwe
initiatieven als ‘de warmste week’ trekken veel aandacht bij
de jongere generatie. Daarom hebben we nu besloten om
ermee te stoppen.

Het was in ieder geval een
mooie afsluiter van vele jaren
inzet en samenwerking.
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