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Monseigneur, beste Herman, 
 
Hoewel ik zelf – samen met u trouwens – sinds enkele dagen op pensioen ben, ben ik heel blij 
dat ik voor u in naam van de andere bisschoppen en allen hier aanwezig dit dankwoord mag 
uitspreken. Onnodig u te zeggen dat iedereen hier weet en beseft hoeveel wij u verschuldigd 
zijn.  
 
Ik heb u leren kennen in 2002 toen ik hulpbisschop werd benoemd met verantwoordelijkheid 
voor het vicariaat Brussel. Toen was je deken van Laken en werkte ook al op het vicariaat. Ik 
herinner me nog heel goed dat er bij mijn benoeming als hulpbisschop, zoals gebruikelijk, een 
persconferentie werd georganiseerd. Toen alles voorbij was zou ik naar het station gaan om 
de trein te nemen naar Gent.  Maar dat was zonder u gerekend! Neen, heb je toen gezegd, ik 
voer je naar huis. Wat ook gebeurd is. Ik vermeld dit kleine voorval omdat het je ten voeten 
uit tekent. Wat je kenmerkt, is niet alleen je grote verantwoordelijkheidszin en enorme werk-
kracht, maar ook zoveel attentie. En zo is het gebleven, al die jaren lang. Zo heb ik en wij allen 
u mogen ervaren, al de tijd dat we mochten samenwerken.  
 
Quand je suis arrivé à Bruxelles, tu es devenu mon adjoint pour la pastorale néerlandophone. 
A ce moment il y avaient deux adjoints pour les deux pastorales, francophone et néerlando-
phone. Après quelques années il était claire qu’il vallait mieux avoir un seul adjoint. Le choix 
n’était pas difficile. Je savais entretemps combien toi, chanoine Cosijns comme on disait, tu 
étais apprécié et aimé à Bruxelles, aussi bien de la part des néerlandophones que des franco-
phones. A partir de ce moment nous avons vraiment travaillé ensemble. Je ne sais pas com-
ment je l’aurais fait sans toi. Si les années à Bruxelles appartiennent peut-être aux plus belles 
de ma vie, c’est grâce à l’accueil qui m’a été donné mais aussi, cher Herman, grâce à toi.  
 
Bijna vijf jaar was ik bisschop van Brugge. Maar ook toen verloren we elkaar niet uit het oog. 
Je was trouwens ondertussen secretaris-generaal geworden van de bisschoppenconferentie. 
We zagen elkaar minstens maandelijks. Toen ik zelf aartsbisschop werd en voorzitter van de 
Conferentie, werd de samenwerking opnieuw intenser. De tijden waren en zijn voor de Kerk 
niet comfortabel. Soms denk ik dat het wellicht nog te vroeg is om echt te beseffen wat jij 
betekend hebt ook op interdiocesaan niveau voor de Kerk in ons land. Ik waag me niet aan 
een lange lijst van realisaties. Ik vermeld alleen de wijze waarop u, samen met de referent-
bisschoppen Mgr Harpigny en Mgr Bonny, het misbruik en de stichting Dignity ter harte hebt 
genomen. Het laat zien hoezeer je ook andere uitdagingen met ons als Conferentie hebt ge-
deeld en behandeld.  
 
Avec beaucoup d’expérience et beaucoup d’expertise, mais en même temps avec beaucoup 
d’empathie et toujours de grand cœur. C’est là, je pense, le secret de ta grande réussite : ta 
grande compétence et connaissance des dossiers dans tant de domaines différentes et en 
même temps ta grande humanité. Dans tout le travail d’un secrétaire général tu n’a pas été 
seulement un très bon gestionnaire mais tu as toujours gardé l’âme d’un bon pasteur. Tu n’es 
pas devenu évêque. Ce qui ne t’a pas empêché de parler et d’agir toujours comme quelqu’un 



qui a de l’autorité. Tu étais membre de la Conférence à part entière. Dans tous les dossiers 
importants on avait besoin de toi et on t’écoutait.  
 
Monseigneur, beste Herman, in naam van allen hier aanwezig wil ik u oprecht danken. Ook ik 
ben u bijzonder dankbaar: voor uw nabijheid en steun al die jaren en vooral voor de blijvende 
vriendschap. Nu mag je op rust gaan: maar ik vermoed dat dàt voor u toch wel nog wat wen-
nen zal zijn. Het ga je goed en God zegene u. 
 
+Jozef kardinaal De Kesel 
Mechelen,  14 september 2023 


