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1. Samen starten
2.   De vraag naar God 10.  Wat heeft Hij gedaan?

11.  Hij is verrezen
GOD VAN HET VERBOND 12.  Hij heeft ons verlost
3.  De Bijbel als Woord van God 13.  Hij is Gods veelgeliefde Zoon
4.  Uittocht en Verbond
5.  De roep van de profeten GEEST DIE LEVEN GEEFT
6.  Schepping 14.  De Geest die in ons woont
7.  Onmacht en lijden 15.  Bidden in de kracht van de Geest

16.  Leven in de kracht van de Geest
JEZUS MESSIAS 17.  Leven van het komend Rijk
8.  Het getuigenis van het

Nieuwe Testament 18.  De vraag van God: Kerk
9.  Wat heeft Hij gezegd? 19.  Evaluatie en slot



“In tijden van kerkelijke 
vernieuwing… 
groeit er een sterker zoeken en 
vragen naar Hem om wie het 
alléén gaat: 

wat wil Jezus
vandaag van ons?” 

(D. Bonhoeffer, Navolging, 1937)



“Niet wat de ene of 
de andere in de Kerk 
wil, is voor ons ten 
slotte belangrijk, 
maar wat Jezus wil: 
dat willen wij 
weten…”
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1. De boodschap en de boodschapper

• ‘Wat heeft Jezus te zeggen’ is geen vrijblijvende vraag

• Zijn woorden zijn geen oneliners, ze spreken alleen in de 
context van zijn leven

• Zijn woorden zijn geen dode fossielen, maar brood om van te 
leven



‘In de liturgie 
verkondigt 
Christus nog 
steeds zijn 
blijde 
boodschap.’

(SC 33)



2. De tijd waarin Jezus leefde

Judea, sinds 63 
vóór Chr. een 
vazalstaat van 
het Romeinse 
Rijk
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2. De tijd waarin Jezus leefde

•Politieke, sociale en religieuze onrust

•Antwoorden op de crisis

• Jezus neemt een eigen plaats in



3. Johannes de doper en Jezus

P.P. Pasolini, Il Vangelo secondo Matteo





Doopsel van de Heer

Fresco 
kleine orthodoxe kerk 
Gent, 2021



4. Het ‘goede nieuws’ van Jezus

Maar nadat Johannes overgeleverd was,
kwam Jezus in Galilea de goede boodschap van God
verkondigen en zei:

‘De tijd is rijp
en het koninkrijk van God is ophanden.
Bekeer u!
Heb geloof in de goede boodschap.’

(Mc 1,14-15)
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5. ‘Hij sprak met gezag’

• Joodse leraar met leerlingen
• Zoekt de mensen op
• Richt zich tot iedereen
• Vraagt navolging
• Spreekt met groot gezag
• Zegt veel met weinig woorden
• Niemand blijft onverschillig
• Spreekt liefst in ‘gelijkenissen’



6. ‘Zonder gelijkenis sprak Hij niet tegen hen.’



Parabels: 
beelden uit het 
gewone leven



‘Iemand had twee 
zonen…’

Rembrandt, Terugkeer van de verloren zoon (1668)
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Lokken

Schokken

Onthullen

Uitnodigen



ZELF PARABELS LEZEN

- Waar en hoe knoopt Jezus aan bij het gewone leven

van de toehoorders (en wie zijn zij)?

- Wat zijn vreemde of zelfs onbegrijpelijke elementen

in de parabel?

- Waar/hoe komt er een schok? Wat zegt die over

God/Jezus?

- Hoe is die een kans, uitgestoken hand?



“Wanneer iemand 
onder u 100 schapen 
heeft en er 1 verliest, 

laat hij dan niet de 
99 in de wildernis 
achter 

om op zoek te gaan 
naar het verlorene 
totdat hij het vindt?”
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En als hij het vindt, legt hij het vol
vreugde op zijn schouders en hij 
gaat naar huis, roept zijn 
vrienden en buren bij elkaar en 
zegt hun: 

“Deelt in mijn vreugde, want mijn 
schaap dat verloren was geraakt 
heb ik gevonden”.’ 

(Lc 15,5-6)



34

Een zoete 
Jezus die 
zoete 
verhaaltjes 
vertelt?



7. Overvloed en verspilling


