
 
 

 EEN MENSWAARDIGE SAMENLEVING KIEST ALTIJD VOOR HET LEVEN : 

BISSCHOPPEN REAGEREN ONTHUTST OP VOORSTEL EUTHANASIE VOOR WIE LEVENSMOE IS 

 

11/04/2024 – De Belgische bisschoppen hebben met grote verbazing en ontgoocheling kennis 

genomen van het voorstel van de voorzitter van de Christelijke Mutualiteiten (CM) om 

euthanasie mogelijk te maken voor wie levensmoe is. 

 

Dit voorstel is immers in strijd met wat tot de kern van een menswaardige samenleving en een 

lange beschavingsgeschiedenis behoort, namelijk de fundamentele eerbied voor het menselijke 

leven, in de eerste plaats dat van de meest kwetsbare mens. Dat net de voorzitter van een grote 

christelijke zorgorganisatie dat fundament in vraag stelt, is onbegrijpelijk. 

 

De CM-voorzitter had het over de kosten van de vergrijzing en de zoektocht naar het nodige 

zorgpersoneel. De uitdagingen ter zake zijn inderdaad groot, de middelen niet oneindig en er 

moeten zeker keuzes worden gemaakt. Maar in een echt menswaardige samenleving kunnen die 

nooit ten koste gaan van de zorg voor wie ze nodig heeft. Laat staan dat als oplossing mensen 

desgewenst uit het leven zouden kunnen stappen. 

 

Dat de voorzitter van de CM die optie toch voorstelde, vinden de bisschoppen onthutsend. De 

waardigheid van de mens is immers onaantastbaar en het fundament zelf van elk menselijk 

samenleven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERS- EN INFORMATIEDIENST VAN DE BISSCHOPPENCONFERENTIE VAN BELGIË 


