Met Paus Franciscus “hoopvol onderweg”

Vaticaan en katholieke Kerk in Belgié onthullen slogan en logo pausbezoek

Paus Franciscus brengt van 26 tot en met 29 september een bezoek aan ons
land. Onder de leiding van een nationaal comité wordt de komst van de paus
intussen volop voorbereid. Als motto is, in samenspraak met het Vaticaan, ge-
kozen voor “Hoopvol onderweg”. Ook een logo is gereed. Logo en slogan zijn in
vier talen uitgewerkt: Nederlands, Frans (En route avec Espérance), Duits
(Hoffnungsvoll unterwegs) en Engels (Forward with Hope).

De slogan “Hoopvol onderweg” die werd gekozen
voor het bezoek van paus Franciscus aan Belgié,
klinkt als een oproep tot vernieuwing en optimisme.

De katholieke Kerk in Belgié is een gemeenschap
in beweging, actief, ten dienste van het algemeen
HOOpVOl welzijn en geéngageerd in een opbouwende dia-

loog met alle geledingen van de samenleving.
onderweg ? Jeiedingd ?

ey e De gelovige gemeenschap is “Hoopvol onderweg”:

een dimensie van vertrouwen en vreugde. In de

christelijke traditie is hoop een kracht die ons voort-

stuwt, die troost en inspireert. Hoop nodigt iedereen uit om voor een betere toekomst
te gaan, waarin elkeen een motor kan zijn van verandering en verzoening.

Het logo illustreert deze reis tegen de achtergrond van de kaart van Belgié. Paus
Franciscus stapt tussen de gelovigen van alle leeftijden en met verschillende achter-
gronden. Hij moedigt hen aan om bij te dragen aan een meer rechtvaardige wereld en
deel te nemen aan het leven en de toekomst van de Kerk.

Website Pausbezoek.be

Alle informatie over het bezoek van paus Franciscus wordt gebundeld op de website
Pausbezoek.be. Via dit platform zullen ook reservaties kunnen aangevraagd worden
voor de afsluitende eucharistieviering voor het grote publiek op zondagvoormiddag in
Brussel.

Ook wie het bezoek materieel wil steunen kan op deze site terecht, via de tool Steun
ons!

Over de unieke band van paus Franciscus met ons land publiceerde Otheo.be eer-
der dit artikel: klik hier


https://pausbezoek.be/
https://pausbezoek.be/
https://www.popevisit.be/nl/donation
https://www.popevisit.be/nl/donation
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/dries-de-vlaming-met-wie-de-paus-al-zijn-hele-leven-bevriend

