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Uittreksel artikels 2024-week 27

Omwille van de vakantieperiode zijn er geen nieuwe lokale artikels voor week 27.

Daarom nogmaals een uitnodiging voor de zoneviering van volgende zondag 30 juni te Ossel

Op 30 juni wordt de geboorte herdacht van de Na de viering volgt de processie. Diegenen die
patroonheilige Johannes De Doper tijdens de moeilijkheden ondervinden bij het stappen
eucharistieviering van 10.00 uur (en niet 9.00 uur kunnen uiteraard in de kerk blijven. Daarna wordt
zoals gewoonlijk). De viering zal afwisselend er nog een drankje aangeboden in de kerk.
worden opgeluisterd door het koperensemble Allen hartelijk welkom !

‘Music Time Peizegem’ en het koor. Jean-Pierre Stalmans




Stilstaan bij het Evangelie:

Homilie van de voorbije zondag: Twaalfde zondag door het jaar

ZELFS WIND EN WATER GEHOORZAMEN HEM
TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Evangelie (Marcus 4, 35-41)

Tegen de avond van die dag zei Jezus tegen zijn
leerlingen : “Laten we naar de overkant gaan.” Ze
lieten de mensen achter en namen Hem mee met
de boot waarin Hij zat; er waren nog andere boten
bij. En er stak een hevige storm op, en de golven
sloegen over de boot, zodat die al volliep. Maar
Jezus lag op het achterdek op een kussen te slapen.
Ze maakten Hem wakker en zeiden : “Meester, kan
het U niet schelen dat wij vergaan ?” Hij stond op
en bestrafte de wind en het water : “Zwijg, wees stil
!I” En de wind ging liggen en het werd volkomen stil.
Hij zei tegen hen : “Waarom zijn jullie bang ?
Hebben jullie nog geen vertrouwen ?” Ze werden
door schrik bevangen, en zeiden tegen elkaar : “Wie
is dat toch, dat zelfs de wind en het water naar Hem
luisteren ?”

Ik moest bij deze tekst onwillekeurig denken aan de
bootvluchtelingen.  Ook zij willen “naar de
overkant”. Ook zij vertrekken “tegen de avond”, als
het donker is, om niet gezien te worden. Ook zij
“laten de mensen achter”, hun familie en vrienden.
En ook zij komen dikwijls in een hevige storm
terecht, waarin ze dreigen te vergaan — of effectief
ook verdrinken.

Wat drijft die mensen ? Waarschijnlijk een rotsvast
geloof en vertrouwen in een betere toekomst, in
een betere wereld. Geloof en vertrouwen, hetis in
het Grieks hetzelfde woord : pistis.

Maar er is wel een verschil. De bootvluchtelingen
vertrekken naar de overkant uit pure wanhoop. In
het evangelie nodigt Jezus zelf zijn leerlingen uit om
naar de overkant te varen.

En zijn leerlingen waren ervaren vissers, ze kenden
het meer van Galilea. De overkant van het meer is
heidens, zeg maar vijandelijk, gebied. Het was al
tegen de avond, straks is het helemaal donker. En
dat meer van Galilea stond (en staat nog altijd)
bekend voor zijn plotselinge weersveranderingen.
De leerlingen, de ervaren vissers, moeten er niet
gerust bij geweest zijn.

En Jezus slaapt. Hij slaapt zoals de boer die vorige
week het zaad op de akker heeft gestrooid, en er
gerust in is dat het groeien en bloeien zal.

Geloof en blijf vertrouwen. Dat is wat Marcus zijn
lezers van toen wil meegeven, geloof en
vertrouwen in een periode van een kleine,
vervolgde, angstige, onzekere en zoekende kerk.
Geloof en blijf vertrouwen. Dat is wat Marcus ook
ons wil meegeven, in een periode dat de Kerk
serieus in vraag wordt gesteld, zeker door de
recente schandalen.

En als Jezus dan in twee, drie woorden, de storm
bedaard heeft, vraagt Hij aan zijn leerlingen
“Waarom zijn jullie bang ?” En de reactie van de
leerlingen is dan “Ze werden door schrik
bevangen.” Eigenlijk staat het er nog veel straffer
in het Grieks : een heel grote schrik, een heel grote
angst, maakte zich van hen meester. En dat in
plaats van blij en opgelucht te zijn.

Paus Johannes XXIII schrijft ergens : “Wie in God
gelooft, bibbert niet.” En ergens anders : “Het
tegenovergestelde van geloof, is angst”. Dus niet
geloof — ongeloof, maar wel geloof — angst.

In gebieden waar Christenen vervolgd en
onderdrukt worden, kan dit een zeer letterlijke
betekenis krijgen. Uw geloof uiten, belijden, en
concreet gestalte geven, kan gevaar voor eigen
leven betekenen, letterlijk, zoals Jezus.

Voor ons hier en nu is dat — gelukkig maar — niet zo
letterlijk te nemen. Maar misschien kunnen we
toch enkele zinnen uit dit evangelie lezen vanuit
een andere invalshoek.

Zo is het bijvoorbeeld niet uit noodzaak dat we het
meer moeten oversteken, en dat we met stormen
en problemen geconfronteerd worden. Neen, het
is Jezus zelf die zegt : “Kom, laten we oversteken.”
Jezus zelf zegt ons : we moeten naar de andere
gaan, we moeten naar het onbekende gaan, naar
iets dat misschien zelfs vijandig is. Hij nodigt ons
hiertoe uit.

Misschien hebben wij te lang in een veilige haven
aangemeerd gelegen. Vaar uit, zegt Jezus, in deze
stormachtige wereld, met alle risico’s vandien.
Crisissen mogen ons niet verwonderen noch
beangstigen. Ga ervoor, met geloof en
vertrouwen, zonder schrik.

En als het stormt : Jezus neemt niet het roer over.
Hij zegt niet : kijk, zo moet je het doen. Ook
vandaag niet: wij moeten het doen.

Constant



Overleden

Vieringen van de komende zondag: 13de zondag door het jaar

Op zondag 30.06 is er een zoneviering in Ossel, gevolgd door processie

BRUSSEGEM Sint-Annakapel
Dinsdag 02 juli
19.00u: Eucharistieviering

Intentie: Jaargetijde Karel Verhasselt, echtgenote

en dochter Aline

HAMME Sinte-Goedele
Zondag 30 juni
Geen viering

OSSEL Sint-Jan-de-Doper
Zondag 30 juni

10.00u: Eucharistieviering,
Sint-Jans-viering en processie
Intentie: Pierre Verdoodt
Lector: Julienne Stallaert

RELEGEM Sint-Jan-de-Doper
Zondag 30 juni
Geen viering

WEMMEL Sint-Engelbertus
Zaterdag 29 juni

17.30: Eucharistie (N)
Zondag 30 juni

11.00u: Eucharistie (F)

WEMMEL Sint-Servaas
Zondag 30 juni
Geen viering



