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DANKVIERING EERSTE COMMUNICANTEN SINT-SERVAAS 
 
Op zondag 23 juni was zowat iedereen erbij 
om dank te zeggen. Dank aan Jezus die voor 
ons, voor de wereld zorgt. De jonge lezers 
deden hun uiterste best onder leiding van 
Annemie.  
 

 
 
Zij zong ons voor terwijl Constant het orgel 
bespeelde, hoog boven onze hoofden. Estelle 
vond het daardoor een vrolijke en leuke 
viering met de vele gekende liedjes.  
 
Constant verzorgde ook de homilie. Hij 
vertelde de kinderen dat Jezus steeds onder 
ons is, ook al geeD hij de indruk dat hij ligt te 
slapen, zoals desEjds, Ejdens de storm op het 

meer van Galilea. Als vrienden van Jezus 
hoeven we nooit bang te zijn, Hij staat steeds 
aan onze zijde, ook al zien we hem niet. 
De offergaven werden naar voor gebracht en 
de omhaling werd gedaan. De kinderen doen 
dat ondertussen reeds met ervaring. Samen 
baden ze het Onze Vader en zongen de vrede 
uit in 4 talen. 
 

 
 
Na afloop van de viering kregen ze allen een 
zakje vol herinneringen mee naar huis met 
daarin hun zelf geknutselde luchtballon, hun 
vlinder en vrededuiNe, een boekje met daarin 
de verslagen van de rondleiding en 
kennismaking, de knutselacEviteit, de 
gezinsvieringen en ook de foto’s van deze 



samenkomsten. De fotoreportage van de 
eerste communie zelf vonden ze er ook in 
terug.  
Enkele parochianen verrasten de kinderen 
met een poster met daarop het ABC in 
kunsEge en kleurrijke leQers en tevens een 
beeldje van een kleine engel, die ze kunnen 

ophangen in hun kamer. Uit de reacEes na 
uitdelen van de herinneringszakjes, kunnen 
we besluiten dat ze er best tevreden mee zijn. 
Dank aan alle kinderen, ouders, grootouders, 
voorgangers, voorzangers en schenkers. 
Myriam, voor de parochieploeg 

 
 

 
 
  



RELEGEM SINT-JAN-DE-DOPER  

MISDIENAARS OP REIS NAAR BOBBEJAANLAND 
 
Naar, ja bijna aloude tradiEe, mogen de 
misdienaars in juni op reis gaan. Dit jaar werd 
het, op zaterdag 22 juni, een uitstap naar 
Bobbejaanland. Met zijn allen in de bus, het 
was leuk! Een vloQe rit in de heen-en 
terugreis was mooi meegenomen! En daarbij 
nog zon en wolken en GEEN REGEN ! Wie had 
dat durven dromen na die kletsnaQe vrijdag! 
We konden snel binnen en moesten onze weg 
wel wat zoeken. Wat al vast stond was, dat we 
durvers en rusEge misdienaars mee 
hadden…En dan de wachtrijen trotseren en 
genieten en horen dat het de leukste dag was 
van hun leven! Het reuzenrad, de 
keYngmolen, de big bang, de typhoon, de El 
Rio, de boomstammetjes, de wild water slide 
waren gegeerde aQracEes. Om 15.45 u was 
het weer verzamelen geblazen om naar huis 
te gaan. We zagen blije en dankbare kinderen, 
dus missie geslaagd! 
Koen en Linda 
 

 

 

We mochten naar Bobbejaanland gaan met 
de misdienaars. We waren met zeven. Vier 
konden niet mee. Dat was spijEg! We 
mochten gaan omdat we vorig jaar zo goed de 
mis hebben gediend. We hadden een goeie 
dag uitgekozen: het zonnetje scheen en het 
was warm. We hebben veel aQracEes gedaan. 
Bij sommige moesten we wat langer 
aanschuiven dan bij andere. Sommigen 

durfden al overkop, anderen hielden het liever 
rusEg. In de bus naar huis hebben we nog 
moppen getapt en raadseltjes opgelost. Toen 
we terug in Relegem aan de pastorie toe 
kwamen, was iedereen wel moe na zo’n lange 
leuke dag. Dank u wel dat we dit mochten 
meemaken. 
Maaren Bloemen  

 



 
 
 
S+lstaan bij het Evangelie:  
Homilie van de voorbije zondag: VijBiende zondag door het jaar 
 
 
JEZUS ZENDT DE TWAALF UIT 
 
Evangelie (Marcus 6, 7-13) 
Jezus riep de twaalf bij zich, en begon hen twee aan 
twee uit te zenden, en Hij gaf hun macht over de 
onreine geesten.  Hij gebood hun om niets mee te 
nemen voor onderweg dan een stok – geen brood, 
geen reistas, geen geld in de beurs -, wel sandalen 
aan te doen, maar geen twee stel kleren aan te 
trekken.  Hij zei tegen hen : “Als je bij iemand 
onderdak krijgt, blijf daar dan tot je weer verder 
reist.  En als je ergens niet ontvangen wordt, en ze 
luisteren niet naar jullie, ga daar dan weg, en stamp 
het zand van je voeten : een getuigenis tegen hen !” 
Ze gingen op weg en riepen op tot bekering.  Ze 
dreven veel demonen uit, zalfden veel zieken met 
olie en genazen hen. 
 
Ik lees in verband met dit evangelie wel eens iets 
over “de stage” van de apostelen, of “het 
apostolisch uitzendbureau”.  Maar mogen we niet 
gewoon spreken over “zending” ? Want dat staat er 
gewoon : Jezus “zond” de twaalf. 
 
Het project van God is geen solo-project, het is een 
project samen met ons, mensen.  Zoals de Vader 
Jezus gezonden hee[, zo zendt Jezus ook ons.  Hij 
vraagt ons om niet ter plaatse te blijven trappelen, 
maar om ons in beweging te ze\en, buiten ons 
eigen vertrouwde kringetje, naar de mensen toe.  
We moeten nieuwe, onbekende wegen durven 
gaan.  En dat we niet overal met open armen 
ontvangen gaan worden, dat weet Jezus ook.  Maar, 
zo zegt Hij, dring u niet op, en ga verder. 
 
Het zendingsverhaal begon met zesmaal twee man.  
Het ging voort, in de Handelingen van de 

Apostelen, met de zendingsac]viteiten van vooral 
Paulus, die verschillende lokale 
kerkgemeenschappen s]ch\e.  Ook daarna werd 
het christelijk geloof vooral uitgedragen door 
mensen die zich verplaatsten : kooplui en 
handelslieden, zelfs soldaten.  Nadat onder keizer 
Constan]jn het christendom officieel erkend was, 
viel die zendingsac]viteit een beetje s]l, en werd 
de kerk een eerste keer “geïns]tu]onaliseerd”.  
Maar enkele eeuwen later waren daar de Ierse 
monniken, en Willibrordus, Bonifa]us, Servaas… 
De verkondiging, de zending, is in de loop der 
geschiedenis niet al]jd even vreedzaam verlopen.  
De wijze raad van Jezus is niet al]jd ter harte 
genomen. 
 
En neen, dit is geen “stage”.  Bij een stage word je 
achteraf geëvalueerd.  Je stage-begeleider zegt je 
wat goed was, wat minder goed, wat je beter zus of 
zo gedaan had, je krijgt er goede of minder goede 
punten voor. 
De apostelen worden er gewoon ingegooid.  Ze 
moeten het doen met een stok en een paar 
sandalen, zonder brood, reistas of geld in de beurs.  
Ze moeten het doen zonder ballast, enkel met de 
essen]e : Gods liefde voor alle mensen zichtbaar 
en voelbaar maken.  Want daarvoor hee[ Hij enkel 
handen en hart van mensen. 
 
Een boodschap vraagt een boodschapper.  En een 
blijde boodschap vraagt een blijde boodschapper.  
De tijd dat Jezus zijn mensen uitstuurt, mensen 
zonder veel bagage, om de blijde boodschap te 
brengen, is nog niet voorbij.  Ook wij horen daarbij 
! Het begon ooit met zes groepjes van twee… 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Ik heb je nodig als ‘profeet’ voor mijn mensen, 
als ‘ziener’ die beseft waar het om gaat 

en die zich bemind weet. 
Ik leg mijn droom in je hart 

en Ik wil mijn liefde met je delen. 
Maar hou die droom en die liefde alsjeblieft niet voor jezelf! 

 
 
 

Geef ze door 
aan om het even welke mens 

die je op je levensweg tegenkomt. 
Veel heb je daarvoor niet nodig, 

geen geld, geen reistas, geen voedsel, 
alleen de zekerheid dat Ik met je ga. 

Ik wil de stok zijn 
waarop je kunt uitrusten als je er nood aan hebt. 

 
God 

(door de woorden van Erwin Roosen) 

  



Overleden 
 
St. Stefanus Brussegem 
 
Mevr. Jeanne8e De Boeck, echtgenote van Edouard Van Lombergen, wonende te Brussegem, 
Brusselsesteenweg 337. Zij werd geboren te Brussegem op 3 juni 1933 en overleed te Brussegem op 
19 juni 2024. 
 
Mevr. Jeanne De Velder, echtgenote van Freddy De Pooter, wonende Dorpstraat 61, Merchtem. Ze 
werd geboren in Brussegem op 8 mei 1939 en overleed in Aalst op 11 juli 2024. 
We namen afscheid van haar op 18 juli. 
 
Dhr. Mar<n De Saeger, weduwnaar van MarieQe Leemans (2008). Hij zag het levenslicht in Groot-
Bijgaarden op 3 december 1934 en overleed in het WZC De Faluintjes te Baardegem op 13 juli 2024. 
De begrafenis had plaats op 20 juli in Brussegem. 
 
St. Jan De Doper Relegem  
 
Mevr. Maria Depyper, echtgenote van Willy Touquet, wonende Kanariestraat 26 te Relegem. Ze 
werd geboren te Poperinge op 8 september 1946 en is overleden in het UZ Brussel te JeQe op 7 juli 
2024. Zij was jarenlang vrijwilligster op de afdeling Oncologie in het UZ Brussel en vrijwilligster bij 
ziekenzorg Relegem. 
Wij hebben haar op 12 juli toevertrouwd aan Gods liefde en zorg. 
 

Sint-Engelbertus Wemmel   
 
Mevr. Marie-Jeanne Juliens, weduwe Pierre Vandecasteele (+2008) geboren te Schaarbeek op 7 
maart 1932 en overleden te Laken WZC-Serenity op 14 juni 2024. 
 
 
Dat onze dierbare overledenen mogen rusten in Gods vrede. 
  



 
Vieringen van de komende zondag: 16de zondag door het jaar 
 
 
BRUSSEGEM Sint-Annakapel 
Dinsdag 23 juli  
19.00u: Eucharis]eviering 
 
HAMME Sinte-Goedele 
Zondag 21 juli  
9.00u: Eucharis]eviering 
 
OSSEL Sint-Jan-de-Doper 
Zondag 21 juli 
Geen viering 
 
 
 
 

RELEGEM Sint-Jan-de-Doper 
Zondag 21 juli 
10.30u: Eucharis]eviering 
Lector: Linda Van Den Spiegel 
Misdienaars: Audrey en Lila 
 
WEMMEL Sint-Engelbertus 
Zaterdag 20 juli 
17.30u : Eucharis]e (NL) 
Zondag 21 juli 
11.00u: Eucharis]e (F) 
 
WEMMEL Sint-Servaas 
Zondag 21 juli 
10.30u: Gebedsdienst 
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