
 
 

 

 

 
 
Ui$reksel ar+kels 2024-week  31
 
Omwille van de vakan-eperiode zijn er geen nieuwe lokale ar-kels voor week 31. 
 
Volgende week zal er evenmin een zonekrant verschijnen. De vieringen voor het weekend van 3 en 4 
augustus vindt u ook achterin deze krant. 
 
S+lstaan bij het Evangelie:  
Homilie van de voorbije zondag:  16de zondag door het jaar  
 
ZIJ WAREN ALS SCHAPEN ZONDER HERDER 
 
Vorige week zond Jezus de leerlingen de wereld in, 
twee aan twee.  Ze hebben veel demonen 
uitgedreven, en veel zieken gezalfd en genezen.  
Vandaag staan ze na hun eerste “zending” terug bij 
Jezus. 
 
Evangelie (Marcus 6, 30-34) 
De apostelen kwamen terug bij Jezus, en ze 
vertelden Hem alles wat ze hadden gedaan en hoe 
ze onderricht gegeven hadden.  Hij zei tegen hen : 
“Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te 
zijn en wat uit te rusten.”  Want er kwamen en 
gingen zoveel mensen, dat ze niet eens de 
gelegenheid hadden om te eten.  Ze gingen in de 
boot weg naar een eenzame plaats om alleen te 
zijn.  Men zag hen weggaan, en velen herkenden 
Hem.  Uit alle steden haasEen ze zich te voet 
daarheen, en kwamen er eerder aan dan zij.  Toen 
Hij van boord ging, zag Hij een grote menigte, en Hij 
had zeer met hen te doen, omdat ze als schapen 
zonder herder waren, en Hij begon hen uitvoerig te 
onderrichten. 
 
Deze tekst sluit aan bij de eerste lezing van 
vandaag, Jeremia 23, 1-6 : 
 

“Wee de herders”, zegt de Heer, “die de schapen van 
mijn kudde in het verderf storten en op de vlucht 
jagen.  Luister goed, koningen en leiders van het 
land, jullie zijn de herders die mijn volk hebben 
misleid.  Je hebt ze doen wegvluchten, ze doen 
verdwalen.  Je bent ze zelfs niet gaan zoeken.  
Daarom zullen jullie de gevolgen dragen van je 
wangedrag, jullie denken alleen aan je eigenbelang.  
Op Mij zal mijn volk kunnen rekenen.  Ik zal zelf weer 
bijeenbrengen wat nog over is van mijn schapen, 
waarheen ze ook gevlucht zijn.  Ik breng ze terug 
naar hun weiden.  Ze zullen vruchtbaar zijn en talrijk 
worden.  Ik zal andere herders over hen aanstellen, 
die goed voor hen zorgen, zodat ze geen angst meer 
kennen, en er geen enkel nog verloren loopt of op 
de vlucht gaat.  Geloof Mij, zowaar Ik God ben, Ik 
zal uit de familie van koning David een 
rechtvaardige opvolger doen opstaan.  Hij zal een 
wijs beleid voeren, en zorg dragen voor iedereen, 
ook voor de zwaksten.  Dan zal het land in vrede 
leven.  Hij zal zijn naam eer aandoen : De Heer is 
onze gerechKgheid.” 
 
De verleiding is groot om in de twee lezingen van 
vandaag een strenge vermaning te zien aan allen 
die leidinggevend zijn, zowel wereldlijk als kerkelijk.  
En dat is uiteraard ook zo. 



Maar het gaat evenzeer over ons allemaal.  Jezus 
“had zeer met de mensen te doen”, schrijY Marcus.  
In het Grieks wordt hier het woord ‘splangnizomai’ 
gebruikt, wat betekent : tot in uw diepste binnenste 
hevig ontroerd zijn.  En waarom was Jezus dat ? 
“Omdat ze als schapen zonder herder waren.” 
Schapen zonder herder komen tegenwoordig in het 
nieuws, als ze ergens in de Kempen aangevallen of 
doodgebeten worden door een wolf.  En we komen 
allemaal wel eens mensen tegen die lijken op 
schapen zonder herder, 
mensen die het noorden kwijt zijn, 
mensen die in de put zi_en, 
mensen die eenzaam zijn, 
te arm om echt te leven, 
te ziek om iets te doen, 
te oud om voor zichzelf te zorgen, 
een prooi voor de wolf. 
 
Schapen zonder herder...  En Jezus werd daardoor 
diep geraakt. 
U (durven) laten raken, daarmee begint het.  
Christenen moeten open staan voor al hun 
medemensen, moeten in de wereld staan met 
open ogen, open oren, maar vooral een open hart. 
 
En op die manier vormen we samen Kerk.  De 
eerste zin van het evangelie luidt : “De apostelen 
kwamen terug bij Jezus.”  In het Grieks staat er : 
‘sunagontai’, en dat verwijst naar “synagoge”, 
“kerk”.  Samen rond Jezus en zijn woord, vormen 
we ‘kerk’, zijn we een ‘kudde’.  Want op -jd en stond 
moeten we, tussen al ons ‘zendingswerk’ in de 
wereld, “wat uitrusten”, zoals Jezus zelf het zegt. 

 
Lieve mensen, samen vieren in de kerk op zondag, 
of – als dat niet kan - kijken of luisteren naar een 
eucharis-eviering op radio of tv, dat is naar een 
rus-ge plaats gaan, dat is plaats nemen in dat 
bootje, samen met Jezus, die ons zegt : Vaar nu 
maar naar de overkant.  Naar de overkant varen is 
zich afstoten van de oever, zich los maken van alles, 
en in zijn aanwezigheid even ervaren dat wij geen 
verdwaalde schapen zijn, maar dat we de zachte 
zekerheid hebben dat we in zijn liefde ons al-jd 
mogen thuis voelen. 
 
De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. 

Hij laat mij in grazige weiden rusten, 
Hij voert mij naar vredig water, 

daar geeL Hij mij nieuwe kracht. 
Hij leidt mij op het rechte spoor, omwille van zijn 

Naam. 
Al moet ik door dalen van duisternis en dood, 

ik ben voor geen onheil bang, 
want U bent bij mij : 

uw knots en uw staf geven mij nieuwe moed. 
Voor mijn ogen dekt U de tafel, 

zodat ook mijn belagers het zien; 
met olie zalL U mijn hoofd, 

mijn beker is tot de rand gevuld. 
Ja, uw goedheid en liefde blijven mij volgen, 

alle dagen van mijn leven. 
Zo mag ik telkens weer wonen in het huis van de 

Heer, 
tot in lengte van dagen. 

(Psalm 23) 

 
 
  



Overleden 
 
 
Vieringen van de komende zondagen: 17de zondag door het jaar 
 
BRUSSEGEM Sint-Annakapel 
Dinsdag 30 juli  
19.00u: Eucharis-eviering 
Feest van de H. Joachim en Anna 
Er wordt na de Eucharis-eviering een drankje 
aangeboden 
 
HAMME Sinte-Goedele 
Zondag 28 juli  
Geen viering 
 
OSSEL Sint-Jan-de-Doper 
Zondag 28 juli 
9.00u: Eucharis-eviering 
Lector: Lucienne Stallaert 
 

RELEGEM Sint-Jan-de-Doper 
Zondag 28 juli 
10.30u: Gebedsdienst 
Lector: Sofie Vanden Broeck 
Misdienaars: Lirane, Eurielle en Naomi 
 
WEMMEL Sint-Engelbertus 
Zaterdag 27 juli 
17.30u : Eucharis-e (NL) 
Zondag 28 juli 
11.00u: Eucharis-e (F) 
 
WEMMEL Sint-Servaas 
Zondag 28 juli 
10.30u: Eucharis-eviering 

 
 
Vieringen van de komende zondagen: 18de zondag door het jaar 
 
 
BRUSSEGEM Sint-Annakapel 
Dinsdag 6 augustus 
19.00u: Eucharis-eviering 
 
 
HAMME Sinte-Goedele 
Zondag 4 augustus 
9.00u: Eucharis-eviering 
 
OSSEL Sint-Jan-de-Doper 
Zondag 4 augustus 
Geen viering 
 
 
 
 

RELEGEM Sint-Jan-de-Doper 
Zondag 4 augustus 
10.30u: Eucharis-eviering 
Lector: Wilfrieda Liekens 
Misdienaars: Maaren, Lana, Rune en Jona 
 
WEMMEL Sint-Engelbertus 
Zaterdag 3 augustus  
17.30u : Geen viering 
Zondag 4 augustus 
11.00u: Eucharis-e (F) 
 
WEMMEL Sint-Servaas 
Zondag 4 augustus 
10.30u: Gebedsdienst 

 
 
 
 

 
 
 


