
ruimte voor samen

We dromen van een school

als een oefenplaats

waar iedereen

het samen leven leert.

Samen leren en leven 

als labo van de samenleving.

de directeur als VERBINDER
Herken jij je als directeur ook in de beschrijving van ‘verbinder’? 

Omdat je graag mensen met elkaar verbindt, 

ideeën aan elkaar linkt, 

of contexten schept 

waar mensen en middelen samengebracht worden …?

Het zou fijn zijn mocht het katholiek onderwijs in haar geheel een teken geven in de zin van 

‘Wij, katholiek onderwijs, gaan voor interculturaliteit en verdraagzaamheid’.

Sommige scholen hebben geen allochtone leerlingen. 

Het katholiek onderwijs zou zich de vraag moeten stellen waarom dit zo is. 

Hoe zit het met de verantwoordelijkheid van die scholen? 

Het katholiek onderwijs moet inzien dat ‘mensen leren samenleven’ 

kan gebruikt worden als kwaliteitslabel. 

Als je mensen opvoedt die bang zijn voor elkaar, waar ben je dan mee bezig? 

Een aantal katholieke scholen kijken toe van op de rand 

en dat is volgens ons niet passend bij het katholieke onderwijsproject. 

De vraag is en blijft: 

Wat voor samenleving willen wij voor onze kinderen? 

Wil je per se bereiken dat je leerlingen zoveel mogelijk diploma’s verzamelen 

en ‘en masse’ gaan doctoreren, 

of wil je wereldburgers creëren 

die zich vlot kunnen bewegen in een stad waar heel de kosmos aanwezig is? 

J. De Boeck en H. Frooninckx, in ‘Ja, ik sta in het katholiek onderwijs’, p. 62



bekijk dit kunstwerk van W. Vermandere:



Mensen kunnen 

“naast” elkaar leven, 

ze kunnen “over elkaars hoofden” spreken, 

ze kunnen “elkaar tegenspreken”, 

ze kunnen “elkaar naar de mond praten”, 

ze kunnen “elkaar overtroeven”, 

ze kunnen “elk een andere kant opkijken, 

ze kunnen “elkaar belachelijk maken” 

of “elkaar het leven zuur maken”.

Maar ze kunnen ook tégen elkaar spreken, mét elkaar spreken … 

kortom dialogeren.

Een bezielend leider houdt midden de veelheid van houdingen,

de dialoog open.

Een bezielend leider is een verbinder.


