
ruimte om (meer) mens te worden

We dromen van een school

waar iedereen

uitgenodigd wordt

tot de vorming

van de hele persoon

op cognitief, emotioneel

en spiritueel vlak.

de directeur als VORMGEVER
De mens in de persoon laten geboren worden.

De persoon in de mens laten geboren worden.

Directies
stimuleren en ondersteunen teams
in hun professionele ontwikkeling.

De directeur is een beweger.
Echter: een bewogen beweger.

Voor een inspirerende dynamiek
is professionaliteit vereist
die zich uitstrekt tot de bronnen.

Een directeur wordt,
zoals de profeet,
uitgedaagd om te zeggen
waar het op aan komt,
en waarvan hijzelf leeft.

Ook in een tijd waarin
geloofsbronnen lijken op te drogen,
blijft hij het visioen 
op de toekomst transparant maken.

In zijn authentieke woorden en daden
klinkt het ‘goede nieuws’
telkens weer mee!

In dit filmpje zie je hoe een directeur 
zich door kinderen kan laten begeesteren 
en zo op zijn plaats die creativiteit kan doorgeven 
en anderen kan doen oplichten.

https://www.youtube.com/watch?v=kQjtK32mGJQ



