
ruimte voor nieuwe kansen

We dromen van een school

met open deuren

waar iedereen,

wie hij ook is

en wat hij ook kan,

volop kansen krijgt.

de directeur als KANSEN-GEVER
Hoort dit niet tot de kern van onderwijs:

kansen geven, genereus groeiruimte geven?

Emma Lazarus schreef in 1883 een gedicht 

dat als een psalm leest. 

Het werd op het Vrijheidsbeeld in New York gegraveerd. 

In het gedicht komt de Nieuwe Wereld aan het woord: 

“Give me your tired,

 your poor, 

your huddled masses yearning to breathe free, 

the wretched refuse of your teeming shore. 

Send these, the homeless, 

tempest-tost to me, …” 

De vermoeiden, 

de armen, 

zij die geen plek meer vinden, 

zij die thuisloos zijn:

stuur ze maar naar mij, de nieuwe wereld. 

Hier krijgen ze een nieuwe kans. 



Stel je voor dat deze tekst, 

die aan de voet van het Vrijheidsbeeld in New York is gegraveerd, 

aan je schoolpoort hangt.

“Geef me jullie vermoeiden, 

jullie armen, 

jullie ineengedoken massa’s 

die ernaar verlangen om vrij te ademen, 

het ellendige uitschot van jullie krioelende kust. 

Stuur hen, de thuislozen, als door een storm gedreven, naar mij.”

Misschien wat zwaar? Maar toch, stel je voor …

Stel je voor: je school als een plaats waar leerlingen

vrij kunnen ademen, vrij kunnen groeien,

door de schoolmuren beschut 

tegen de dwingende eisen van de samenleving.

Je school als een plaats waar kinderen en jongeren

rust kunnen vinden, weg van alle mediadrukte,

zichzelf kunnen zijn bij anderen, wars van alle selfie-gekte,

ankerpunten kunnen vinden, zonder te verdrinken in hypes.

Je school als een plaats waar mensen

aangemoedigd en uitgedaagd worden,

maar waar fouten nieuwe kansen tot leren zijn,

eerder dan momenten van falen en mislukken.

Je school als een plaats waar de ziel van leerlingen

wordt gevoed, verzorgd, gekoesterd en beschermd 

tegen allerlei ontijdige verwachtingen

en ongefundeerde eisen.



Je school als een plaats waar leerlingen 

niet gedoemd zijn om het verleden te herhalen,

maar waar ze beginnen aan een onvermoede,

onvoorziene, hoopvolle toekomst.

“Wees welkom hier,

laat je vermoeidheid en je zorgen even achter.

Weet dat je hier vrij kan oefenen

om te worden wie je kan zijn

om samen met anderen je plek te vinden.

Dit is jouw school.”

Stel je voor, dat dergelijke woorden 

aan je schoolpoort hangen.

Geïnspireerd door Emma Lazarus, The New Colossus.

Vrij naar Carl Snoecx, Scholen die naar de sterren reiken, p. 89 en 94.

Via deze link kan je de tekst ‘de directeur als kansen-gever’ beluisteren.

 https://www.youtube.com/watch?v=OT-iC6Y9GTs

