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Goed nieuws 
 
Beste vrienden  
 
Met vreugde mag ik jullie aankondigen dat wij, de Mariazusters van Franciscus, Els De Vos 
hebben aangeworven. 
Zij zal mij bijstaan in het dagelijkse leven van onze congregatie en wordt voor een groot deel 
van haar opdracht vrijgesteld om te werken voor het project “spiritualiteit” in de 
Roosenbergabdij. 
 
Ondertussen is een werkgroep “spiritualiteit” reeds een tijdje aan het werk. Die zal Els in 
haar taak ondersteunen. 
 
De zusters hebben dat gedaan omdat zij het zo belangrijk 
vinden dat de vele zinzoekers in deze tijd een warme plek 
zouden vinden op hun zoektocht . 
 
Wij wensen Els in elk geval een heel fijne tijd toe bij de 
zusters, zonder in te treden !!! 
De zusters dragen Els in hun hart en in hun gebed. 
 
Van harte  
 
Zr Trees 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Op weg naar Pasen        
Veertigdagentijd 2022 
 
 
 
De kerk van de Roosenbergabdij 
 
 

Deze bijzondere, gastvrije ruimte nodigt uit om stil te worden, te 
mediteren, te bidden. 
Tijdens de veertigdagentijd wordt er gezorgd voor een passende 
aankleding van de ruimte. Impulsen in woord en beeld kunnen 
daarbij een goede hulp zijn. 
 
Toevallige voorbijgangers en wandelaars en mensen die speciaal 
naar deze kerk komen zijn van harte welkom. 
 
 
 

Boekvoorstelling 'Een vreugdevolle tijd' 
 

Woensdag 9 maart 2022 om 20 uur, in de kerk van de Abdij Roosenberg. 
 

Graag nodigen we u uit voor de voorstelling van het boek ‘Een 
vreugdevolle tijd. Veertigdagentijd en Goede Week’ van 
bisschop Lode Van Hecke. 
De bisschop antwoordt hierin onder meer op vragen als: ‘Hoe 
maken we het vasten concreet?’ en ‘Hoe moeten we boete 
begrijpen?’ Hij geeft ook overwegingen mee voor de Goede Week 
en Pasen, voor persoonlijke bezinning of om in groep tot gesprek 
te komen. 
Het boek is ter plaatse te koop en deelname aan de voorstelling is 
gratis. 
 

Programma 
• Verwelkoming Zuster Trees 
• Geert De Cubber verduidelijkt de opzet van het boek 
• Hugo Vanheeswijck gaat in gesprek met de bisschop 
• Barbara Mertens geeft haar impressies 
• Overhandiging van het eerste exemplaar door uitgever Toon Osaer  
 

Inschrijven graag per mail aan contact@bisdomgent.be met vermelding van het aantal 
personen. 
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Gospodi 
 

Vrijdag 1 april om 20 uur  in de kerk van de Roosenbergabdij. 
 

In 2016 en 2018 heeft een volle kerk ademloos genoten van een totaalervaring van muziek 
en gewijde stilte. 
  
Het ensemble Gospodi werd in 1982 opgericht door Herman Elegast (tenor) en Guido 
Cassiman (bariton). Het is voor hen een hele uitdaging om de meerstemmige en imposante 
Slavisch-Byzantijnse koorwerken om te buigen naar hun eigen vorm en zangstijl. De keuze 
voor een sobere en eenvoudige toonzetting 
draagt bij tot een subtiele samenzang en een 
sfeer van innerlijke verstilling. 
Bij het zingen staan de vier zangers naar 
elkaar toegekeerd, het midden leeg 
latend. De stiltemomenten tijdens de 
uitvoering zijn een belangrijk onderdeel van 
het concert en versterken het meditatieve 
klimaat. 
 

Van harte welkom bij dit concert, welke met muziek, kaarslicht en stilte een unieke 
totaalervaring belooft te worden.  

Bénédicte Lemmelijn  “Mindful geluk"  

 
Donderdag 10 maart 2022 om 19.30 uur. 
 

Onze tijd is op een opmerkelijke en veelvoudige wijze bezig met de 
zoektocht naar wat ‘echt telt’, naar ‘geluk’, naar ‘zingeving’ en naar 
‘wijsheid’. In haar boek ‘Mindful geluk’ gaat Lemmelijn op zoek naar 
de centrale elementen in deze nieuwe existentiële en religieuze 
zoektocht. Zij koppelt deze aan de monastieke traditie, de 
middeleeuwse mystiek, de christelijke meditatie en in het bijzonder 
aan de Bijbelse wijsheidsliteratuur. In dat perspectief worden de 
verzuchtingen van zoekende mensen vandaag gespiegeld aan de 
Bijbelse wijsheidstraditie en in het bijzonder aan het boek Wijsheid van Sirach.  
Bénédicte Lemmelijn (°1969) is gewoon hoogleraar Oud Testament in de onderzoekseenheid 
Bijbelwetenschappen aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven 
(België). Ze leidt er het Centrum voor Septuaginta Studies en Tekstkritiek en was er van 
2014-2019 tevens vicedecaan Internationalisering. Sinds december 2020 is zij lid van de 
‘Pauselijke Bijbelcommissie’. 
 

Inschrijving verplicht via email aan filip.jonckheere@pandora.be vóór 8 maart 2022.  
Inkom (betaling op voorhand): €8,00  en €5,00 voor de leden van de organiserende  
verenigingen. 
 
Een organisatie van De Vrienden van de Roosenbergabdij, NEOS, het Davidsfonds en de 
Lucasvereniging. 
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De inkomprijs bedraagt €15; voor de leden van de Vrienden van de Abdij is dat €12. 
Inschrijven is noodzakelijk bij Lieve De Neve, ten laatste tegen 27 maart 
(denevelieve@hotmail.com of telefonisch 03/ 766 24 32) 
Het bedrag dient te worden gestort op het rekeningnummer van de Vrienden van de 
Roosenberg BE93 7440 7452 2867, met vermelding van naam, aantal personen en Gospodi 1 
april. Uw betaling geldt als inschrijvingsbewijs. 
 
 
 
 

Christelijke meditatie 
 

Maandagen 7/3 en 11/4 om 19.30 uur 
 

Mediteren is een universele praktijk. Het is uiterst eenvoudig en toegankelijk voor iedereen.  
De vastenperiode is een ideale periode om te beginnen met mediteren. Meditatie is een soort 
innerlijk vasten waarbij we vrij worden van al wat ons beklemt en klein maakt. Het is de 
innerlijke equivalent van uiterlijk vasten. Het is innerlijk vrij worden.  
 

Wees stil en weet dat Ik God ben (psalm 46, 11). In de christelijke traditie worden stilte en 
stil zijn direct verbonden met zelfkennis en godskennis.  
In de kern van ons wezen zijn we vrij. Weten we dat, hebben we daar toegang toe? 
 

Op beide maandagen wordt een korte introductie gegeven hoe we mediteren en bovenal, we 
gaan ook samen mediteren. Het is de praktijk die je alles gaat leren. 
Programma: 

o Welkom vanaf 19u20 
o 19u30 inleiding meditatie 
o 19u50 meditatie 
o 20u10 vraag en antwoord 
o 20u30 einde 

 

Je hoeft hiervoor niet in te schrijven en er kan ter plekke een vrije bijdrage gedaan worden 
voor verwarming en onderhoud van de  Roosenbergabdij . 
Je zal zien en ervaren dat de Roosenbergabdij de plek is om te mediteren. 
 
 

 
 
 
 
Psalmwake  -  Psalmbespreking 
 

Psalmwake: maandagen 14/3 en 12/4 om 20 uur 
Psalmbespreking: maandag 28/3 om 19.30 uur 
 

De Laura is de naam van een bescheiden initiatief dat de monastieke waarden en traditie 
wil doorgeven aan wie hiervoor ruimte wil scheppen in het dagelijks leven. We worden 
aangemoedigd monnik te zijn in de wereld, elk op onze eigen plek én in verbondenheid met 
elkaar. Net zoals kluizenaars in de woestijn zich met elkaar verbonden wisten door een 
steegje, ‘laura’ in het Grieks, zo weten wij ons in de wereld van vandaag digitaal en fysiek 
verbonden. 
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Eén keer per maand komen we samen met de Laura van het Waasland voor een 
psalmwake in de Roosenbergabdij. Al wakend bij wat er gebeurt in ons leven, om ons heen 
en in de wereld, bidden we samen een vijfentwintigtal psalmen. Elke wake loopt volgens een 
eenvoudig, vast stramien. Doorheen het jaar doorkruisen we in zeven psalmwakes het ganse 
psalter. 
 

Om de twee maanden ontmoeten we elkaar voor een psalmbespreking. We gaan dieper in 
op één psalm. In gesprek met elkaar onderzoeken we de betekenis ervan voor ons eigen 
leven. We maken gebruik van de psalmcommentaren van p. Benoît Standaert die aan de 
oorsprong van de laurabeweging staat. 
   

Wie graag komt kennismaken of meer informatie wenst, kan zich aanmelden via 
laura.waasland@gmail.com. Meer informatie over de laurabeweging in Vlaanderen en 
Nederland vind je op lauravanabtpoimen.be.  
 
 

 
 
 
Avondgebed in de veertigdagentijd 
 

Dinsdagen 8/3, 15/3, 22/3, 29/3 en 5/4 om 19.30 
 
In de lijn van de eeuwenoude abdijtraditie, waarin het getijdengebed centraal 
staat, komen we op dinsdagavond samen in de kerk van de abdij om samen te 
bidden en te zingen met psalmen. 
Begeleiding: Luc Van Meerssche. 
 
 

 
 
 
Leerhuis bij het zondagsevangelie 
 

Woensdagen 2/3 en 6/4 om 19.30 uur 
 
Elke maand komt in de Roosenbergabdij het Leerhuis samen. 
We lezen het evangelie van de volgende zondag en we gaan samen op zoek naar wat God 
ons via die tekst te zeggen heeft voor ons leven vandaag. 
Begeleiding: Luc Maes. 
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Evangelieverhalen over lijden, dood en verrijzenis 
 

Woensdagen 23/3 en 30/3 om 19.30 uur 
 

De evangelies vertellen uitvoerig over het lijden, de dood en de verrijzenis van Jezus.  
In voorbereiding van de Goede Week lezen we de verhalen die dit jaar aan bod komen in de 
liturgie. Vanuit wat 2000 jaar geleden gebeurd is ontdekken we hoe we vandaag kunnen 
omgaan met lijden en dood en geloven in de verrijzenis. 
Begeleiding: Luc Maes 
 

Beide avonden vormen een geheel. Het is dus de bedoeling beide avonden bij te wonen. 
Deelname in de onkosten: € 10 voor de twee avonden. 
Wie op voorhand inschrijft (abdij.roosenberg@gmail.com) ontvangt nota’s die helpen om te 
volgen.  
 
 

 
 
 
 
 
Franciscaanse wandeling 
 

Zondag 27/3 om 10.15 aan het station van Lokeren 
 

‘TAU – Franciscaanse spiritualiteit vandaag’ organiseert een 
wandeling van 22 km door het Waasland.  
Begeleiding: Barbara Mertens. 
 

Op amper enkele honderden meters van Lokeren station stroomt de Durme die tot in 
Waasmunster de rode draad van onze wandeling vormt. We volgen de meanderende 
getijdenrivier en haar vruchtbare oevers richting Waasmunster.  
Na een flinke 12 km komen we toe in Waasmunsterdorp, waar we welkom zijn bij de 
Mariazusters van Franciscus om onze boterham op te eten. Na even halt te houden bij het 
glasraam met het Zonnelied van Franciscus, laten we het klooster en het dorp achter ons om 
door de velden richting de Roosenbergabdij te wandelen. 
 
Vandaar steken we de autostrade over en volgen we een stukje van de landelijke 
wandelroute 't 'Oud vliegplein' richting Lokeren. We wandelen verder langs de Durmedijk in 
natuurreservaat het Molsbroek en volgen nog even de Durme om dan via het centrum van 
de Wase stad Lokeren en een kleine passage langs het klooster van de zusters Clarissen 
terug naar het station te stappen. 
 
We vertrekken om 10u15 aan het station van Lokeren.  De trein vertrekt in Antwerpen om 
9u06 en in Gent om 9u45. Voor de terugreis is er elke 30 min een trein richting Gent en 
richting Antwerpen. Voor wie met de wagen komt: er is een gratis parking aan de linker 
voorkant van het station. 
 
Meer informatie: https://www.franciscaansleven.be/franciscaanse-wandelingen.html. 
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Film:   Des hommes et des Dieux 
 

Maandag 4/4 om 19.30 uur 
 
De film is gebaseerd op een waargebeurde geschiedenis van 
zeven monniken (de achtste verstopte zich onder zijn bed en 
wist zo te overleven) die in 1996 zijn ontvoerd door 
moslimterroristen in Tibhirine in Algerije en later zijn vermoord.  
 

De acht broeders leefden in harmonie met hun islamitische 
dorpsgenoten. Ze hielpen hen bij hun werk, namen deel aan 
hun feesten en zorgden voor de gezondheid van de mensen. 
 

Wanneer terreur en geweld toenamen, wisten de broeders dat 
ze in groot gevaar verkeerden. Toch besloten ze unaniem om niet te vertrekken, en hun lot 
deemoedig af te wachten. De film laat zien hoe ze tot dat besluit kwamen, in gesprekken 
met elkaar en door te bidden. Cruciaal zijn de diensten, waarin ze gezamenlijk Psalmen 
zingen, waarvan de teksten licht laten schijnen op hun lot. De lichamelijke kwetsbaarheid en 
het lijden van Christus zijn het voorbeeld voor de monniken, waardoor ze op hun post 
blijven. 
 

De film wordt ingeleid door Bert Claerhout, die in 2007 een half jaar meegeleefd heeft met 
de ‘erfgename van Tibhirine’ en daarna heeft meegewerkt aan het boek ‘De droom van 
Tibhirine’ van Ivo Dujardin (Lannoo 2009). 
 
Deelname in de onkosten: € 5. 
 
 

 
 
 
 
Goede Vrijdag  -  Stille avondwake 
 

Vrijdag 15/4 vanaf 18.30 
 

In stilte te waken en te bidden. Dat kunnen we doen op Goede Vrijdag in de kerk van Roosenberg. 

Je kan op eender welk moment naar de kerk komen.  
Een paar keer in de loop van de avond zal er een impuls zijn die tot gebed uitnodigt. 

 

 
 

 
 

 
 

We zijn bezig aan een verrijzenisverhaal. 
Roosenberg was ten dode opgeschreven, maar de abdij staat op. 
Daar geloven wij in. Daar kunnen wij een bijdrage in leveren.  
God zij dank! 
 


