
 

13e zondag – jaar B          30 juni 2024 

 

Lezingen    

 

• Wijsheid 1, 13-15; 2, 23-24  (God schiep alles om te leven) 

• Mc 5, 21-43    (Opwekking van het dochtertje van Jaïrus) 

 

Homilie 

 

Beste mensen, 

 

Heel moeilijk vandaag, want het gaat over leven en dood, over leven als we 

mogen genezen van een kwalijke ziekte en over dood, een heel belangrijke 

gebeurtenis waarbij we afscheid moeten nemen van iemand die ons dierbaar 

was. Het gebeurt niet iedere week, dat de beide lezingen zo goed bij elkaar 

aansluiten zoals vandaag. 

 

In de eerste lezing uit het boek Wijsheid, dat zou geschreven zijn rond de jaren 

180 voor de geboorte van Christus en eigenlijk geen deel uitmaken van de 

Hebreeuwse bijbel (maar dit is stof genoeg voor een volledige preek maar op 

een ander moment), in dit gedeelte van het boek Wijsheid wordt er ons klaar en 

duidelijk gezegd dat God absoluut geen behagen schept in de ondergang, in de 

dood van levenden en dat God de mens geschapen heeft voor de 

onsterfelijkheid. 

 

Welnu, in de evangeliën wordt ons verteld hoe Jezus, tijdens zijn openbaar leven 

aan zijn volgelingen heeft laten zien hoe en wat zij moeten doen om ervoor te 

zorgen dat zij blijven verder leven, ook zijn zij gestorven. Leven en dood, 

beiden behoren tot het leven en toch blijft het altijd moeilijk om ze de juiste 

plaats in ons leven te geven. 

 

Van de vier evangeliën is het evangelie van Marcus het kortst en het zou nog 

korter uitvallen wanneer we er de genezingsverhalen en de duivel uitdrijvingen 

zouden uit weglaten. Meer dan vroeger zijn er mensen die moeite hebben met 

wonderverhalen. Volgens de vier evangelisten is het zeker dat Jezus zieken heeft 

genezen en bezetenen tot rust heeft gebracht. “We kennen hem als 

wonderdoener of we kennen hem helemaal niet.” Marcus brengt meerdere 

verhalen over wonderen van Jezus en legt daarbij toch een terughoudendheid 

aan de dag. Dit is verbonden met het Messias geheim. Jezus verbiedt meestal het 

wonder bekend te maken, wat niet altijd lukt. 

 

Het stuk uit het Marcus-evangelie, dat we lazen, bestaat uit twee gebeurtenissen, 

die in elkaar verstrengeld liggen. Over een vader, die genezing zoekt voor zijn 

dochtertje en over een zieke vrouw, die genezing zoekt voor haar bloedvloeiing. 



 

En deze gebeurtenissen lijken elkaar te hinderen. Dat lijkt zo. Want als je goed 

leest, dan versterken deze gebeurtenissen elkaar en laten ons veel zien over 

Jezus. We zouden ze kunnen plaatsen onder hetzelfde Thema: Word je 

wakker!?? 

 

Laten we eens goed kijken naar wat er is aan vooraf gegaan, naar wat er die dag 

allemaal gebeurde. Het begint met de Jezus, die uit een schip op het strand stapt. 

Hij zet zijn voeten op het strand en honderden mensen dringen om Hem heen. 

Mensen, die genezing zochten. Zij weten, dat Hij al tientallen blinden, melaatsen 

en lammen heeft genezen. Ja, hoe zou je zelf zijn als je genezing nodig hebt? Je 

zoekt toch ook de dokter die je voor die bepaalde ziekte het best kan helpen. 

 

Maar wie is die dokter, wie is Jezus? Daarover gaat het bij Markus. Steeds weer 

hoor je mensen om Jezus heen vol verbazing vragen: Wie is dat toch die Jezus? 

Wel, Hij is gekomen om de wil van de Vader te doen. Hij vergeeft zonden en 

geneest zieken. Hij maakt mensen heel. En in het verhaal vandaag komt er 

opeens komt een heel belangrijk man bij Jezus. Het is Jaïrus. Een van de leiders 

van de synagoge. En Jaïrus is ten einde raad. Wanhopig. Hij werpt zich voor 

Jezus voeten in het stof en smeekt: Mijn dochtertje is ziek en ligt op sterven! 

Kom snel met mij mee en leg uw handen op haar, dan zal ze gered zijn. En Jezus 

gaat direct met Jaïrus mee. Maar, dan gebeurt er iets vreemds.  

 

Terwijl Jezus Jaïrus volgt, volgen de mensen hem ook. Ze lopen om Hem heen 

en dringen en duwen tegen Hem aan. En opeens stopt Jezus. Hij stopt en kijkt 

om zich heen en zegt: Wie heeft mijn kleren aangeraakt?. Bevend komt er dan 

een vrouw uit de menigte naar Hem toe. Zij werpt zich voor zijn voeten en 

vertelt wat er met haar is gebeurd. Ze vertelt, dat zij al 12 jaar lang ziek was. Al 

12 jaar pijn en ongemak. En ook al 12 jaar onrein en dus heel eenzaam. 

 

Ze had al zoveel dokters geprobeerd, maar geen dokter kon haar helpen. En nu 

had ze over Jezus gehoord en ze had gedacht: Ik kan het altijd proberen. En met 

al haar vragen en twijfels, raakt ze Jezus kleed aan. En als ze Jezus aanraakt 

voelt ze op hetzelfde moment de kracht van Jezus door haar heen stromen. De 

pijn vloeit weg. Haar kracht keert terug. Ze wil misschien wel ongemerkt weer 

wegglippen. Maar dan staat Jezus stil. En Jezus praat maar met die vrouw, en 

zegt haar: ‘Dochter, uw geloof heeft u genezen. Ga in vrede en wees van uw 

kwaal verlost.’ En terwijl Jezus praat, gebeurt voor Jaïrus het ergste: er komen 

mensen uit zijn huis hem tegemoet en die geven hem de vreselijke boodschap: 

Uw dochter is gestorven. Jaïrus ergste nachtmerrie komt uit: Mijn meisje is 

dood. Val de meester maar niet meer lastig. 

 

En dan gebeurt er iets wonderlijks: Jezus laat Jaïrus niet los! Het is niet over, 

Jaïrus! Wees niet bang, Jaïrus, maar blijf geloven! Ja, en dat waren ook precies 

de laatste woorden van Jezus tegen die vrouw. Blijven geloven. Dat is blijkbaar 



 

de schakel, die deze twee verhalen aan elkaar verbindt. Het gaat dus om geloof. 

Om vertrouwen.  

 

Beste mensen, 

Enkele jaren geleden, in 2021 tijdens het Europees voetbalkampioenschap in een 

van de eerste wedstrijden deze van Denemarken tegen Finland. Velen onder ons 

herinneren het zich misschien nog wel de beelden van de 43ste minuut toen de 

Deense sterspeler Christian Eriksen getroffen werd door een hartstilstand. De 

directe reactie van zijn ploeggenoot Simon Kjaer door de tong van Christian uit 

zijn mond te halen, en de snelle tussenkomst van professionele hulp, hebben er 

zeker voor gezorgd dat hij nog leeft. De omstaanders en heel het voetbal kijkend 

volk was in shock. Dit gebeurde nooit eerder onder de ogen van zoveel mensen. 

Een wonder, het was zoals een opstaan uit de dood! 

 

Wij hebben zo onze verwachtingen van God en we vinden, wat God  moet doen 

en wat juist niet. Hij moet oorlogen tegenhouden en aardbevingen en ziekten, en 

pandemieën. Hij moet alle tegenslagen van ons af houden. En als God ons gebed 

niet verhoort, dan worden we sceptisch. Er komen vragen, pijn. Bestaat er wel 

een God? Is God wel liefde? Kun je hem wel vertrouwen?. En nu leert Jezus 

ons: Ik hoor je gebed wel en ik vervul mijn beloften wel, maar niet altijd op de 

manier, die jij goed vindt. En als jij mij wilt volgen, zul je moeten leren omgaan 

met teleurstellingen. Zul je veel geduld moeten hebben. Ja, veel geloof in Mij. 

 

Laten wij dat vooral onthouden vandaag, dat geloof in de kracht van God, een 

paspoort is voor onze reis naar de overkant, naar de hemel. 
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