
Basistraining
Godly Play

Kosten
De kostrpijs bedraagt €200. 

Spreek zeker je parochie, je school,... aan om

een duwtje in de rug te geven bij deze

deelname prijs.

Wanneer

maandag 28 oktober 2024

dinsdag 29 oktober 2024

woensdag 30 oktober 2024

Locatie 

De opleiding gaat
door in de kerk van
Oosteeklo.

Oosteeklo -dorp
9968 Oosteeklo

Wat zit er in deze prijs

het cursusmateriaal

koffie en thee

lunch

versnaperingen

van 9 uur

 tot 18 uur

Wil je graag zelf aan de

slag?

Heb je een werkveld voor

ogen waarin je kan groeien

als verteller?

Schrijf je dan zo snel

mogelijk in.

Het aantal plaatsen is

beperkt tot 12

stuur een mailtje naar:     

     mieke.vande.moortele@oosteeklo.be

en Schrijf, na bevestiging dat er nog plaats is, 200

euro over op BE54736042043197, Pastorale werken,

Parochie Heilige Franciscus van Assisi.

Met als mededeling: Basisopleiding Godly Play + naam.

Op aanvraag, kan je een factuur krijgen, en op de

derde dag ontvang je het deelnamebewijs.

Hoe inschrijven



De opleiding wordt georganiseerd door 

de Heilige Franciscus van Asisi parochie

 in Assenede, Evergem en Zelzate

(wie zich na de opleiding in deze parochie 

wenst te engageren in de Godly Play 

werking, kan een terugbetaling krijgen) 

Dag 3
We ronden af met een verkenning 

van de 'liturgische verhalen'.

Elke vormingsdag brengt een mix van

praktijk - door het zien van

voorbeelden en het zelf inoefenen van

de verhalen- en van visie rond

spiritualiteit van kinderen en de

eigenheid van Godly Play.

Wat mag je verwachten

ORGANISATOR

Godly Play , 
Diepgeworteld en

vernieuwend
Ben je op zoek naar een creatieve en 

ervaringsgerichte manier om Bijbelverhalen te 

verkennen met kinderen (vanaf 3 jaar), jongeren

 of volwassenen? Wil je hen op een speelse manier 

vertrouwd maken met Bijbelverhalen, parabels 

en liturgie?

Wereldwijd wordt Godly Play ingezet op vele 

terreinen zoals catecheses en onderwijs,

 in de pastorale zorg en bij bezinningen en

 vormingen met volwassenen.

Deze internationale erkende driedaagse geeft 

de nodige training en achtergrond om zelf 

aan de slag te gaan als Godly Play begeleider.

Je wordt hierin begeleid door twee erkende 

Godly Play trainers: Joke Vermeire en 

Mieke Vande Moortele

Dag 1
We verkennen en oefenen de 'heilige verhalen‘

Bijbelse verhalen zoals 

'de uittocht’en ‘de schepping’, 
die blijk geven van 

Gods aanwezigheid 

doorheen de geschiedenis

Dag 2
We duiken in de parabels

verhalen zoals

 'het mosterdzaadje’en 
'de kostbare parel’en ontdekken 
hoe die ons kunnen blijven 

verwonderen

Hoe wordt 'het kerkelijk

jaar’of het ‘doopsel’ een
ervaring waarin kinderen

kunnen thuiskomen


