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De grootste, de eerste, de beste 

 

 

 

We worden dikwijls uitgedaagd 

om de grootste, de eerste of de beste te zijn. 

Het leidt soms tot woordenwisselingen en conflicten. 

Competitiegeest en ambitie liggen misschien wel in onze aard. 

Ook Jezus daagt ons uit om ambitieus te zijn. 

Maar Hij legt wel andere klemtonen. 

“Als iemand de eerste wil zijn, 

moet hij laatste van allen en de dienaar van allen zijn”, 

zegt Hij. 

Net als vorige week is dienstbaarheid het kernwoord. 

Daar mag je gerust de beste in zijn. 

 

Goede God, 

Jezus nam het altijd op voor hen die klein en zwak waren. 

Sterk ons geloof dat dienstbaarheid de weg ten leven is. 

Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon, die ons de weg voorging. 

Amen. 

 

Luc Beeldens 

 


