Coronaprikje bij zondag 28 maart
De zachte krachten zullen winnen!

Wie dezer dagen zwaar ziek is,

wie in deze tijd een dierbare moet afgeven,
herkent zich in het lijdensverhaal

van Jezus van Nazaret.

Pijn overheerst dit verhaal.

Kwetsbaar trok hij de stad in.

Weerloos werd hij overgeleverd.

Verraden en verloochend werd Hij.

Zijn leerlingen lieten hem in de steek.

Op last van gezagsdragers werd hij geslagen,
bespuwd, bespot en gekruisigd.

Om drie uur in de namiddag riep Jezus
vertwijfeld uit: “Mijn God, mijn God,
waarom hebt Gij Mij alleen gelaten?”

Toch was God aanweazig.

In Simon van Cyrene die het kruis mee droeg.
In de officier die Hem erkende.

In Maria uit Magdala, en Maria,

de moeder van de jonge Jakobus en van Joses,
en Salome. In Josef van Arimatea.

Goddank waren ze er.

Ze omringden Jezus

met hun warme, tedere, helende nabijheid.
Zij vormden een liefdevolle tegenkracht.

Laten we in momenten van pijn en lijden

die deze pandemie veroorzaakt,

balsemend nabij zijn zoals zij

en onze medemensen van harte ondersteunen.

Mia Verbanck



