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Waar liefde is, daar is God nabij 

 

 

 

Liefde, 

voor sommigen loopt het van een leien dakje. 

Sommigen moeten ervoor vechten. 

Anderen verliezen de strijd. 

Samenleven is niet altijd evident. 

 

Liefde brengt mensen samen. 

Wie zijn wij, mensen, om daar tegenin te gaan? 

Want waar liefde in het spel is, is God nooit ver weg. 

 

Soms lukt het gewoon niet. 

Ondanks de liefde. 

Ondanks de goede intenties. 

En we weten dan: Gods plan is anders. 

Dat zegt ook Jezus, 

Maar … 

zoals wij kunnen lezen in het verhaal van de overspelige vrouw. 

Hij veroordeelt niet. 

 

Liefdevolle God, 

corona heeft veel relaties onder druk gezet. 

Moge uw liefde mensen nabij zijn. 

Dat vragen wij U door Jezus, uw Zoon, onze tochtgenoot. 

Amen. 

 

Luc Beeldens 


