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Het vuur van de liefde 

 
 
“Terwijl Petrus aan het praten was,  
kwam de heilige Geest in alle mensen  
die naar hem luisterden.”  
Petrus kon aanstekelijk spreken. 
Hij was een gedreven en enthousiast man. 
In vuur en vlam stond hij  
als hij getuigde  
over wat en wie hem bezielde. 
 
De Geest laat zich niet aan banden leggen. 
Hij waait waar Hij wil. 
Hij is vrij. 
Wat doet de Geest met ons vandaag? 
Hoe en in wie  
komen wij Hem op het spoor? 
Wat heeft Hij ons te zeggen? 
Hoe laten we Hem vrij waaien? 
Hoe denken en spreken wij vanuit de Geest 
die Petrus en Jezus bezielde? 
 
In het evangelie drukt Jezus  
zijn leerlingen op het hart: 
“Doe goede dingen, en blijf dat doen.” 
“Hou van elkaar.” 
Kort en krachtig. 
Het lijkt eenvoudig … 
 
Misschien helpt ons zijn Geest 
als we Hem erom vragen?  
“Kom dan, Heilige Geest, 
vervul de harten van uw gelovigen 
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.” 
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