Coronaprikje voor Kerstmis

Kindje Jezus in de kerststal,

in de verhalen van Matteus en Lucas
over jouw geboorte

zit reeds de kern van je leven vervat,
van kribbe tot kruis.

Tot een uitzonderlijk mens

groeide Jij uit,

sterk verbonden met jouw Abba-Vader,
maar door mensen vaak slecht begrepen.

Liefde was jouw leidmotief,

zij ging voor Jou boven rigide wetten.
Die Liefde heb Jij verkondigd

en Je hebt ze ook voorgeleefd.

Vele vrouwen en mannen

stelden hun hoop op Jou.

Ze kwamen om raad,

vroegen om genezing en bevrijding.
Je liet hen niet in de steek.

Je was hen nabij.

Jij bent ons voorbeeld.

Jou willen we navolgen,

in woord en daad.

Je zei zelf dat die weg

niet eenvoudig is.

We vragen Jou en je moeder
daarom met nadruk:

wijs ons de weg

en help ons daarbij. Amen.

Mia Verbanck



