
De brieven van Paulus bezinning  
 

Openingslied 

Jezus u bent het licht van ons leven 

 
Jezus, U bent het licht in ons leven: 

laat nimmer toe dat mijn duister tot mij spreekt. 
Jezus, U bent het licht in ons leven: 

open mij voor uw liefde, o Heer. 
 

 

Bijbeltekst 
Saulus hoort de stem van Jezus 
Saulus vertrok naar Damascus. Toen hij daar was, straalde er plots een licht uit de hemel om hem 
heen. Saulus viel op de grond en hoorde een stem zeggen: ‘Saulus, Saulus, waarom vervolg je mij?’ 
Saulus vroeg: ‘Heer, wie bent u?’ De stem zei: ‘Ik ben Jezus. Ik ben degene die jij vervolgt. Sta op en 
ga de stad in. Daar zal iemand je vertellen wat je moet doen.’ De mannen die met Saulus meereisden, 
hoorden wel een stem, maar ze zagen niemand. Ze waren zo verbaasd, dat ze niets wisten te zeggen. 
Saulus stond op van de grond. Zijn ogen waren open, maar toch kon hij niets zien. De mannen die bij 
hem waren, pakten zijn hand en brachten hem naar Damascus. Drie dagen lang kon Saulus niets zien. 
En al die tijd at en dronk hij niet. 
 

Voorbede/verwerkingsmoment 
Zie in het bijgevoegde bestand het sjabloon van een envelop. Print deze uit, één envelop per 
deelnemer. Knip de envelop sjablonen uit en laat de kinderen een eigen voorbede/wens/gedachte 
die ze aan God mogen richten op de achterkant schrijven. Laat ze deze enveloppen bij een kaars of 
kruis neerleggen. Op de achtergrond speelt instrumentale muziek. 
 

Gebed 
Goede God, die ons roept 
God, die ons zoekt 
God die niet langs ons heenkijkt, 
Maar ons aankijkt 
En herkent wie we kunnen zijn: 
In de Naam van die God, 
Zijn wij hier samen en willen we opstaan 
Om te zoeken, Om te roepen, Om te zien 
Om u te volgen, 
Amen 



Slotlied 
 
 

De Heer heeft mij gezien en onverwacht 

 
 
2 Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit. 

Heeft in zijn handen onze naam geschreven. 

De Heer wil ons bewonen als zijn huis, 

plant als een boom in ons zijn eigen leven, 

wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid 

en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven. 

 

3 Gij geeft het uw beminden in de slaap, 

Gij zaait uw naam in onze diepste dromen. 

Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt 

zoals de regen neerdaalt in de bomen, 

zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 

zo zult Gij uw beminden overkomen. 


