
 
 

Er branden drie kaarsen op de krans. 

Het blijft stil in onze kerken 

en we merken: 

het is nu meer dan ooit nodig om kerk te zijn. 

Om een hand te reiken, 

om te luisteren, 

om oog te hebben. 

Om die weg te gaan die Hij ons voorging. 

Om Zijn bekommernis de onze te maken. 

 

Eeuwige God, 

in de advent zetten we ons traditiegetrouw extra in 

voor een rechtvaardige samenleving hier bij ons; 

Welzijnszorg wijst ons op de wooncrisis 

als kern van de armoedeproblematiek. 

 

Help ons om creatief te zijn, 

nu we niet samen kunnen vieren, 

en geen mensen op de gewone manier  

kunnen samenbrengen 

om actie te ondernemen. 

 

Help ons naar godsvrucht en vermogen 

onze verantwoordelijkheid op te nemen 

en de daad bij het woord te voegen: 

door de petitie van Welzijnszorg te tekenen 

en een gift over te maken. 

Door ons lokaal armoedeproject in natura te steunen. 

 

Zo staan we in de lijn van de grote profeten 

en van Jezus van Nazaret 

wiens woorden en daden één waren. 

 

Geef ons de kracht en de moed  

om ons te laten raken  

door onze medemensen in armoede 

zodat ook voor hen het Licht groeit 

in de donkere en koude dagen  

voor Kerstmis. 
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