
Viering  
‘OVERHANDIGING VAN HET EVANGELIE’ 

aan de vormselkandidaten  

binnen de geloofsgemeenschap op een zondag door het jaar 
(zaterdagavond). (Na de viering met de voorstelling van de kandidaten)  

 
Een eigen Nieuw Testament bezitten… Velen hebben een kinderbijbel maar op dit moment van 
hun geloofsweg is het toch belangrijk dat ze op een speciale manier ervaren dat voor christenen 
Gods Woord een belangrijke kracht en inspiratiebron is.  
 
Een bijzondere viering rond dit Woord, met de overhandiging van het Nieuwe Testament of – 
indien die financieel niet mogelijk is – een kaart met een mooie afbeelding die verwijst naar de 
Bijbel, kan het catechesejaar zeker rijker maken.  
 
In een parochie werden sponsors gezocht – langs een persoonlijke uitnodiging én een tekst in het 
parochieblad – om het mogelijk te maken aan elke vormeling een Nieuw Testament te 
overhandigen. Er wordt daarbij gekozen voor een schooluitgave die men ook de volgende 
schooljaren kan gebruiken.  
 
SUGGESTIES VOOR DE VIERING  
 
Bij de intredeprocessie wordt het evangelieboek gedragen door een ouder. Enkele vormelingen met kaarsen vormen 
een kring rond de evangeliedrager.  
 
Alvorens het boek op het altaar neer te leggen wordt het getoond aan de gemeenschap om zo duidelijk te maken dat 
dit boek vandaag een bijzondere betekenis heeft in het samenzijn.  
 
Voorganger:   In de naam van de Vader….  
 
   De liefde van God, die tot ons spreekt in de Schrift,  
   de vrede van Christus,  
   die zich als het levende Woord aan ons geeft,  
   het vuur van  de heilige Geest  
   die ons helpt om het woord van God te verstaan  
   en ons de kracht geeft  
   om te getuigen van het geloof zij met u allen.  
 
In de begroeting geeft men een eenvoudige duiding van de viering die verwijst naar het belang van het Woord voor 
het leven als christen, en in het bijzonder voor de jongeren die bezig zijn met de voorbereiding op het vormsel en die 
Jezus en zijn weg beter willen leren kennen en die in dit Woord hopelijk de kracht zullen ontdekken om bewust ja 
te zeggen op de dag van het vormsel.  

  



Overhandiging van het Evangelie  
 
Na de eerste en tweede lezing wordt het evangelieboek opnieuw getoond aan de gemeenschap. Enkele jongeren 
vormen met hun kaarsen een kring rond de lezenaar.  
 
Iemand van hen of een catechist kan daarbij deze tekst lezen:  
 
   We maken nu een kring rond het evangelie,  
   hét goede nieuws voor ons.  
   De woorden die we horen zijn als een LICHT,  
   daarom brengen we kaarsen mee.  
   De woorden zijn van Jezus zelf: in eerbied staan we op.  

De woorden zijn Goed Nieuws: daarom zingen we een allelujalied.  
 
Alle vormselkandidaten komen rond de lezenaar staan.  
Dan vraagt iemand van de vormelingen:  
 
   Heer, wil ons allemaal zegenen  
   nu we gaan luisteren  
   naar Jezus’ Blijde Boodschap voor ons vandaag.  
 
Voorganger:   Moge de Heer,  
   jullie oren openen om te luisteren naar zijn Woord.  
   Moge Hij jullie hart openen  
   zodat je van harte doet wat Hij je zegt.  
   Moge Hij ook op je lippen zijn  
   zodat je altijd zijn woorden spreekt.  
   Daarvoor zegen ik jullie  

in de naam van de Vader, + en de Zoon en de heilige Geest.  
 
De homilie kan een duiding zijn van de betekenis van de bijbel in het leven van de christenen.    
Woorden die worden doorgegeven van generatie op generatie,  ook nu in deze tijd.  

 
De vormelingen worden uitgenodigd om samen met hun ouders/geloofsvriend naar voor te komen. Deze leggen hun 
hand op de schouder van hun vormselkandidaat.  
 
De voorganger toont het evangelieboek en nodigt de jongeren uit om hun hand op het boek te leggen terwijl hij zegt:  
 

‘Wil je het Woord van de Heer een bijzondere plaats geven in jou leven?‘ 
 
Daarna krijgen de ouders van iemand van de parochieploeg – of van de catechist – het Nieuwe Testament (of een 
kaart die verwijst naar Gods Woord) en zij geven het op hun beurt aan hun kind.  
 
Aan heel de parochiegemeenschap wordt op dit moment gevraagd om in stilte te bidden opdat het Woord 
inspiratiebron mag zijn voor het leven van deze jongeren, ouders, catechisten en heel de parochie.  
 
 
  



Een suggestie bij de ZENDING  
 
Vormselkandidaat:   Op mijn weg naar het vormsel  
    werd ik vandaag uitgenodigd  
    om de Blijde Boodschap  
    een plaats te geven in mijn leven.  
    Ik beloof dit te doen  
    en ik vraag de zegen van God  
    en zijn kracht  

om overal en altijd een blije getuige van Jezus te zijn.  
 
Voorganger:    Moge de Heer ons de kracht geven  
    om te leven van zijn Woord.  
    Om te zien welke weg wij moeten gaan  
    in ons leven,  
    vandaag en alle dagen van ons leven.  
    Daartoe zegene ons….  
 
 
 
SUGGESTIES VOOR DE VERWERKING NA DEZE VIERING  
 
 

 Tijdens de catechesebijeenkomsten na deze viering kan telkens een stukje gelezen worden 

uit het Nieuwe Testament dat de jongeren gekregen hebben, gevolgd door een korte 

gedachtenwisseling.  

 Het is ook een rijke ervaring om de kinderen een tekst te laten opzoeken thuis en hen dan 

te laten vertellen waarom ze dit verhaal – deze tekst – gekozen hebben, wat hen zo 

aansprak of wat ze misschien niet goed verstaan.  

 
 
 
 


