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Maandelijkse bijeenkomsten 
vanaf september 2024 
 
De Bijbelontmoetingen tijdens 
de advent en de veertigdagen-
tijd waren een succes. De 
opkomst overtrof in elk geval 
onze oorspronkelijke 
verwachtingen. Er volgden zes 
boeiende avonden waarin we 
veel met elkaar hebben 
gedeeld.  
 
Het kon dus onmogelijk bij dat 
ene initiatief blijven. Vele 
mensen koesteren blijkbaar de 
behoefte om hun geloof ook 
buiten de zondagsvieringen te 

laten voeden door het Woord 
van God.  
 
Daarom starten we vanaf 
september 2024 met 
maandelijkse bijeenkomsten 
waarin we ons laten inspireren 
door de evangelieteksten die 
op zondag worden voorgelezen. 
 
Bidden met de Bijbel 
 
De klemtoon ligt op een 
meditatieve lezing van de 
Bijbel: overwegen en bidden 
staan centraal. We willen God 
ontmoeten in zijn Woord en het 
verbinden met onze persoon-
lijke levens- en geloofs-



ervaringen. We vertrekken 
daarbij telkens vanuit de 
gevoelens en gedachten die 
een Bijbeltekst bij ons 
oproepen.  
 
Lage drempel 
 
De drempel om deel te nemen 
is zeer laag. Elke ontmoeting 
staat op zich, niemand is dus 
verplicht om de hele reeks te 
volgen. Er is ook geen 
voorkennis nodig, enkel een 
open houding om je door het 
Woord van God te laten raken. 
We willen onze band met hem 
steviger aanhalen en wat Jezus 
ons heeft voorgeleefd sterker in 
de praktijk brengen. “Het 
Woord dat leven geeft” (Joh. 
1,1-7) is immers Jezus Christus 
zelf die Gods liefde en genade 
openbaarde en door zijn offer 
en opstanding eeuwig leven 
bracht.  
 
Tien boeiende ontmoetingen 

 

De Bijbelontmoetingen  zullen 

plaatsvinden op volgende 

avonden van 19 u tot 20u30 in 

de Sint-Amandskerk te 

Strombeek-Bever: 

 

LES IN NEDERIGHEID 

Woensdag 18/09/2024 (zondag 

22/09; 25ste zondag door het 

jaar). Marcus 9, 30-37. 

 

HEER, MAAK DAT IK  

WEER KAN ZIEN 

Woensdag 23/10/2024 (zondag 

27/10; 30ste zondag door het 

jaar). Marcus 10, 46-52 

 

CHRISTUS,  

KONING VAN DE WAARHEID 

Woensdag 20/11/2024 (zondag 

24/11; Christus Koning). 

Johannes 18, 33b-37. 

 

MARIA BRENGT  

JEZUS CHRISTUS 

Woensdag 18/12/2024 (zondag 

22/12; 4de zondag van de 

advent) Lucas 1, 39-5.  

 

DE GEZALFDE GEZALFD 

Woensdag 22/01/2025 (zondag 

26/01; 3de zondag door het 

jaar). Lucas 1, 1-4; 4,14-21:  

 

JEZUS SPREEKT TOT DE 

LEERLINGEN 

Woensdag 12/02/2025 (zondag 

16/02; 6de zondag door het 

jaar). Lucas 6, 17.20-26.  



JEZUS OP DE BERG 

Woensdag 12/03/2025 (zondag 

16/03; 2de zondag van de 40-

dagentijd). Lucas 9, 28b-36. 

  

WIE WERPT  

DE EERSTE STEEN? 

Woensdag 02/04/2025 (zondag 

06/04; 5de zondag van de 40-

dagentijd). Johannes 8, 1-11. 

 

LUISTEREN NAAR  

MIJN STEM 

Woensdag 07/05/2025 (zondag 

11/05; 4de paaszondag). 

Johannes 10, 27-30. 

 

DE GEEST WOONT BIJ ONS 

Woensdag 04/06/2025 (zondag 

08/06; Pinksteren). Johannes 

14:15-16.23b-26.  

 

Iedereen van harte welkom!  
 
Deelnemen is gratis.  
Inschrijven mag via: 
kerk.strombeekbever@gmail.com 
het parochiesecretariaat 
02/267 19 72 of een seintje aan 
iemand van de parochieploeg. 
Alle info ook op www.kerkgrim-
bergen.be en facebook. 
 
 

Veel positieve ervaringen 
 
Ziehier een greep uit de vele 
positieve ervaringen van 
deelnemers aan de vorige 
Bijbelontmoetingen: 
 
“Een heel geslaagd initiatief. Blij 
dat we dit konden meemaken. 
Fier dat dit in onze parochie 
mogelijk is. Formidabel.” 
 
“Dank om het samen te hebben 
beleefd! Vertrouwen in iets 
nieuws moet groeien, dat is 
gelukt. Was er met een klein 
hartje aan begonnen, maar was 
al snel overtuigd dat het goed 
zat.” 
 
“De begeleiding was prima. 
Proficiat. Op korte tijd is er een 
heel aangename, veilige, 
vertrouwelijke sfeer opgebouwd 
waarin we veel met elkaar 
konden delen. Hier heerste een 
sterk gevoeld van 
samenhorigheid.” 
 
“Een gedurfd initiatief. Maar 
zeker geslaagd, en het wordt 
zeker gewaardeerd, want er is 
een grote nood aan.”  
 
“Er was een grote openheid om 
te spreken en naar elkaar te 
luisteren”  
 



“De sfeer was warm, gezellig 
zelfs. Ik kon mezelf zijn, mijn 
eigen inbreng doen. Voelde me 
niet geremd of zo.” 
 
“We hebben elkaar beter leren 
kennen; ook de mensen die ik 
minder goed of helemaal niet 
kende. Verrassend!” “Ik voelde 
me als nieuweling onmiddellijk 
opgenomen in de groep.” 
 
“Zulke avonden werken 
verbindend. Er is een sterke 
band geschapen; moeilijk om 
dat gevoel in woorden te vatten.” 
 
“Fijn dat er niets dwingends was. 
Dat je niet verplicht bent om àlle 
avonden te volgen, vond ik fijn.” 
 
“Het waren heel inspirerende 
avonden. Heb er echt deugd van 
gehad.”  

“Was verrast over de diepgang 
van ieders inbreng: de vele 
ervaringen, de mooie 
getuigenissen.” 
 
“Fijn dat je in de mis het 
evangelie dan opnieuw hoort en 
het onmiddellijk herkent. Je 
luistert er anders naar. 
Diepgaander. Neem er veel van 
mee.” 
 
“Niet te zwaar. Het duurde ook 
niet te lang. Was perfect zo.” “Ik 
vond ook de stiltemomenten 
heel zinvol.” 
 
“Zeer leerrijk, een verrijking als je 
je leeservaringen kan delen met 
anderen”. 
 
Deze ontmoetingen scheppen 
een band in de groep, en geven 
rust in het hoofd…”

 

 
 

Een initiatief van de Sint-Amandusparochie in Strombeek-Bever 
voor de hele pastorale zone Sint-Norbertus 


