
Interculturele ontmoeting en vredestuin  

Doel Een multiculturele dag in het kader van de 5 broden en  
2 vissen  

Omschrijving  Contacten leggen met Indische, Syrische, Turkse, 
Russische, … mensen (via de buurt, multiculturele 
winkeltjes, scholen,..) 
Nagaan of en hoe zij banden kunnen smeden met de 
Vlaamse parochianen van de buurt. 

 In de pastorietuin standjes opzetten: allochtonen 
maakten hapjes bij de aperitief en voor in de namiddag 
iets zoets. Ook Vlaamse medewerkers maakten 
taarten.  
Ze stalden ook hun typische attributen uit. 
Daarnaast werden ook kunstwerken geplaatst. 

 10.30u: gezinsviering 

 11.30u:  na de gezinsviering konden de parochianen de 
straat oversteken naar de tuin van pastoor 

 Voormiddag/namiddag: leden van de federale ploeg 
gaven uitleg bij de tafels en de hapjes 

 15.00u:  Vredesgedichten voordragen 

 16.00u Vredeskring: samen kring vormen met o.a. onze 
pastoor en de Turkse Iman die ook nog een boodschap 
bracht in zijn taal en die vertaald werd. 

 Tenslotte: witte ballonnen oplaten 
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