
Graag nodigen wij u uit voor volgend initiatief: SINT-VALENTIJN ANDERS 

WANDELING 
 

14 februari, ‘Valentijnsdag’, is voor velen een goede gelegenheid om geliefden extra te 

verwennen. Met het initiatief ‘Sint-Valentijn Anders’ kunnen we, ook als Kerk, de liefde 

vieren, liefde in schoonheid en kwetsbaarheid, liefde in al haar variaties, liefde die spreekt 

van God. 

De dekenale werkgroep huwelijkscatechese van dekenaat Oudenaarde wil hiermee een 

inspirerende en verdiepende wandeling aanbieden. Dit jaar trekken we naar het 

bedevaartsoord van Kerselare (Oudenaarde). De wandeling voorziet acht tussenstops 

onderweg met V-borden waarop een QR-code staat, die naar een kort filmpje leidt. Halte na 

halte ontdekken de wandelaars zo acht eerlijke getuigenissen van mensen die de liefde op 

hun manier handen en voeten geven. Kleine opdrachten voor onderweg maken van de 

wandeling een pelgrimstocht waar de deelnemers, jong en oud, uitgenodigd worden tot 

gesprek en verdieping. 

Deze wandeling is ideaal voor koppels, gezinnen met kinderen en alle geïnteresseerden die de 

liefde willen vieren! 

Verder nog volgende informatie: 

 

- De wandeling is beschikbaar vanaf zaterdag 10 februari tot en met donderdag 29 februari 

2024. 

- Parkeergelegenheid: Je kan de wagen parkeren op de parking van het bedevaartsoord. 

- De wandeling is beschikbaar via Google Maps: 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1kVtt2jyJm6qNonNjJPhZNLd1qmUBRP-

J&usp=sharing 

- Toegankelijkheid: De wandeling is te doen met een rolwagen of buggy. 

- Wie geen smartphone heeft, kan alle info op papier terugvinden in de kapel van het 

bedevaartsoord: De kapel is alle dagen open. 

- Voor kinderen is er een aangepast traject, meer info in de kapel. 

 

Voor meer informatie over de wandeling, kan je hier alles 

terugvinden: https://www.kerknet.be/ccv-partner-christelijk-vormingswerk/artikel/sint-

valentijn-anders?microsite=11337 
 



Wegbeschrijving Sint-Valentijn Anders Wandeling 2024 

We vertrekken aan de kapel van het Bedevaartsoord O.L. Vrouw van Kerselare. 

Wandeling: Lange ommegang Kerselare – ommegang langs 15 kapelletjes vanuit het bedevaartsoord 

Kerselare 

Kapelletje 1 (A) 

Kapelletje 2 (B) 

Kapelletje 3 

Kapelletje 4 

Kapelletje 5 (C) 

Kapelletje 6 

Kapelletje 7 

Kapelletje 8 

Kapelletje 9 (D) 

Kapelletje 10 

Kapelletje 11 

Kapelletje 12 

Kapelletje 13 (E) 

Kapelletje 14 

Kapelletje 15 (F) 


