
 

Liefde is: er zijn voor elkaar 

 

Er zijn voor elkaar’ … wat roept dat bij 

je op? 

 

Denk aan een persoonlijke ervaring:  

hoe je er voor iemand was, of  

omgekeerd hoe iemand er voor jou was.  

 

Schrijf of teken het in een schriftje of  

op een blaadje en deel het nadien met 

iemand als je dat wenst. 

 

 

 

Individuele opdracht – gespreksopdracht 
  

 

Liefde is: er zijn voor elkaar 

 

Eén van Gods namen is ‘Ik zal er zijn  

voor jou’: de tederste en trouwste 

liefdesbelofte die er is.  

 

Telkens wanneer we voelen dat onze 

partner ‘er is’ voor ons, voelt onze  

liefde ‘zalig’.  

 

Wanneer in de afgelopen weken had  

je dit gevoel? 

 

 

 

Koppelopdracht – gespreksopdracht 

 
 

 

Liefde is: er zijn voor elkaar 

 

Hoe zou je deze tekst naar jouw eigen 

leven vertalen?  

 

‘God omringt jou met zorg en liefde 

koestert je als zijn oogappel, 

zoals een arend over zijn jongen waakt 

en voortdurend erboven blijft zweven, 

zijn vleugels uitspreidt 

en zijn jongen daarop draagt.’ 

(naar Deuteronomium 32,10-11) 

 

 

Groepsopdracht met 2 andere personen – 

gespreksopdracht 

 

Liefde is: er zijn voor elkaar 

 

 

 

 

Hoe wil jij de komende week van 

jouw rechterbuur een beetje 

mooier, aangenamer, specialer 

of gezelliger maken? Vertel! 

 

 

 

 

 

 

Gezins- of familieopdracht – gespreksopdracht  


