
Goede Vrijdag 
 
Uit het Lijdensverhaal volgens Johannes. 
 
Pilatus zei: ‘Ik laat Hem naar buiten brengen om u duidelijk te maken 
dat ik Hem volstrekt onschuldig acht.’ 
Jezus kwam dus naar buiten, met zijn doornenkroon   
en zijn purperrode mantel. 
‘Hier is Hij dan - de mens’, zei Pilatus. 
Zodra ze Hem zagen begonnen 
de hogepriesters en hun dienaren 
te schreeuwen: ‘Kruisigen, kruisigen!’ 
Waarop Pilatus zei: 
‘Dan moet u Hem zelf maar kruisigen; ik acht Hem onschuldig.’ 
 
Heer, nooit hebt Gij voor uzelf geleefd. 
Altijd zijt Gij de Vader trouw gebleven, 
tot het uiterste toe. 
Als een goede herder hebt Gij 
uw leven gegeven voor al uw schapen. 
Ik dank U dat Je ook voor mij het kruis 
op je schouders hebt genomen. 
Ook ik wil mij tot het uiterste inzetten 
om de weg te volgen die naar U leidt. 
Mocht uw kruis mij daartoe tot kracht zijn. 
Amen. 
 


