
Dinsdag 
 
Uit de Blijde Boodschap volgens Johannes. 
 
Simon Petrus zei tegen Hem: ‘Waar gaat U dan heen, Heer ?’ 
Jezus antwoordde : ‘Waar Ik heen ga, kun je Mij nu niet volgen. 
Later zul je Mij volgen.’ 
Maar Petrus hield vol: 
‘Waarom kan Ik U nu niet volgen, Heer? 
Ik ben bereid zelfs mijn leven voor U te geven!’ 
Jezus antwoordde: 
‘Zo? Je bent bereid je leven voor Mij te geven ? 
Waarachtig, Ik verzeker je: 
wanneer de haan kraait, zul je Me driemaal verloochend hebben.’ 
 
Heer, ik wil U volgen 
waar Gij zijt voorgegaan. 
Ik wil die ene weg, de Uwe, 
steeds bewandelen. 
Ik probeer uw leerling te zijn 
zonder U te verloochenen. 
Geef me hiertoe de kracht. Amen. 
 


