
Maandag 
 
Uit de Blijde Boodschap volgens Johannes. 
 
Maria kwam met heel dure nardusbalsem naar Jezus toe, 
zalfde daarmee zijn voeten en droogde die met haar haren af. 
Judas Iskariot, één van zijn leerlingen, 
degene die Hem zou overleveren, merkte op : 
'Waarom heeft men die balsem niet 
voor driehonderd denariën verkocht 
en het geld aan de armen gegeven ?' 
Dit zei hij niet omdat hij zo met de armen begaan was, 
maar omdat hij een dief was en zich, als beheerder van de kas, 
de inkomsten toe-eigende. 
Toen kwam Jezus tussenbeide: 'Laat haar ! Ze moest die balsem 
bewaren 
voor de dag van mijn begrafenis. De armen zullen jullie altijd bij je 
hebben, maar Mij niet.' 
 
Heer, ik wil me laten drijven door uw Geest, 
uw boodschap van liefde uitdragen 
naar mensen die in duisternis leven. 
Ik wil een goed mens zijn. 
Help me hierbij. Amen. 
 


