Woensdag
Uit de Blijde Boodschap volgens Mattels.

Op de eerste dag van het feest van de ongedesemde broden
kwamen de leerlingen Jezus vragen:

‘Waar wilt U dat wij het paasmaal voor U bereiden?’

Hij zei: ‘Ga naar de stad, naar die en die, en zeg hem:

“De meester laat weten: Mijn tijd is nabij.

Bij u wil Ik met mijn leerlingen het paasmaal houden.” *

De leerlingen deden wat Jezus hun opgedragen had,

en ze maakten het paasmaal klaar.

Toen de avond gevallen was, was Hij met de twaalf aan tafel.
Tijdens de maaltijd zei Hij: ‘lk verzeker jullie, een van jullie zal Mij
overleveren.’

Heer, het valt niet mee altijd datgene te doen
wat Gij van mij vraagt.

Maar blijft Gij Uzelf niet aan mij geven

in het teken van gebroken brood ?

Laat dit Brood mij sterken

om zoals Jij, steeds opnieuw

de wil te doen van de Vader. Amen.



