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Het geschenk van de Geest. We staan er niet alleen voor. 
[19] Op de avond van die eerste dag van de week 

waren de leerlingen bij elkaar. Hoewel de deur op 

slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus. Ineens 

stond Hij in hun midden en zei: ‘Vrede!’ [20] Na deze 

groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. Vreug-

de vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen. 

[21] ‘Vrede’, zei Jezus nogmaals. ‘Zoals de Vader Mij 

gezonden heeft, zo zend Ik jullie.’ [22] Na deze 

woorden ademde Hij over hen. ‘Ontvang de heilige 

Geest’, zei Hij. 

GALATEN 5,22-23 
OVER DE GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST 

[22] De vrucht van de Geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid,  

goedheid, vertrouwen, [23] zachtmoedigheid, zelfbeheersing.  
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SITUATIESCHETSEN 
 Een vriend is gevallen; het is alsof ik zelf de pijn voel 

 Er is een feestje; er wordt gezongen en gelachen en er is een goeie sfeer 

 Op een wandeling is er iemand die niet kan volgen: we wachten 

 Iemand belooft voor jou iets te doen. Ik ben er gerust in: wat hij beloofde zal ook ge-

beuren 

 Iemand staat zijn plaats af op de bus voor een oudere vrouw 

 Ze waren geen vrienden; toch kon de leerkracht ze met elkaar verzoenen 

 In een winkel zag ik iets liggen wat ik altijd al had gewild maar niet echt nodig had; ik 

kon mij bedwingen om het te kopen 

 Met een aantal mensen wachten we op de bus. Als de bus aankomt en de deuren gaan 

open, steek ik niet voor maar wacht ik rustig mijn beurt af om in te stappen 

 Ik leende geld aan iemand, maar ik vertrouw erop dat ik het zeker terugkrijg 

 Iemand van de klas vergat thuis zijn boterhammen. Ik liet hem een boterham uit mijn 

brooddoos kiezen. 
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Mijn ‘doe-kaartje’ 

Hoe kan ik anderen helpen? 
Wie ga ik helpen? 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

Wat ga ik doen? 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

Als je deze opdracht hebt 
uitgevoerd mag je hier de 
datum schrijven en het rode 
en gele licht doven door 
het zwart te kleuren 
 

…./…./…….. 


