Het leerhuis loopt over acht
namiddagen verspreid over het
werkjaar 2023-2024.

Ze worden begeleid door

Dr. Jean Bastiaens.

Hij was directeur van Bijbelhuis
Zevenkerken en van de
Bijbeldienst van het Bisdom
Brugge.

Hij was tevens vakexegeet
Nieuw Testament aan het

Grootseminarie van Brugge.
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Jezus van Nazareth
en andere
religieuze tradities

Bijbels leerhuis
met Jean Bastiaens




In dit leerhuis gaan we op zoek
naar de wijze waarop Jezus in
andere religieuze tradities naar
voren komt. We kijken welke
parallellen er zijn tussen de
persoon en het onderricht van
Jezus en andere religieuze
figuren.

De eerste drie samenkomsten
van het Leerhuis lezen en
bespreken we de teksten uit de
Koran die handelen over Jezus.
Dat zijn er nogal wat. Jezus
speelt een belangrijke rol in
deze teksten. Het wordt een
boeiende ontdekkingstocht.
De twee daaropvolgende
samenkomsten gaan we in op
parallellen tussen Jezus en
Boeddha. Hier is geen sprake
van letterlijke doorwerking,
maar wel van opvallende
overeenkomsten en
gelijkenissen. Deze wissen de
verschillen natuurlijk niet uit.

Plaats: Pastoraal Centrum,
Vlasfabriekstraat 14, 1060 Brussel

Data: 29/9, 3/11,8/12/2023 en
12/1,9/2,8/3,42/4 en 3/5/2024
an 1 . tot 16.15 u.

Inschrijven:
via mail: anne.van.daele@ccv.be
telefonisch: 02 533 29 30

Dit leerhuis staé%pen voor iedereen
maar vooraf inschrijven is
noodzakelijk.

l.s.m. Seniorenpastoaal Sint-Gillis

De drie daaropvolgende
bijeenkomsten gaan we op zoek
naar visies op Jezus door
Joodse Bijbelkenners. Hoewel
Jezus in sommige Joodse
middens eerder als taboe wordt
behandeld, zijn er de laatste
eeuw heel wat Joodse mensen
die geschreven hebben over
Jezus. Dat levert vaak een
nieuwe kijk op.

We lezen en gaan met elkaar in
gesprek over deze visies die de
betekenis van Jezus op een
frisse manier belichten. Dit
leerhuis zal ons ook verder
bekwamen in de interreligieuze
dialoog.

ledereen is welkom, voorkennis
is niet vereist. Ter plekke
worden steeds de nodige
teksten uitgedeeld.



